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Yağmurdur rahmetin başı... 

Toprağın can suyudur; ağacın, çiçeğin börtü böceğin umududur. 

Hasretle beklenir; alınır, bağra basılır. 
Yağdığı yere yeni hayatı, sağlığı, esenliği taşımasıyla baştacı edilir. 
Belki de bu yüzden eskilerin lügatında yağmur ve rahmet eş anlamlıdır. 


Gözyaşı, Rabbimizin sunduğu rahmetin insanoğlunda çağıldamasının alametidir. 

Yürek yandıkça yaşarır gözler; çaresizlik, 

acı, hasret, elem, keder ve aşkın harareti gibi şefkat ve merhamet de ipil ipil süzülür gözlerden... 
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Dİ Editörden 


Allah'a kulluk etmek, sevgi, saygı ve hakkaniyet temelinde yeryüzünü imar etmek gibi yüksek bir gaye ile saf ve günahsız olarak yaratılan insan, maalesef daha sonra özüne yabancılaşmış ve yaratılış gayesinden uzaklaşmıştır. Anne karnı olan merhamet yurdunda büyümeye başlayan insan, dünyaya gelip kendi yaratılışına yabancılaştık ça, Rabbi ile arasında sınırlar ve duvarlar oluştukça doğuştan getirdiği saflık ve merhamet olgusunu kaybetmeye başlamış ve zamanla acımasızlaşmıştır. 


Yüce yaratıcımızın rahmeti öfkesinden, bağışlaması da cezalandırmasından daha geniştir. O, merhametlilerin en merhametlisidir. Rabbimizin güzel isimlerinin başında Rahman ve Rahim gelir. ilâhi hitabına bu isimlerle başlanır. Hayır ve bereket dileyerek, her işe Yüce Allah'ın rahmet ve merhametinin ifadesi olan besmele ile başlarız. Rabbimiz, kutlu elçisi Hz. Muhammed (s.a.s.)'i âlemlere rahmet olarak göndermiştir. Annenin evlâdını şefkatle bağrına basmasından, hayvanların yavrularına olan düşkünlüğüne varıncaya kadar hepsi, Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği şefkat ve merhametin bir sonucudur. Sayısız nimetler bahşettiği insanoğlunun, bunca isyanına ve başkaldırmasına rağmen, insanlığı havasız, susuz ve nimetsiz bırakmaması da yine O'nun engin rahmetinin bir eseridir. 


Rahmet elçisi olarak gönderilen Hz. Peygamber, insanlığın hasret kaldığı ve özlemini çektiği merhameti sadece insanlara degil, hayvanlara, bitkilere, canlı, cansız her şeye karşı göstermiş ve “Allah ancak merhametli kullarına rahmet eder” buyurmuştur. “Merhamet etmeyene merhamet edilmez” düsturuyla da herkesin şefkat ve merhamete muhtaç olduğunu ve merhamet arayanların öncelikle kendilerinin merhametli olmaları gerektiğini hatırlatmıştır. 


Bugün dünyanın dört bir yanında yaşanan ve bütün insanlığın gözleri önünde cereyan eden savaşlar, terör olayları, şiddet, insan hakları ihlâlleri, daha çok kazanma hırsı ve tüketim çılgınlığı uğruna bilinçsizce çevrenin tahrip edilmesi, çiçeği burnunda gençlerin anne babalarını, anne babaların da ciğer pareleri olan evlatlarını katletmesi ve toplumun git gide bir şiddet sarmalına dönüşmesi herkesi tedirgin etmektedir. Bugün çocukların internet dünyasından aileye, medyadan sokağa varıncaya kadar geniş bir yelpazeyi etkisi altına alan şiddet, neredeyse hayatımızı kuşatır hale gelmiştir. Yaşanan bu acı tablo, bizleri yeniden şefkat ve merhameti hatırlamaya, bu konuda yeni bir farkındalık oluşturmaya ve merhamet çağrısında bulunmaya, deyim yerindeyse merhamet seferberliğine sevk etmiştir. 


Diyanet İşleri Başkanlığımızın başlattığı bu seferberlik ile, eğer kalpler arasında bir merhamet köprüsü kurabilir, muhtaç oldugumuz merhamet ve gönül dilinin yeniden inşasında katkı sağlayabilir ve bu sayede merhametten nasibi olmayanların kalplerinde de küçücük bir merhamet kıvılcımı tutuşturabilirsek, bu gayret amacına ulaşmış olacaktır. 


Kutlu Doğum Haftası boyunca yapılacak bütün etkinliklerin bu amacı gerçekleştirmeye yardımcı olmasını umuyor, bir sonraki sayıda buluşmayı diliyorum. 


D.. Yüksel Salman 


D Başyazı 


Hz. Peygamber ve Merhamet Eğitimi 


Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 


Tarih boyunca ortak insani bir değer olarak kabul ettigimiz merhametin, hayatın her alanından hatta dünyamızdan çekilmeğe başladığını, bu kıymetli duygudan boşalan yeri, şiddet ve öfke gibi insanoğlunun ortak aklı ve vicdanı tarafından asla tasvip edilmeyen olumsuz duyguların doldurduğunu görmek, üzücü olduğu kadar aynı zamanda düşündürücü bir durumdur. 


Bugün bütün insanlığı saran bir hiddet ve şiddet sarmalı ile karşı karşıya bulunuyoruz. Bu da temelde merhamet eğitimindeki eksiklikten kaynaklanmaktadır. Ne yazık ki, gazetelerimizin üçüncü sayfa haberleri, artık birinci sayfa haberlerine dönüştü. Gün geçmiyor ki kadına karşı uygulanan şiddet ve cinayetler, annesini babasını hunharca katleden evlat haberleri gündemimizi işgal etmesin. Ciğerparelerini akıl almaz yöntemlerle katleden anneler, babalar, toplu katliamlar artık sıradanlaştı. Bütün bunların sebepleri derin psikolojik, sosyolojik tahlillerde aranadursun, bütün sebepler bizi aslında şefkat ve merhametten uzaklaşmış, paslanmış yüreklere, katılaşmış kalplere götürecektir. Çinkü merhametsiz yüreklerde sevgi, şefkat, ülfet, refet ve rikkat bulunmaz. Başka bir ifadeyle ilahi rahmetin tecelli etmediği yüreklerde merhamet tahakkuk etmez. Allah Resülü de: “Merhamet, ancak kalbi katılaşmış, inançsız bedbahtların kalbinden kaldırılmıştır.” (Hakim, Müstedrek, “Tevbe ve inâbe” H.no:7632) buyurmuştur. Dolayısıyla bu şefkatsizlik ve merhametsizliğin sebeplerini çağlarda, asırlarda, kadim törelerde ve geleneklerde değil; paslanmış yüreklerde, katılaşmış kalplerde, lekelenmiş gönüllerde aramak gerekir. 


Üzülerek ifade etmeliyim ki çağımızda insanlar ister istemez merhametsizliğe itilmektedir. Çağın rekabet anlayışı, merhamete hayat hakkı tanımamakta; merhamet, insanın dinamizmini prangalayan, üretimi düşüren bir kavram olarak sunulmakta ve rekabet esnasında neredeyse her türlü yola başvurmak meşru sayılmaktadır. Diğer taraftan başarı, ön plana çıkmakla özdeşleştirilmekte, tevâzu, merhamet ve paylaşım, başarının önünde bir engel gibi görülebilmektedir. Oysa tevdzuda, tekebbür ile elde edilemeyecek bir gücün; paylaşımda, bencillikle ulaşılamayacak bir mutlulugun; merhamette ise, acımasızlıkta olmayan bir bereketin saklı olduğu unutulmaktadır. 


Bugün kalplerin pasını silmek ve onu her türlü işgalden kurtarmak için bir gönül ahlakına, yürek terbiyesine ve bir merhamet eğitimine ihtiyaç vardır. Diğer bir ifadeyle, kalpleri işgalden kurtarmak için yapılacak ilk iş; gönül terbiyesini ve yürek ahlakını içine alan bir merhamet eğitimidir. Bu da kalplerdeki pası silmek ve gönlümüzü Y aratıcı'ya açmakla mümkün olur. 


Merhamet, sıradan bir acıma duygusu olmayıp pek çok ahlaki güzelliği içinde barındıran bir erdemdir. 


Merhamet, bir yaratılış felsefesidir. Onun bu derece önemli olması, kaynağını “Rahman ve Rahim olan” 
yani şefkat ve merhametü, lütuf ve ikramı sonsuz olan Yüce Allah'tan almasındandır. Nitekim Rabbimiz rahmetinin gazabını geçtiğini ve merhameti kendi zâtına ilke olarak seçtiğini bildirmektedir. (En'am, 54.) Diğer taraftan Yüce Kitabımız Kur'an'ın ifadesiyle âlemlere rahmet olarak gönderilen (Enbiyâ, 107.) 
Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)'i bizlere en güzel anlatan kavram, hiç şüphesiz rahmettir. O, her vesileyle kendisinin Rahmet Peygamberi olduğunu ifade etmiş, tüm çabasını birbirlerini sevme, birbirlerine merhamet ve şefkat göstererek bütünleşmede “bir vücudun organlarından farksız olan” bir merhamet toplumu oluşturmak için harcamıştır. 


Bu sebeple günümüz insanının, Hz. Peygamber'in, merhamete dair insanlığa sunmuş olduğu zengin mirastan yararlanması büyük bir zarurettir. O'nun tebliginde yer alan merhamet vurgusu, yeniden okunmayı, üzerinde düşünülmeyi ve şiddetin açtığı yaralara merhem olarak sunulmayı beklemektedir. Sevgili Peygamberimiz bize, inanan insanın yaşadığı topluma kayıtsız kalamayacağını, yanı başında acı çeken birine, gözyaşı döken bir ihtiyaç sahibine, geleceğe dönük ümitlerini daha hayatının baharında iken kaybetmek üzere olan bir yetime sırt dönemeyeceğini öğretmiştir. O'nun bize öğrettiği merhamet, sönmeye yüz tutmuş insanlık kandilini yeniden tutuşturacaktır. 


Günümüz insanının böyle bir merhamet eğitimine olan ihtiyacını göz önünde bulunduran Başkanlığımız, 
2011 yılı Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinin ana başlığını “Hz. Peygamber ve Merhamet Eğitimi” olarak belirlemiştir. Bu temanın seçilmesinden maksat, sıradan bir acıma duygusunu öne çıkarmak değil, toplumun, özellikle genç nesillerin maruz kaldığı şiddete dikkat çekmek ve insanın kendisinin dışındaki bütün varlıklara ilgisini, şefkatini ve sorumluluğunu ifade eden merhamet kavramının bütün ilişkiler ağını kuşatan bir düşünceye vurgu yapmaktır. Ayrıca Başkanlığımız, merhamete muhtaç kesimlere yönelik bir farkındalık ve duyarlılık oluşması için topluma Kutlu Doğum Haftası vesilesiyle çağrıda bulunmayı amaçlamaktadır. 
Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında bu hafta boyunca gerçekleştirilecek olan bütün etkinliklerin, merhamet eğitiminin yaygınlaşmasına katkı sağlamasını ve bütün insanlığın hoşgörü, barış, karşılıklı sevgi ve saygıda buluşmasına vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. 





Prof. Dr. Mehmet Görmez 
Diyanet İşleri Başkanı 


D| Gündem 


Prof. Dr. H. Kâmil Yılmaz 
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 


Merhamette rehber 





Hz. Peygamber a.s.) 


Günümüzde insanın ruhi ve duygusal tarafı görmezden gelinmektedir. Toplumlar merhamet açı hâline getirilmiş durumdadır. 
Merhametten yana aç olan toplumlarda ise temel ögenin şiddet olması kaçınılmazdır. 





erhamet, Allah'ın cemal sıfatlarından sayılan Rahman isminin mazharı olarak zuhura gelen, evreni kuşatan, hayatı yönlendiren en önemli güç; ilahi, ruhani ve manevi duygudur. Ruhi hayatımızdaki rikkat ve inceliğin; muhabbet ve sevginin sebebidir. Hayatı besleyen en büyük ilahi ve rahmani damardır merhamet. 
Manevi hayatımızda merhametin ürünü muhabbet, tezahürü rikkattir. Merhametin olduğu yerde davranışlarda rikkat zuhura gelir. 


Oysaki maddi hayatta rikkat, şiddet sebebidir; rikkatin olduğu yerde şiddet vardır. Çünkü madde rikkat kesbettikçe hayat şiddet peyda eder. 
Nitekim maddenin incelip rikkat kazanarak atomun icat edilmesi sonucu gelişen teknoloji, hayata şiddet olarak yansımıştır. 


4 DİYANET AYLIK DERGİ | NİSAN 2011 | SAYI:244 


Manevi ve içtimai hayatta şiddetin doğurduğu sonuç nefrettir. Tarih boyunca insanlık, merhametin ürününü muhabbet, şiddetin ürününü ise nefret olarak soluklamıştır. Bu yüzden cahiliye toplumlarının en büyük problemi merhametten mahrumiyet ve şiddettir. Aile içi şiddetten toplumsal ve toplumlararası şiddete kadar her türlü şiddet sarmalı, insanlığı kanser gibi kemiren nefret tohumları ekmektedir. 


İlahi dinlerin insanlığa öğrettiği en önemli haslet merhamet duygusudur. İnsan merhameti kuşandığı zaman başkalarının farkında olmaya; başkalarının farkına varınca da kendisi için istediğini başkaları için istemeye ve empati duygusuyla yaşamayı öğrenmeye başlar. Merhamet ehli, toplumda açlar varsa karnını doyuramaz; üşüyenler varsa ısına- 


maz; ağlayanlar varsa gülemez. 


Mekke'deki cahiliye toplumunu medeni hâle getiren ve onları şiddet sarmalından kurtarıp merhametle buluşturan Yüce Peygamberimiz'in en önemli vasfı, rahmet elçisi olmasıdır. 
Ondaki bu duygu, şiddetin her türlüsünün egemen olduğu ortaçağ insanını rahmet yağmurları gibi şiddet tortularından yıka- 


yıp arındırmıştır. arıtsınlar. 


Efendimiz'in insani ilişkilerde- 

ki temel özelliği merhamet, hoşgörü ve şefkatidir. Kur'an onun bu özelliğini şu lafızlarla anlatr: “Allah'ın sana verdiği merhamet sayesinde ey Muhammed sen insanlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın, şüphesiz insanlar etrafından dağılır giderlerdi. Onları bağışla, onlar için mağfiret dile, iş konusunda onlarla istişare et. Bir kere karar verdin mi Allah'a tevekkül et! Allah kendisine güvenenleri sever.” (Âl-i imrân, 159.) 


Bu ayette Allah Rasulü'nün insani ilişkilerinin zemini merhamet olarak belirlenmektedir. Ayette Allah Rasulü'nün insanların yanlışlık ve taşkınlıklarına hoşgörü ile mukabele etmesi ve onlar için Allah'tan bağışlanma dilemesi öngörülmektedir. 


Genelde bütün peygamberlerin ve özelde bizim Peygamberimiz (s.a.s.)'in en önemli vasıflarından biri “üsve-i hasene” (Bkz. Ahzâb, 21; Mümtehine, 4, 6.) güzel model, rehber ve örnek oluşudur. 
Peygamberler, ümmetlerinin rol modelleri ve ahlaki kahramanlarıdır. Çünkü insan, ahlaki erdem kabul edilen merhamet, şefkat, rikkat ve muhabbeti, güzel huy ve insani davranışları anlatım ve tanıtımdan çok, fiili uygulamalardan öğrenir, kavrar ve hayata geçirir. 


Sadece kuralları bilmek yeterli olsaydı, peygamberlere ihtiyaç olmazdı. Allah Teala melek aracılığıyla ya da başka bir vasıtayla hayatı kuşatacak ve davranışları yönlendirecek dini hükümleri ihtiva eden kitaplar gönderir; insanlar da o kitapta- ki ahkâm ve kurallara uyarak doğru yolu bulmuş olurlardı. Allah Teala insanların model ihtiyacına binaen onlara kendi içlerinden merhametle donanmış peygamberler göndermiştir ki, üimmetleri- ne model olsunlar ve fiilen yol gösterip onları arıtsınlar. (Bkz. Bakara, 151; Âl-i imrân, 164; Cuma", 2.) 


Bu vasıflara en yüksek seviyede sahip olan Hz. 


Allah Teala insanların model ihtiyacına binaen onlara kendi içlerinden merhametle donanmış peygamberler göndermiştir ki, ümmetlerine model olsunlar ve fiilen 

yol gösterip onları 


Peygamber (s.a.s.) her alanda olduğu gibi merhamette de bütün insanlığa örnektir. Mevlana onu safa, safvet ve manevi temizlik yolunun kaptanı olarak görür ve şunları söyler: 


“Ey Mustafa! Sen bu safa denizinin kaptanı ol! Çünkü sen o denizin ikinci bir Nuh'usun. Ortalık kaptanlık iddiasında bulunan, gemiyi batırarak vurgun vurma- ya çalışan sahte rehberlerle dolu. 
Sen zamanın sahibi ve vaktin 
Hızır'ısın. Her geminin kurtuluşu sana bağlı.” 
(Mesnevi, IV, b. 1457-1460.) 


insanlara yolculuklarında, özellikle deniz yolculuğunda, her zaman bir kılavuz kaptan lazımdır. 
Kızıldeniz gibi kayalıkları çok denizlerde kılavuz kaptan almayan gemiler, güvenle seyredemezler. 
Çünkü gemi her an bir kayaya çarparak parçalanma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ama kılavuz kaptanlar o denizin kayalıklarını da, güvenli yollarını da çok iyi bilirler. Çünkü o yoldan defalarca geçmişlerdir. 


Hayat denizinin şiddet girdaplarını ve nefret tuzaklarını aşabilmenin en iyi yolu ehlinden öğrenilecek merhamet yönetimidir. Hz. Peygamber merhamette bir kılavuz kaptan olmanın yanı sıra karanlık geceleri aydınlatan bir mum, bir kandil gibidir. Onun ışığı olmadan insanlık için gündüz bile karanlık sayılır. Onun öğrettiği merhametten mahrum olanlar, kafalarını kuma gömen deve kuşu misali başkalarının farkında olmadığı gibi, yarasa misali ışıktan da rahatsızdır. Onun rehberliğine sığınmayan dağların kıralı arslan bile tavşan olur. (Bkz. 
Mesnevi, IV, b. 1456.) Ancak onun merhamet ikliminden şebnemler teşemmüm eden tavşan arslanlara sultan olur. Güneşin gizlenmesi nasıl karanlığı davet eder ve insanları ışıktan mahrum bırakır- sa onun merhamet nurunun kaybolması da aynen öyledir. İnsanlık bugün olduğu gibi önünü göremeyeceği bir karanlığa düçar olur. 


Gözü görmeyen, doğuştan âmâ insanların yürümeleri için nasıl kolundan tutan ve ona yol gösteren bir rehbere ihtiyacı varsa, basiret gözü görmeyen, mana cihetine karşı kör, merhamet yoksulu insanların elinden tutacak, yol gösterecek, ayağı tökezlemeden selametle onları menzil-i maksuda götürecek bir rehbere ihtiyacı vardır. İşte o rehber, Allah'ın hayatın her safhasından geçirerek eğittiği ve insanlığa merhamet modeli olarak sunduğu Hz. Muhammed Mustafa (s.a.5.)'dır. O âlemlere rahmet, takva ehline önder ve insanlığa rehberdir. insanlık onun elini tutup ardından yürüdükçe, onun sunduğu merhamet ikliminde aradığı huzur ve mutluluğa erecektir. 


Allah Rasulü gerek aile hayatında, gerek toplumsal hayatta, gerekse devlet yönetiminde merhamet merkezli ilişkilerin en iyi örneklerini sergilemiştir. 
Onun aile içinde, mescitte, sokakta ve devlet yönetimindeki beşeri münasebetleri, merhamet zeminine oturmaktadır. Eşlerine, çocuklarına ve torunlarına gösterdiği sevginin temelinde de, mescitte kendisinden zina etmek için izin isteyen gence gösterdiği hoşgörü ve ikna çabasının temelinde de merhamet vardır. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 256-257.) Yine mescitte hacetini gören bedevi- ye tepki gösteren sahabileri sükünete çağırırken, gönül dünyasındaki engin merhamet onu motive eden en büyük güçtür. (Bkz. Buhâri, Vudu’, 58, Edeb, 80; Müslim, Tahâret, 98-100; Ebü Davud, Tahâret, 136.) 


Mekke fethinde müşriklere gösterdiği af ve müsamahada da, en azılı katilleri bağışlamasında da merhametin derin izlerini görmek mümkündür. 
Mekke onun çok sevdiği yurduydu. Hem de çıkarılmasa, asla terk etmeyi düşünmediği vatanıydı. O kendisini Mekke'den çıkaranları; hatta hicrette kendisini yakalamak üzere iken kumlara saplanan Süraka'yı, ashabını Mekke'den çıkartan Ebu Süfyan'ı ve eşi Hind'i, Hamza'yı öldüren Vahşi'yi ve diğerlerini hep affetti. Ancak onun af, müsamaha ve hoşgörüsü acz, zillet ve meskenetten dešil, âlemşümul merhametinden kaynaklanıyordu. 
(Bkz. Enbiyâ, 107.) Hz. Peygamber şairin dediği gibi beşerdi, ama sıradan bir beşer değildi: 


Yakut, taşlar arasında bir taştır, ama değildir sıradan bir hacer / Muhammed (s.a.s.) beşerdir, fakat değildir sıradan bir beşer 


Bir başka şâirin bu konudaki düşüncesi şöyledir: 


Sen raüfsun, rahimsin, buluttan cömerdsin / Bulut verirken ağlar, sen tebessüm edersin. 


Hz. Mevlana âlemlerin merhamet menbaı şanlı nebiye şöyle seslenir: 


Ey yeryüzünü nurlandıran, gökleri aydınlatan çerâğ! / Hâlimi gör, feryâdımı işit, derdlerim sırtımda bir dağ. / Kaçtım yüzlerce belâdan, sığındım merhamet ve inâyetine, / Rahmet elinle başımı okşa, kerem eyle, muhtâcım hidâyetine. / Şefdat eyle, tut elimi, temizle içimden dünyâ duygularını, / Ver ukbâ murâdımı, kurtulayım düşünmekten yarını. / Müjdelemiş seni kitâbında fetih ve safa ile Hakk, / Fetih kapısını aç ey nebi, oradan bize şefkatle bak. / Açmış sadrını Allah, genişlik vermiş göğsüne / Düşsün bize de ihsân ve aşk 


ile dolu bir sine. (Divân-ı 
Kebir, IV, 1974.) 


Maddenin, rikkat kesbettiği çağımızda hayatın günbegün şiddet peyda ettiği açıkça görülmektedir. Ruhun rikkat kazanmasına yarayacak merhamet olmadıkça, ortaya muhabbet ve sevginin çıkması o beklenemez. 
Günümüzde insanın ruhi ve duygusal tarafı görmezden gelinmektedir. Toplumlar merhamet açı hâline getirilmiş durumdadır. Merhametten yana aç olan toplumlarda ise temel ögenin şiddet olması kaçınılmazdır. 


Evet, bugün hepimiz ve herkes şiddetten şikâyet ediyoruz, ancak şiddeti doğuran sebepler üzerinde durmuyoruz. 
Şiddet, âdeta bir eğitim aracı hâline geldi. Çocuk oyunlarından, televizyon film ve dizilerine kadar her yer ve her yönümüz şiddet sarmalında. Toplumu bu şiddet sarmalından kurtarmak herkesin derdi gibi görünüyor, ancak bunun yolu nedir, buna nasıl bir çözüm üretlebilir? Buna kafa yoran ise yok. Varsa da çözüm üretebilen, sesini duyurabilen yok. 


rehberdir. 


Kişiyi insani davranışlara sevk eden merhamet eğitimi çok anlamlı ve önemlidir. Merhamet denilince mutlak bir acıma duygusundan öte kişiyi harekete geçiren, motive eden, davranışa sevk eden duygu hatıra gelmelidir. Yoksa sadece acıma manasında bir merhametin kıymet-i harbiyyesi yoktur. Nitekim hastayı görünce acıma duygusuna kapılıp merhametle seyretmekten çok tedavi ve şifa bulması için ne yapabilirim derdine düşmek esastır. Aç olanı görünce acıma duygusu yerine onunla lokmamızı paylaşabilecek bir iç motivasyonumuz var mı ona bakmak esastır. 


Sosyal devletin, insanların yüreklerinden acıma duygusunu söküp aldığı düşünülür. Çünkü sosyal devlet ortamında yaşayan kimseler sokakta aç, biilaç ve muhtaç birilerini gördüğünde 





Basiret gözü görmeyen, mana cihetine karşı kör, merhamet yoksulu insanların elinden tutacak, yol gösterecek, ayağı tökezlemeden selametle onları menzil-i maksuda götürecek 

bir rehbere ihtiyacı vardır. İşte 

o rehber, Allah'ın hayatın her safhasından geçirerek eğittiği ve insanlığa merhamet modeli olarak sunduğu Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s.)'dır. O âlemlere rahmet, takva ehline önder ve insanlığa 


“bunlara bakmak devletin görevi” diye düşünüp âdeta devlete sosyal sorumluluk devri yaparak yüzünü çevirmekte; aç ve yoksulu doyurmaya, hastaya şifa aramaya, yetimi korumaya yönelik bir heyecan duymamaktadır. Hatta kendi çocuğunu bile on sekiz yaşından sonra devletin güvencesine, yaşlı ana-babasını da huzur evlerine bırakarak sorumluluktan kaçmaktadır. Bugün ülkemizde de yaygınlaşmaya başlayan bu anlayış, insanımız için önemli bir sosyal problemdir. 


Oysaki toplumda psikiyatrik rahatsızlıkların en iyi tedavi yöntemlerinden birisi “hayır terapisi” denilen yöntemdir. 
Böyle bir terapiye alınan kişiye dertli, acılı ve şefkate muhtaç insanların yanında onların acılarını paylaşmak suretiyle merhamet duygusu telkin edilmektedir. Kendisinden daha zor ve dar durumda olanları gören böyle bir kimse, önce kendi hâline şükretmeye, ardından gönlünde meydana gelen merhamet duygusu sayesinde kendisinden daha aşağı durumda bulunanlara yararlı olmaya yönelmektedir. Bu yöntem, kişilerin gönül dünyasında merhamet sayesinde pozitif bir enerji oluşturmaktadır. 


Bugün aileden eğitim kurumlarına, iş yerlerinden sokak ve eğlence merkezlerine kadar her alanda yaygın şekilde gördüğümüz şiddet sahnelerinin temelinde merhametten yoksun bir eğitim sürecinin bulunduğunu söylemek abartı olmasa gerektir. 


Diyanet İşleri Başkanlığı olarak biz, bu yılki Kutlu Doğum Haftası kapsamında ülkemizde ve islam dünyasında merhamet peygamberinin rehberliğinde bir “Merhamet Eğitimi” seferberliği başlatalm istedik. Dileğimiz odur ki ülkemizde ve dünyada insani duyguları yaralayan şiddet kalmasın, onun yerine merhamet egemen olsun. 
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D. Gündem ME 


Prof. Dr. Mehmet Emin Ay 
Uludağ Univ. İlahiyat Fak. 


Bir merhamet mürebbisi: 
Hz. Muhammed (s.a.S.) 


Merhametli olana Allah da merhamet eder. Siz yeryüzündekilere şefkat ve merhamet gösterin ki, göktekiler de size merhamet etsinler. 





| üm evrene rahmet vesilesi olarak gönderilen son Peygamber Hz. Muhammed 

(s.a.s.)'in şefkati ve merhameti de evrenseldi. Yaratılmışlar içinde, Allah Teala'nın isimleriyle vasfedilmek, sadece onun mazhar olduğu bir ayrıcalıktı. Çünkü onun özelliklerini bizlere anlatan Rabbimiz, Tevbe suresinin 128. ayetinde şöyle buyurmaktaydı: 


“And olsun ki, size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir, sizlere karşı çok düşkündür. Bütün müminlere de çok şefkatli ve çok merhametlidir.” Ayette geçen Raüf ve Rahim sıfatı, aynı zamanda Allah Teala'nın “Güzel isimleri"ndendir ve sadece peygamberimize özgü bu durum, onun müminlere karşı şefkat ve merhametinin en çarpıcı işaretidir. 
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Âlemlerin Rabbi tarafından eğitilerek terbiye edilen bu Yüce Rasulün, bir şefkat ve merhamet mürebbisi olarak bütün insanlığa yönelik tavsiyelerinden biri aynen şöyleydi: 


“Merhametli olana Allah da merhamet eder. Siz yeryüzündekilere şefkat ve merhamet gösterin ki, göktekiler de size merhamet etsinler.” (Tirmizi, Birr, 16.) 


Bu yazımızda, tüm evreni kuşatacak enginlikte bir şefkat ve merhametin sahibi ve mürebbisi olan Peygamberimiz'in, insanlara ve hayvanlara merhametinden örnekler verecek, özellikle iki farklı konuda; hizmetçilere ve engellilere yaklaşımındaki şefkat ve merhametine dair yaşanmış hatıralardan söz edeceğiz. 


“En zor anlarında bile...” 


Rasul-i Ekrem Efendimiz (s.a.s.), Cenab-ı Hak tarafından kendisine bahşedilen şefkat, merhamet ve sevgi dolu yüreğiyle insanlık âlemi için hep ümit- var olmuştur. Kendisine zulmeden insanlara bile lanet etmemiş, onların helaki için beddua etmesi teklif edildiğinde her defasında şu cevabı vermişti: “Hayır, ben lanet okumak için değil, âlemlere rahmet olmak için gönderildim.” (Müslim, Birr, 87.) 


Onun insanlar hakkında beslediği bu duygularn en çarpıcı örneği Taif yolculuğu esnasında yaşanmıştı. Taifteki yakınlarından destek almak ve bir anlamda onları vasıta kılarak tebliğini insanlara ulaştırmak maksadıyla, yanında manevi oğlu Zeyd b. Hârise ile birlikte bu şehre doğru yola çıkan Sevgili Peygamberimiz, İslam dinini anlatmaya çalıştığı Taiflilerden sert tepkiler görmüş, şehir halkının tahrikiyle çocukların taş yağmuruna hedef olmuştu. Zorlukla bir bahçeye sığınan Rasul-i Kibriya (s.a.s.) 
Efendimiz, yorgun ve bitkindi. 
Dahası, kaybettiği eşi ve amcası- nın acısı hâlâ yüreğini kanatıyordu. Hüzün üstüne hüzün yaşadığı bu anlarda, ellerini açıp şöyle yalvardı Rabbine, sonradan gelecek ümmetine örnek olacak tazarru ve niyaz cümleleriyle... 


“Allah'ım! Güçsüzlüğümü, çaresizliğimi, insanlar tarafından hor ve hakir görülüşümü Sana arz ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi!... 
Herkesin zayıf görüp üzerine yüklendiği çaresizlerin Rabbi Sensin... Eğer bana karşı bir gazabın söz konusu değilse, başıma gelen bu belalara, çektiğim bu sıkıntılara aldırmam!... Ancak Senin rahmetin bunları da göstermeyecek kadar geniştir...” (ibn Hişam, cilt 2, s. 68.) 


Duasından sonra kendilerine üzüm ikram eden Addas isimli bir kölenin imanına vesile olan Rasul-i Kibriya (s.a.s.), karşılaştığı muameleden dolayı buruk bir şekilde Mekke'ye doğru yola çıktığında vahiy meleği Hz. Cebrail gelerek şöyle dedi: “Allah, insanların senin hakkında söylediklerini işitmiştr. Onların seni korumaya yanaşmadıklarını da biliyor. Sana, dağların sevk ve idaresinden sorumlu şu meleği gönderdi. Ne istersen emrine amadedir.” 


Melek, Peygamber Efendimiz'e selam vererek şöyle dedi: “Ey Muhammed! Evet, ben bunun için buradayım. Sen istersen eğer, şu iki yalçın dağı üzerlerine çöktürüp onları helak ederim. Emredersen 


Rasul-i Ekrem (s.a.s.), kendisine zulmeden insanlara lanet etmemiş, onların helaki için beddua etmesi teklif edildiğinde her defasında şu cevabı vermişti: “Hayır, ben lanet okumak için değil, âlemlere rahmet olmak için gönderildim.” 





eğer, bunu hemen yapaım...” 


Eşsiz şefkatin ve merhametin timsali Rasul-i Ekrem (s.a.s.) 
Efendimiz, o günden bugüne tüm tarih kitaplarını süsleyen güzellikteki ifadesiyle şöyle buyurdu: 


“Hayır! Bunu kesinlikle istemem... Ben Rabbimden, onların neslinden gelecek insanlardan, sadece Allah'a ibadet eden ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayan bir nesil lutfetmesini diliyorum.” 
(Buhari, Bed'ül Halk, 7.) 


Bir zamanlar, kendisiyle alay eden toplumunun eziyet ve işkenceleri karşısında, “Rabbim! Ben gerçekten yenildim artık. Ne olur bana yardım et! (Kamer, 10.) diye yalvaran Hz. Nuh (a.s.) misali, Rasul-i Kibriya (s.a.s.) Efendimiz de aynı şekilde içinde bulunduğu çaresizlik hâlini Rabbine arz etmişti. Ancak Hz. Nuh (a.s.), duasının devamın- da: “Rabbim! Şu inkârcılardan bir tek kişiyi bile yeryüzünde bırakma, onların tümünü helak et.” 
(Nüh, 26.) derken, şefkat ve merhamet peygamberi Efendimiz, ondan farklı bir tavır göstererek, kendisini taşlayan toplumunun helak edilmesi teklifini kabul etmemişti... Çünkü O, “âlemlere rahmet” olarak gönderilmişti... 


“Şefkati, can taşıyan her varlığa...” 


İnsanlara karşı böylesine bir şefkat ve merhamet sahibi olan Sevgili Peygamberimiz, can taşıyan hayvanlara karşı da aynı duygulara sahipti. 
Aşağıda aktaracağımız hatıralar, bu konuda asırların eskitemeyeceği güzellikle ışıldayıp duruyor karşımızda... 
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Çok farklı alanlarda inkılaplar gerçekleştiren Rasul-i Ekrem (s.a.s.) 
Efendimiz, hayvanlara muamele konusunda da toplumunda önemli bir değişimin yaşanmasını sağlamıştı. 
Çoğu cahiliye döneminden kalan; hayvanları dövüştürmek, işkence ve eziyet etmek, yüzünü dağlamak gibi davranışları yasaklamış, onları canlı nişan hedefi haline getirenleri ise lanetlemiştir. Yine, develer üzerinde uzun uzun şiir okuma yarışmaları yapılmasına karşı çıkarak, “Allah, bu hayvanları sizin hizmetinize yalnız güçlükle gidebileceğiniz yerlere rahatça ulaşabilesiniz diye tahsis etti. Yeryüzünü de sizin için yarattı. Bu sebeple diğer ihtiyaçlarınızı yeryüzünde giderin...” (Ebu Davud, Cihad, 61.) diyerek gereksiz yere hayvanlara eziyet vermeyi uygun görmemiştir. 


Senin 


edilirsin. 


Zevk için avlanıp sonra hayvanı bir kenara atmayı “haram” olarak nitelendiren şefkat peygamberinin şu uyarısı ne kadar anlamlıdır: “Haksız yere bir serçeyi veya daha küçük bir hayvanı öldüren insandan Allah bunun hesabını mutlaka soracaktır.” 
(Nesai, Dahaya, 42.) 


Manevi torunu sayılan Üsâme b. Zeyd'e yaptığı tavsiyede de aynı hassasiyeti görmekteyiz: 


“Üsâme! Senin sorumluluğunda olan hayvanlar konusunda aman dikkatli ol! Yoksa kıyamet gününde 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sorumluluğunda olan hayvanlar konusunda aman dikkatli ol! 
Yoksa kıyamet gününde onlar tarafından 
Allah'a şikâyet 


onlar tarafından Allah'a şikâyet edilirsin.” 


Hayvanlara şefkatle muamele konusunda Sevgili Peygamberimiz öylesine hassastır ki, sırf onlara acı vermeleri ihtimaline karşı, hayvan sağan kimselerin tırnaklarına özen göstermelerini ve mutlaka tırnaklarını muntazaman kesmelerini emretmişti. Öte yandan yavrusunun da yeterince beslenebilmesi için hayvanın sütünün tamamen sağılmaması hususunda uyarılarda bulunmuş ve bir defasında keçisini sağmakta olan bir adama rastlayınca, “Aman, yavrusu için de süt bırak” diye tembihlemişti... 


Bir başka gün rast geldiği bir deveyi, açlıktan karnı sırtına yapışmış bir halde görünce dayanamamış ve şu uyarıda bulunmuştu: “Bu dilsiz hayvanların haklarını verme hususunda Allah'tan korkun.” (Ebu Davud, Cihad, 44.) 


Peygamberimiz'in konuyla ilgili hassasiyetine şahit olan ve onun müstesna terbiyesinde yetişen ashab-ı kiramda bu tavsiyeler anlamlı bir yankı bulmuştu. 
Sözgelimi kaynaklar, Hz. Enes (r.a.)'den şu sözleri nakletmişti: “Bizler seyahat esnasında bir yerde konakladığımızda, develerimizin üzerindeki ağırlıkları indirmeden ne namaz kılar ne de yemek yerdik!...” Yine tarihe not düşen tarihçiler, ecdadımızın uzun bir göç yolculuğu yapan yaralı ya da bakıma muhtaç leyleklerin ve diğer kuşların bakımı ve tedavisi için “Gurebâhâne-i Laklakân” isimli kuş bakım evlerinin ve bu evlerin giderleri için vakıfların kurulduğunu zikrederler. 
Tüm bunlar, merhamet mürebbisi Hz. 
Muhammed (s.a.s.) Efendimiz'in, getirdiği ilahi mesajlar ve hadis-i şeriflerinin topluma ve tarihe yansımalarıdır. 


Peygamberimizin hizmetçilere şefkati 


insanlar dünyaya hür olarak gelirler. Fakat toplumlar ve sistemler, bazı dönemlerde hür insanları köle olarak sınıflandırır ve çoğunlukla onlara zulmederler. İslam dini, tüm insanlık âlemine Sevgili Peygamberimiz ile gönderildiği esnada, Bizans ve iran gibi önemli medeniyetler de dahil olmak üzere, Arabistan yarımadasında kölelik tüm katı kurallarıyla hüküm sürmekteydi. 


Arapların anlayışında, bir kölenin hayatı boyunca kölelikten başka seçeneği yoktu. Böyle bir ortamda insanlığın kurtuluşu için gönderilen İslam ve O'nun Yüce Peygamberi, kölelik müessesesini tedricen ve fakat bir daha dönmemek üzere kaldırmıştır diyebiliriz. 





Sevgili Peygamberimiz'in bu başarısında onun “Âlemlere rahmet” özelliği yanında, bizzat örnek oluşu, konuyu sık sık gündeme getirmesi ve uyarılarda bulunması önemli bir rol oynamıştır. 
Diyebiliriz ki, onun kölelik konusundaki hassasiyeti, vefatından önce yaptığı şu son vasiyetinde de müşahede edilmektedir: “Elinizin altında bulunan kölelerinizin hakları konusunda Allah'tan korkun...” 


Uzun yıllar topluma yerleşmiş, kök salmış bir uygulamanın bir anda sökülüp atılmasının mümkün olmayacağını hepimiz biliriz. Gerek savaş esiri olarak, gerekse satın alınma yöntemiyle hürriyetini kaybeden kimselerin yeniden hürriyetlerine kavuşabilmeleri hususunda Rasul-i Ekrem (s.a.s.) Efendimiz'in birtakım uygulamaları olmuştur. Onun bu uygulamalarının birçoğu kendisine Kur'an-ı Kerim'de emredilen ayetlere dayanmaktadır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de, insanların kölelikten kurtulması hususunda teşvik edici pek çok ayet bulunmaktadır. 


Rasul-i Ekrem (s.a.s.) Efendimiz insanların hürriyetlerine kavuşturulması ve bir kölenin hayatı boyunca köle kalamayacağı hususunda ilk örneği kendi haya- 


Engelli kişilere 
“kör, topal, sağır, çolak, aptal, 

geri zekâlı, deli” 





ashab-ı kiram arasında son derece etkili oldu. Gün geldi, Hz. Ebu Zer (r.a.) güzel bir elbiselik kumaşı ikiye bölerek hizmetçisiyle paylaştı. 
Gün geldi Hz. Ömer (r.a.) Kudüs seyahatinde deveye binme sırası 


tında gösterdi insanlara... Kölesi Zeyd b. gibi ifadelerle hizmetçisinin olduğu için şehre yü-Harise'yi hürriyetine kavuşturup manevi hitap etmek rüyerek girdi. Onlar, şartları gereevladı olarak ilan etti. müminlere gi kendilerine hizmette bulunarak 

PA geçimlerini sağlayan ve hayatları- 
Bu uygulamasının ardından, “Bir kimse yakışmaz! nı böylece devam ettiren bu insan- 


mümin bir köleyi özgürlüğüne kavuşturacak olursa, Allah Teala da o kölenin her azası karşılığında kendisinin bir azasını cehennemden kurtarır.” (Buhari, Itk, 1; Müslim, Itk 24.) müjdesinde bulunmuştu. Bu tavsiye Hz. Ebubekir (r.a.) gibi zengin sahabileri teşvik etmiş ve aralarında Hz. Bilal ve Hz. Süheyb gibi meşhur sahabilerin de bulunduğu yaklaşık kırk kişi, onun sayesinde hürriyetlerine kavuşmuştu. 


Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) insanların hürriyetlerine kavuşmaları hususundaki bu gayretlerine devam ederken bir taraftan da herhangi bir kişinin yanında hizmetçi/işçi olarak çalışan köle ve cariyelere iyi davranılması konusunda uyarılarını sık sık tekrarlardı. 


“Onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah onları sizin hizmetinize vermiştir. Kim bir hizmetçiye sahip ise ona kendi yediğinden yedirsin, kendi giydiğinden de giydirsin. Gücünün yetmeyeceği şeyi yüklemesin ya da bu konuda ona yardımcı olsun.” (Buhari, iman, 22; Ebu Davud, Edeb, 133.) 


Rasul-i Ekrem (s.a.5.) Efendimiz'in bu tavsiyeleri 


ları hiç hor görmediler ve verilmesi gereken değerin en güzelini verdiler. Onlar için Sevgili Peygamberimiz'in şu tavsiyesi hep yol gösterici oldu: 


“sizler hizmetçilerinize “kölem veya cariyem” demeyiniz. Bilakis onlara “oğlum, kızım” diye hitap ediniz. Onlar da size “Efendim” desin. Çünkü sizler hepiniz kulsunuz. Rabbiniz ise Allah'tır.” (Müslim, Elfaz, 14.) 


Sevgili Peygamberimiz'in uygulamalarının ve tavsiyelerinin günümüzdeki yansımalarının neler olabileceği hususunda şunları söyleyebiliriz. Sosyal hayat içinde hizmet üreten, hizmet sunan, böylece geçimini sağlayan insanlar vardır. Resmi ve özel kurumlarda farklı kadro adları altında hizmette bulunan kişiler veya evlerimizde temizlik işlerine yardımcı olanlar vardır. Kırsal kesimlerde geçici süreliğine hizmette bulunan işçiler ya da daimi olarak hizmetçilik görevinde bulunan kimseler de vardır günümüzde... Şayet bir mümin, Sevgili Peygamberimiz'in bu tavsiyeleri doğrultusunda onlara şefkatle ve merhametle davranarak kendisine 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hizmette bulunan kişinin ücretini tam öderse, ona ayrıca ikramlarda bulunarak hoşnut kılacak olursa, işte o kişi, asırlar sonra Nebiyy-i Muhterem'in yolunda gidebilmeyi, Hz. Ebu Zer ve Hz. Ömer gibi olmayı başarabilen bahtiyar kullar arasına girebilir diyebiliriz. 

Peygamberimizin engellilere tesellisi 


İnsanoğlu bütün mukaddes dinlerde “değerli” bir varlıktır. Özellikle islam dini, insanı “yaratılmışların en şereflisi/değerlisi” olarak görmektedir. Çünkü insan, “en güzel yaratılış üzere yaratılmış”, “bedenine Allah Teala tarafından ruh üflenmiş”, böylece ilahi bir nitelik kazanarak yeryüzünde “Allah'ın halifesi” olmayı hak etmiştir. Böylesi bir ayrıcalığa sahip olan insan, gerek yaratılıştan, gerekse sonradan birtakım uzvi/bedeni engeller taşısa bile, yine degerinden bir şey kaybetmiş olmayacaktır. 


Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında pek çok ayet yanında, bir tek Abdullah b. Ümm-i Mektum hadisesini anlatan ayetler bile, islam dininin engellilere bakış açısını ortaya koymak için yeterli bir örnektir. 
Hatırlanacağı üzere, Abese suresinin ilk ayetleri, bir görme engelli olan Abdullah b. Umm-i Mektum'un Sevgili Peygamberimiz'e gelerek islam hakkında bilgi almak isteyişinden ve sonrasında yaşanan hadiselerden bahsetmekteydi. 


Rahmet Peygamberi (s.a.s.) Efendimiz, kendisini uyaran ve bu konuda şahsında bütün müminler için davranış şeklimizi belirleyen ayetlerden sonra, Abdullah b. Ümm-i Mektum'a her zaman ayrı bir ilgi ve yakınlık göstermiştir. Sanki Abese suresi, Rasul-i Ekrem (s.a.s.) Efendimiz'in toplumun içinde her asırda, her dönemde var olan/var olacak engellilere yönelik çağlar üstü mesajlarını vermesi için bir vesile olmuştur. 


Bizler Sevgili Peygamberimiz'in hayatına ve uygulamalarına baktığımızda net bir şekilde şunları görebiliriz: O, engelli insanlarla bizzat ilgilenmiş, onları güçlerinin yetmediği hususlarda sorumlu tutmamıştır. Yeteneklerine göre birtakım kamu görevleri de verdiği engelli insanların toplum nezdinde saygın kimseler haline gelmesine vesile olmuştur. Böylece onları, sürekli diğer insanlara muhtaç bir durumda kalmaya mahküm hale düşmekten korumuş, değer vererek, ilgi göstererek topluma kazandırmaya çalışmıştır. Sözgelimi, durumlarına göre özürlülerin bir işte çalışmasını sağlamak maksadıyla onların ticaret yapmasını kolaylaştırıcı hükümler getirmiştir. 


Sevgili Peygamberimiz'in, gözleri görmeyen bir sahabi olan Abdullah b. Umm-i Mektum'u, Medine 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dışına çıktığı zamanlarda vekil olarak bırakmış olması da dikkat çekicidir. Böylesi bir uygulama yanında, onun engelli insanlara yönelik teselli dolu ifadeleri ve onlara iyi davranılması hususunda uyarıları da vardır. Gelin, müjdeleyen ve uyaran, bir diğer ifadeyle Beşir ve Nezir olan Sevgili Peygamberimiz'in çağları aşan sözlerine kulak verelim: “Allah Teala buyurdu ki: “iki gözünü alarak imtihan ettiğim bir kulum bu durumuna sabrederse, o İki sevgili gözüne karşılık ona cennetimi veririm.” (Tirmizi, Zühd, 58; Buhari, Merdâ, 7.) Bu ve benzeri müjdelere karşılık şöyle bir uyarıyı da göz ardı etmemeliyiz: “Gözleri görmeyen (âmâ) bir kimseyi yolundan saptırana Allah lanet etmiştir.” 


Sevgili Peygamberimiz'in uygulamalarından ve tavsiyelerinden sonra netice olarak şunları söyleyebiliriz: İnsanlara lakap takmak, Hucurat suresinin 11. 
ayetiyle haram kılınmıştır. Bu sebeple, engelli kişilere “kör, topal, sağır, çolak, aptal, geri zekâlı, deli” gibi ifadelerle hitap etmek ya da onları gıyapların- da bu ifadelerle tanımlamak müminlere yakışmaz! 
Bu davranış Rasul-i Ekrem (s.a.s.) Efendimiz'i de incitir. O ki, ümmetine; 


“Gözleri görmeyen birine yol göstermek sadakadır. 
Sağır ve dilsiz durumdaki kişilerin dertlerini anlatmalarına yardımcı olman da bir sadakadır.” (Ahmed b. Hanbel, V. 168-169, 154.) buyurarak, Allah'ın rızası- na nail olmak için engellilere şefkati, merhameti ve hizmeti tavsiye ediyordu. Bizlere her yönüyle örnek olan Rasul-i Ekrem (s.a.s.) Efendimiz'in hayatından, günümüzdeki yaşantımıza da yansıması dileğiyle bir asrısaadet hatırası aktararak konuyu tamamlamak istiyoruz. 


Ashab-ı kiramdan birinin gözleri neredeyse görmez olmuştu. Namazlarını kılmak için mescide gelmekte sıkıntı çekmekteydi. Kendi evinde kılmak zorunda kaldığı namazlarını gönül rahatlığıyla kılabilmek için Sevgili Peygamberimiz'i evine davet etmek istedi ve ondan şu ricada bulundu: “Ey Allah'ın Rasulü! Evime kadar gelip de iki rekât namaz kılabilir misiniz?” 


Ertesi gün Sevgili Peygamberimiz, yanında sadık dostu Hz. Ebubekir ile birlikte o sahabinin evine gitti ve istediği yerde namaz kılarak onun bu arzusunu yerine getirdi. 


Ümmetin üstüne titreyen Sensin 

Müjdeci, uyaran, gel diyen Sensin 

Kulunu Allah'a sevdiren Sensin, 

Gecemi, gündüze çeviren Sensin 

Ey Hakk'ın şâhidi yüzünü göster 

Kul, şehâdetinle tanınmak ister. (Hayrettin Karaman) 


DE Gündem 


Prof. Dr. Hayati Hökelekli 
Uludağ Univ. İlahiyat Fak. 





Gökyüzünden yeryüzüne yayılan bir değer: 


Merhamet ve eğitimi 


Merhamet, başkasının güçsüzlük, sıkıntı ve derdine ilgi duyma, onun durumuna acıma ve şefkat gösterme, onunla birlikte ıstırap çekmedir. 





Merhamet nedir? 


enilebilir ki, dünya merhamet yasası ile 

ayakta durmaktadır. Çünkü yaratılmışlık, 

tüm mümkün varlıklar için bir eksiklik, zayıflık, fânilik, muhtaçlık, Kırılganlık, ölümlülük, demek olduğuna göre merhamet olmadan hayat olmaz. Bu dünya hayatında zorluk, acı ve keder, korku, yoksulluk ve yoksunluk, haksızlık, tüm insanları birleştiren ortak paydadır. Herkesin kendi ölçüsünde bunlardan bir nasibi vardır. Y aratılan hiçbir varlık kendi varoluşunun ve bütünlenmesinin temelini kendinde bulamaz. Kendi hayat ve kemal garantisini kendi kendisine sağlayamaz. 
Yardıma, korunmaya, ilgi ve desteğe başvurma- 


dan varlığını koruyup geliştiremez. Onun için herkes ve her şey merhamete muhtaçtır. 


Merhamet, herkesin iyiliğini isteyip onlara yardım etme arzusu duymadır. Merhamet tüm insanlar ve tüm canlılar için dünyayı güvenli bir yer kılma duyarlılığına sahip olmadır. Herkese ve her şeye anlayış, acıma ve şefkatle yaklaşmadır. Onları esirgeyip koruma, üzerlerine titremedir. Tüm canlı varlıkların hürriyet ve güven içinde gelişip serpilmesine yardımcı olmak, varlıklarının devamı için güç ve destek vermek merhametin temelini oluşturur. 
Bizim sahip olduğumuz imkânlara, hak ve hürriyetlere başkalarının sahip olmayışı içimizde onlara karşı bir acıma duygusu uyandırdığında, bunun 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da da adalet ortaya çıkar. 


Merhamet, karşı tarafın kimlik ve kişiliğini gözetmeden herkese eşit dağıttığımız bir acıma duygusudur. Istırapta eşitlik yoktur, fakat merhamet bize ıstırap ihtimalinin eşitliğini öğretiyor. Bir başkasının başına gelen benim de başıma gelebilir. 
Merhamet, insanların eşitliği anlayışına dayanıyor. 
insan olarak hepimiz ıstıraba karşı duyarlıyız, acı hepimizi kırılganlaştırıyor. Her bireyin insanlığının eşit değer taşıdığı bir dünya anlayışı içerisinde ancak merhamet barınabilir. Merhamet sahipleri, digerinin yaşadığı ıstırabın ne kadar acı verici oldugunu tahayyül edebilen insanlardır. 


Merhamet, acıya ya da üzüntüye duyulan sempati, başka deyişle, başkasının ıstırabına katılmaktır. Merhamet, ahlaki olarak acı verici bir ıstıraba üzülmektir. Merhamet bu üzüntünün kendisidir, daha doğrusu bu üzüntü merhametin başlangıcı ve en küçük birimidir. Merhamet, başkasının ıstırabını paylaşmaktır. Başkasının ıstırabını paylaşmak, onu onaylamak ya da 


adı merhametür. Merhamet, başka- Merhamet e. ği 

sının güçsüzlük, sıkıntı ve derdine ilik ' acı çekmesinin iyi ya da kötü nedenle- ilgi duyma, onun durumuna acıma "Y"! yapmaya, rini paylaşmak demek değildir. Bu, ne ve şefkat gösterme, onunla birlik- başkalarının olursa olsun, bir ıstırap karşısında ilgisiz te ıstırap çekmedir. Layık olmadık- durumuna ilgi kalmayı ve kim olursa olsun bir canlıyı 


larını sandığımız bir kötülükten ıstırap çektiğini gördüğümüz kimselere karşı duyduğumuz şefkat, iyi niyetle karışık bir üzüntüdür. Dert ve sıkıntı içerisinde olan kişinin derdiyle dertlenme, üzüntüsüyle üzülme ve ona yardımcı olmaya çalışmadır. Merhamet, yaratıklardan hiç birine zulüm ve haksızlığı reva görmeyip, içlerinde zararlı olmayan güçsüzlerin zayıf hallerine acıyıp, imdat ve yardımlarına yönelmedir. Merhametin karşıt anlamları; sertlik, acımasızlık, alaycılık, zalimlik, kıskançlık, soğukluk, ilgisizlik, yürek katılığı, bencillik ve duyarsızlıktır. 


Merhametli insan, başkalarından apayrı bir benlik ve kişilik olduğunu bilmekle birlikte, başkalarının hal ve durumlarını içten sezinleyerek onlara eşduyum (empati) gösterir. Bir bakıma onlarla özdeşleşme süreci yaşar. İnsanlara merhametle yöneldiğimizde, onların daha iyi hayat şartlarına kavuşmasını, hatta bizim gibi olmasını isteriz. Böylece merhamet aynı zamanda hem adalet hem de eşitlik duygusunun kaynağıdır. Aralarında elbette ki bir fark vardır. Merhamet, iyilik yapmaya, başkalarının durumuna ilgi gösterme ve yardım yapmaya bizi yönelten bir duygudur. Bu ilgi ve yardım, akli, mantıki, hukuki bir ölçü ve ilkeye göre yapıldığıngösterme ve yardım yapmaya bizi yönelten bir duygudur. 


bir nesne olarak kabul etmeyi reddetmektir. Bu nedenle o, ilkesel olarak evrenseldir ve yöneldiği şeyleri hiç hesaba katmaması bakımından daha da ahlakidir. Bundan dolayı günahkârlara da merhamet duyulur. Kötülük yapan bir kimsenin içindeki kine, üzüntüye, sefalete rağmen, onun ıstırabı ya da deliliği karşısında merhamet duymak, onun içini kemiren kötülük karşısında masum olmaktır. En azından kine kin eklemeyi reddetmektir. Böylece merhamet, başkasının ıstırabından zevk alan ve en büyük kötülük olan acımasızlığın ve bunu dert etmeyen ve tüm kötülüklerin ilkesi olan bencilliğin tersidir. 


Merhametin kaynağı 


Merhamet tüm varlığı kuşatan evrensel bir degerdir ve kaynağı da Yüce Allah'tır. Varlığın sahibi Yüce Allah, yarattığı tüm varlıkların sadece var olmalarını dileyip onları vücuda getirmemiştir. Onları çaresiz ve yapayalnız kendi kaderlerine terk etmemiş, devam ve kemallerini de murat etmiştir. Bundan dolayıdır ki, “Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır.” (A'raf, 156.) Yüce Allah kendisini merhamet sahibi olarak nitelemiştir. (Bakara, 64.) 
Bir hadiste dile getirildiği gibi, “Cenab-ı Hak rahmetini yüz parçaya ayırdı, doksan dokuz parçasını 





kendi yanında tuttu, bir parçasını yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle yaratıklar birbirine merhametli davranır. Hatta yavrulu hayvan, bir tarafını incitir endişesi ile ayağını yavrusundan sakınır.” (Buhari, Edeb, 19; Müslim, Tevbe 17.) 


Varoluşçu filozofların dediği gibi insan yeryüzüne fırlatılıp atılmış, kendi kaderine terk edilmiş, yalnız ve korumasız değildir. Allah'ın yardımı, merhameti, esirgeyip koruması olmasa yeryüzündeki kötülük, dert, acı ve sıkıntılarla başa çıkmak mümkün olabilir miydi? (Yusuf, 53.) Rahmeti, koruyup esirgemesi tüm varlığı kuşatıcı (Rahman) ve sürekli (Rahim) olan Yüce Allah, bunun tecellilerinden biri olarak insanı her türlü güçlüğe katlanabilme yeteneği ile donatmıştır. (Beled, 4.) Daha dünyaya gelmeden önce ana rahminde en güvenli şekilde korunup büyütülen insan yavrusu, hayata gözlerini açtıktan sonra da güvenli bir çevreyle kuşatılmıştır. 
Hayatın yük ve sorumluluğunu taşıma yetenek ve yeterliliğine ehil kılınan insan, kendisini her zaman bir değerler düzeni içerisinde bulur. Gönülleri birbirine yaklaştıran, çok farklı dünyaları birbirine kaynaştıran, yardımlaşma ve dayanışma ile hayatın zorluklarını kolaylaştıran bu de- 


gerler düzenini geliştirme veko- ahlaki bir ruma görevi layıkıyla yerine ge-  biçimlenme trildiği sürece dünya güvenli bir geliştirirler. 


yer olma özelliğini koruyacaktır. 


Hayatın zorluklarına sabır, canlı-cansız tüm varlıkların kendi düzen, istikrar ve gelişimine yönelik dikkat, ilgi ve anlayış, dert, sıkıntı ve ihtiyaç sahiplerine merhamet ve yardım İslami erdemlerin başında gelir. (Beled, 13-17.) Y aratılmışlara karşı gönlünde derin bir merhamet ve şefkat besleyen insan, içinde ilahi bir vasıf taşıyor demektir. Bundan dolayı da her türlü ilgi, ikram ve yardıma, sevgi ve saygıya layık olur. 


Allah'tan insanlara doğru yayılan rahmet ve merhamet, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)'de zirveye ulaşmıştır. O insanların en merhametlisidir ve bir rahmet peygamberidir. (Tevbe, 128.) Onun merhameti öncelikle çocuklar, kadınlar, yaşlılar; toplumun zayıfları, kimsesizleri, acizleri, yetimleri, yoksulları ve yoksunlarına yöneliktir. Bunun yanında onun şefkat ve merhame- 


Küçük çocuklar yetişkinlerin hâl 

ve hareketlerini, duygu ve tavırlarını taklit ederek ve benimseyerek, 





tü insanları, hayvanları, tüm âlemi kuşatmıştır (Enbiya, 107.); o tam bir merhamet modelidir. Ona bağlanan, onu izleyen Müslümanların da ayırıcı vasfı, birbirlerine karşı duydukları merhamettir. 
(Fetih, 29.) 


Çocuk ve merhamet eğitimi 


İnsan yavrusu yeryüzünün en âciz ve 

yardıma muhtaç varlığıdır. Onun yaşaması, büyüyüp gelişmesi, iyi bir karakter sahibi olması, büyük ölçüde annebabanın, yetişkinlerin himayesi, özeni, merhameti ve sevgisine bağlıdır. Merhamet, sevgi ve şefkat gibi duygular anne-babadan başlayarak, çocuklara yerleşir. Aslında küçük çocuklar merhametin hem konusu hem de kaynağıdırlar. İnsan yavrusunun dünyaya gelmesi, büyümesi, gelişmesi ve tüm bu süreçler içerisindeki yardıma ve korunmaya muhtaç güçsüz varlığı, dert ve sıkıntıları, yetişkinlerin sevgi, merhamet ve şefkatini uyarıcı niteliktedir. Cahiliye döneminde olduğu gibi bazı gelenek ve kültürlerde zaman zaman rastlanan çocuklara karşı katı, ilgisiz ve sevgisiz tutum (Bkz. 
Buhari, Edeb 18; Müslim, Fezâil 65.), yalnızca buna sahip yetişkinleri değil, yeni yetişen nesillerin de ruhlarını tahrip eder. Acıma duygusu, şefkat ve merhametin ortadan kalktığı bir ortamda zulüm, çatışma, işkence gibi insanlık dışı davranışların önünü almak mümkün olmaz. 
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Her ne kadar insanın fıtratında merhamet ve şefkat gibi olumlu nitelikler varsa da, çocuklar ahlaki değerleri, gözledikleri davranışlar ve bu davranışların sonuçlarından öğrenirler. Bu yüzden aile değer eğitiminde merkezi bir rol oynar; çocuk değerlere yönelik ilk bilgileri ailesinden, 


şefkat ve 


Acıma duygusu, 


merhametin ortadan kalktığı bir ortamda zulüm, çatışma, işkence 


kavga, ağız dalaşı gibi davranışlar da gözlemlenebilir. Bu dönemde yapılacak değer eğitimi etkinliklerinde çocukların olayların sonucunu görmelerine imkân verilmelidir. Bunun için zaman zaman hikâyeler anlatılabileceği gibi drama yoluyla çocukların kararları kendilerinin vermesi- 


en çok da anne ve babasından alır. gibi insanlık dışı ne fırsat tanınarak sonucu yaşamala-Pek çok şeyi yetişkin davranışlarını davranışların rı sağlanabilir. Aynı zamanda çocukgözlemleyerek ve taklit ederek öğ- önünü almak larla bu konuları tartışmak ve onları 


rendiği gibi doğru ve yanlışı, iyi ve kötüyü de ebeveynini izleyerek öğrenir. Küçük çocuklar yetişkinlerin hâl ve hareketlerini, duygu ve tavırlarını taklit ederek ve benimseyerek, ahlaki bir biçimlenme gelişürirler. Ana-babanın ve diğer yakınların tutum ve davranışları çocuğu şuuraltı yoldan derinden etkiler. Böylece çocuğun ahlaki gelişimi genel olarak belirli modelleri izleyerek nihai şeklini alır. Model yoluyla öğrenmede çocuk bir başkasının davranışlarını görür ve o davranışları kendisi de yapar. Bu çoğu zaman şuuraltı işleyen bir süreçtir. Bu süreç ahlaki sahada iyi olan kişisel alışkanlıkların edinilmesi ve toplumun gelenek ve göreneklerinin kazanılmasını kolaylaştırabilir. Bu, bilinçli ve doğrudan eğitim-öğretimden daha güçlü ve etkili bir yoldur. Merhamet, şefkat, nezaket, hürmet gibi tavırlar, hayranı oldukları yetişkinlerden bu etkili süreç sayesinde öğrenilir. Çocuğun ahlakı, model edindiği insanlardan taklit ve özdeşleşme yoluyla öğrenmesi, yakın çevresindeki kimselerin belirleyici rolünü ortaya koyar. 


Şefkat ve merhamet duyguları ancak eşduyum (empati) becerisinin kazanılmasıyla gelişmeye başlar. Empati, kişinin kendini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru anlama durumudur. Başkalarının düşünce ve duyguları ile bunların muhtemel anlamlarının nesnel bir şekilde farkında olmadır. 
Karşısındakinin duygu ve düşüncelerini temsili olarak yaşamaya çalışmadır. Normal şartlarda 3-4 yaş civarında çocuk diğerlerinin duygularına duyarlılık göstermeye ve empati kurmaya başlar; diger kişinin duygulanımı ile kendi duygulanımını bir tutar. Küçük çocukların birbirlerine bakarak ağlamaları bunun en önemli belirtisidir. Empati duygusu sayesinde çocuk artık başkalarını daha iyi anlayabilmektedir. Altı yaş çocuklarında başkaları ile iyi ilişkiler kurma, paylaşma, işbirliği, dostluk, sempati gibi davranışların yanı sıra rekabet, 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mümkün olmaz. 


yönlendirerek doğru olanı seçmelerini sağlamak da önemlidir. 


Çocuk 4-7 yaşları arasında benmerkezci (egosantrik) bir özellik gösterir. Bu aynı zamanda onun bencil bir eğilimle kösteklenmiş olduğunu ifade eder. Fakat bu “masum bir saflık” ihtiva eden bir bencillik çağıdır. Burada, yalnız her şeyi bilinçli olarak kendi menfaatine indirgeyen çocuğun duygusal ve sosyal bir eğilimi değil, aynı zamanda her şeyi kendine göre değerlendiren bir zihin eğilimi söz konusudur. Bunun yanında çocukta bir “empati” duygusunun varlığına da rastlanmaktadır. Bir yandan küçük çocuklar, bir başka çocuğun canı- nın acıdığını gördüklerinde, kendi canları acıdığında gösterdikleri türden bir tepki gösterme eğilimindedirler. Bundan dolayı empatinin erken yaşlarda gelişimi, başkalarının içsel durumunu anlama ve ona yardım etme davranışında önemli bir faktör olarak görülmektedir. 6 yaşına kadar duygusal bir düzeyde seyreden bu eğilim 10 yaşları- na gelindiğinde zihinsel bir nitelik kazanır. Bu yaşlardaki çocuklar, olayları başkasının bakış açısıyla görme, onun gibi düşünme ve buna uygun tarzda davranma becerisi gösterirler. 12 yaşlarında ise soyut empati yeteneği kazanılır. Bu dönem, kendinden daha az imkâna sahip kişiler için kaygılanma çağıdır. Böylece hayatın ilk yıllarında gelişen duygusal empatinin, sonradan gelişecek zihinsel ve soyut empatiye dönüşmesi mümkün olur. 


Şefkat ve merhamet duygularını geliştirmenin en iyi yolu, toplumda yardıma muhtaç, zor durumda olan kimselerin varlığının farkına varma, onlarla iç içe olma ve onların hayatını kolaylaştıracak yararlı işler yapmadır. Aynı çevrede, hemen yanı başımızda aç ve yoksul, kimsesiz ve çaresiz, engelli ve yaşlı kimselerin ya da hayvanların da olduğunu görüp, zaman zaman onlara küçük de olsa bir hizmette bulunmaya alıştırılan çocukların, masum vicdanlarında büyük bir merhamet ve şefkat tohumunun yeşereceğini söylemek yanlış olmaz. 


DE Gündem 


Doç. Dr. Halil Altuntaş. 
Din işleri Yüksek Kurulu Üyesi 


Rahmetten 





şefkat ve merhamete 


Merhamet hassas bir yüreğin susamışa su, güçsüze güç olması, düşeni kaldırmasıdır; üzüntüyü sevince, çaresizliği çözüme, gözyaşını 


sevince dönüştürmesidir. 





eryüzünde ve göklerde ne varsa hepsi bir Y ihtiyacımızı karşılamak için vardır. Sahip olduklarımız , bize yaptığımız bir şeyden dolayı hak ettiğimiz için değil, Allah'ın rahmetinin eseri olarak verildi. Kendi varlığımıza dönelim; sözle ifadede zorlanacağımız mükemmellikteki fiziki varlığımız bize ilahi rahmetin bir hediyesi. Öleceğimizi biliriz, ama ne zaman öleceğimizi bilmeyişimiz bizim için bir ümit kaynağı, hayata tutunmak için bir destek olur. Bu bize Allah'ın lütuf ve merhametinin bir sonucudur. İşte bu nokta üzerinde durma- ya değer. 


Kur'an her vesile ile Allah'ın rahmet sahibi oluşuna vurgu yapar. Özellikle bu sıfatı söz kalıbı ölçeğinde 


ifadeye koyan Rahman ve Rahim sıfatlarını öne çıkarır. Nitekim bir anahtar cümle niteliğindeki besmele, yüz on üçü sure başlarında biri de Neml suresinin metninde olmak üzere Kur'an'da yüz on dört defa geçer. “Allah”, “Rahman” ve “Rahim” besmele- nin temel unsurları. Bunların ilki Yaratıcı Kudret'in özel ismi; diğer ikisi de ona ait isim-sıfatlardan ikisini temsil ediyor. Rahman, çok merhamet eden” demektir ve Allah'a has bir isim-sıfattır. Başkası için kullanılmaz. Rahim de tıpkı Rahman gibi “çok merhamet eden” anlamlarına geliyor. Ancak Rahman Allah'tan başkası için kullanılmazken “Rahim” insanlar için de kullanılabilir. “Rahman” “Rahim”e göre daha kapsamlıdır. Buna göre Allah Rahman sıfatı gereği dünyada mümin-kâfir ayrı- Gerç ek yü sevince, çaresizliği çözüme, gözmı yapmadan herkesi umumi rahme- h ti yaşını sevince dönüştürmesidir. Bu tinin konusu yapmaktadır. Rahim sıfa- DR KA yönü ile merhamete aktif merhamet tinin gereği olarak ise müminlere dün- Karşılık de diyebiliriz. Pasif olanı ise merha- 


yada ayrı ve özel bir şekilde, ahirette ise yalnızca müminlere rahmet edecektir. Nitekim “Rahmetim her şeyi ku- 


beklemek gibi bir açmazı yoktur. 


met değil, yalın bir acımadan başka bir şey değildir. 


satmıştır. Onu Allah'a karşı gelmekten M erhamete e Me eli sakınanlara gerekli kılacağım.” (a'rir, kötülükle e i Š 156.) ayeti bu bakış açısını destekler ni- leşürdiğimiz bir duygu da gefkattir. 
teliktedir s mukabele şefkati tahlil edelim, karşımıza sevi edilmesi, gi ile işbirliği hâlindeki koruma duy-Eğer Allah'ın rahmeti her şeyi kuşat- merhametin gusu çıkacaktır. Demek ki sevgi, ruh 


mış İse, cehennem niçin var, azap niçin var? Vurgulamak gerekir ki burada- ki “rahmet” -yukarıda da işaret edildigi gibi- “azab”ın zıddı olan rahmetten daha geniş kapsamlı bir anlama sahiptir. Canlıların hayatlarını sürdürecekleri ortamın varlığı, insanın merhamet ve şefkat duygusuna sahip olması gibi nimet türünden her şeyin varlığı ilahi rahmetin bu yönü ile ilgilidir. Yani ayet, Allah'ın asla azap etmeyeceğini söylemiyor. Tabii ki Allah'ın, rahmeti/ merhameti yanında azabı da vardır. Ancak O daima rahmetini öne çıkarır, aktif tutar. “Rahmetim gazabıma üstün gelir.” “O rahmet etmeyi kendisi için gerekli kılmıştır.” (Müslim, Tevbe, 16.) kutsi hadisleri bu gerçeği dile getirir. Eğer kimse azap görmeyecek olsa idi adalet ilkesi çiğnenmiş olurdu. Asıl rahmet, adalet ilkesine zemin oluşturan süreçte belirginleşiyor. İnsanın, nasıl davranırsa mükâfat, nasıl davranırsa ceza göreceği konusunda bilgilendirilmesi ilahi rahmetin yansımasıdır. Peygamberlerin, mukaddes kitapların gönderilmesi bunun pratik göstergesidir. 


Rahmet ile aynı kökten gelen ve aynı anlamı ifade eden merhamet kelimesi ise Kur'an'da bir yerde (Beled, 17.) geçer. Özellikle dilimizde “rahmet” Allah için kullanılırken, “merhamet” insani bir duyguyu ifade eder. 


Merhamet “Bir kimsenin karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan sevgi ile harmanlanmış acıma duygusu” diye tanımlanabilir. Buna göre merhamet iki temel unsur içerir. Bunlardan ilki kalp yumuşaklığı diyebileceğimiz değişken yapıdaki duygusal nitelik, diğeri ise iyilik etmek. Gerçek beşeri merhamette bu iki nitelik birden bulunur. Tek başına kalp yumuşaklığı sözde merhamet olmaktan öteye geçmez. (Râğıb, Müfredat, “rhm” md.) Asıl merhamet duygusu, acınanı içinde bulunduğu olumsuz durumdan kurtarma niyet, istek ve eylemi ile yüklü acımadır. Merhamet hassas bir yüreğin susamışa Su, güçsüze güç olması, düşeni kaldırmasıdır, üzüntükarşılık beklediği yerde sarsıcı olur. 


dünyamızın en zengin köşelerinden birini oluşturan “merhamet ve şefkat” ikilisinin bağ dokusu konumun- da bulunuyor. 


İnsan, merhamet duygusu ile gerçek insandır. 
Allah'ın insana olan rahmetinin en büyük göstergelerinden biri de bu duygudur. Bu duygu ilahi rahmetin başta insan olmak üzere yaratılmışlar üzerinden nasipleri oranında işleyişini temsil eder. 
Rahmetten şefkat ve merhamete bir geçiştir bu. 


Anlaşılıyor ki merhamet, özümüzde var olan bir duygu, “merhametsizlik” ise mecazi ya da arızi bir durumdur. Merhametten mutlak olarak soyutlanmak mümkün değil. Söz konusu olan, merhameün “küllenmesi”, karanlıklarda kalmasıdır. İnsana düşen, onu açığa çıkarıp işletmek, merhameti öğrenmek. “Araştırmalar gösteriyor ki, bir şeyi çokça yaparsak, beynimizde o duyguya ayrılan yer artyor. O yüzden iyiliğin, merhametin talim edilmesi mümkün. İnsan iyilik yapa yapa bir süre sonra güzel görmeye, güzel düşünmeye, güzel yapmaya başlayacak ve hayatın bütününe de onu yayacaktır. 
Genetik kodlarımızda var olan merhamet öğrenilebilir. Biz Rahman ve Rahim olan bir Allah'ın kullarıyız.” (Kemal Sayar, Diyanet Aylık Dergi, Eylül 2009.) Bu sebeple Kur'an sayısız ayeti ile muhataplarını bir merhamet eğitimine tabi tutuyor. Allah'ın rahmetine sürekli vurgu yapılarak bu rahmete layık olabilmenin “iyi kul” olmaktan geçtiği vurgulanıyor. Bunu sağlayacak alt yapı unsurları çeşitli usul ve üsluplar içinde takdim ediliyor. Rahmete layık olma çabasındaki kulun ruh dünyasına göndermeler yapılıyor. 
“İman edenler, hicret edenler, Allah yolunda cihat edenler, şüphesiz bunlar Allah'ın rahmetini umarlar.” (Bakara, 218.) bildirimi ile amaca ulaşmada gayrete dayalı ümidin büyük bir itici güç olduğuna işaret ediliyor. Ayetin sonundaki “Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” şeklindeki hüküm cümlesi bu gücü kat kat arttırıyor. 





Merhamet duygusu hayatımızda çok önemli bir yere sahip. Ne var ki bu duyguya olumsuz yaklaşanlar da bulunuyor. Pozitivist felsefeye ait bir damara göre merhamet, gücün kullanılmayıp askıya alınmasıdır, hatta o maskelenmiş bir güçsüzlüktür ve bu yüzden yok edilmelidir. Merhametten maraz doğar. Büyük balık küçük balığı yutar. Güçlü olan gücü ile güçsüz olan da aklı ve zekâsı ile hayata tutunmak zorundadır. Bunu başaramayanlara merhamet edip onları korumak, tabiatta var olan dengeli dönüşüm sürecine müdahale etmektir. Merhamet aslında kendimize acımaktan kaynaklanan bencilce bir gösteridir ve bu yüzden değersizdir. 


Söyledikleri özetle bu. 


Bir duyguyu değersizleştirirken, gerçekte ona sahip olan insanı da sıradan bir biyolojik varlığa indirgeyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Necip Fazıl “Reis Bey” adlı tiyatro eserinde merhameti “muzır” bir duygu olarak gören bu anlayışı yüksek bir edebi üslupla eleştirir. 


İnsan tabiat piramidinin bir parçasıdır ama onunla özdeş değildir. En tepede, ayrıcalıklı bir yerde bulunur. Buna bağlı olarak içinde bulunduğu sistemin diğer bütün elemanlarından farklı bir yapıdadır. Sistem bütün düzeni ile onun için işlemektedir. İşleyen bu sistemde “Büyük balık küçük balığı yutar.” Doğru. Ancak burada iki hayvandan söz ettiğimizi gözden kaçırmayalım. Hayvanlar güdüleri ile yaşarlar. Âdeta kurulmuş, kurgulanmış bir süreçtir bu. İnsanın ise aklın önderliğinde, duygularla, ruh dünyasıyla yoğrulmuş bir hayatı vardır. 
“Rekabet toplumu” işte bu noktayı paranteze alarak merhametten soyutlanmış bir akılcılığı ilke ediniyor. Akılsız biyolojik varlıklar için geçerli olan bir olguyu akıllılar dünyasına da uygulayan bu felsefi görüş, her ikisini de canlı oluşundan yola çıkarak insanla solucanı aynı kefeye koymuş oluyor. 


Merhametten soyutlanacak kimse insandan çok biyolojik bir makine olacaktır. Maraz, merhametten değil, marazlı kişilikten kaynaklanır. Yani problem merhamet değil, merhamet gören zayıf kişiliktr. Merhametin maraz doğurmasında bir nankörlük söz konusudur. Birileri nankörlük ediyor diye iyiliği aşağılayalım, “merhameti öldür”elim mi? Kaldı ki, gerçek merhametin karşılık beklemek gibi bir açmazı yoktur. Merhamete kötülükle mukabele edilmesi, merhametin karşılık beklediği yerde sarsıcı olur. Vahyin ışığındaki merhamet algısı “İyilik yap denize at; balık bilmezse Halik bilir” anlayışında kendini bulur. 


Merhametin bencilce bir duygu olduğu yargısı ise 





oldukça genellemeci kalıyor. Evet, merhamet olgusunun kuytu bir yerlerinde böyle bir ruh yönelişi potansiyel olarak bulunur. Ama daima, menfaatten arınmış, tamamen insani nitelikte bir unsurun kont rolü altındadır. Bu kontrol yitirilmedikçe bencillik dediğimiz içyapı devreye giremez. Bencillik ile onun beslediği hırsların, kıskançlıkların, yersiz istek ve heveslerin içimizde mayalanmasına izin verecek olursak hepsi birden merhamet yoksunluğu şeklinde benliğimizi kuşatır. Onun için iç dünyamızın bu sarp yokuşlarını aşmak zorundayız. Zor bir iştir bu. 
Dolayısıyla sevenlerimizin yardımına, onların samimi uyarılarına ihtiyacımız vardır. Bizden de aynı şeyi beklemek onların hakkıdır. iman ile hayat arasındaki bu temel ilişki, ölüm ötesi hayat mutluluğunu sağlayacak sonsuz içerik zenginliğine sahip bir tablodur: “Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhamet tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mut luluğuna erenlerdir.” (Beled, 17-18.) Demek ki iman ortak paydasında birleşenler, her biri aynı zamanda hem öğretmen hem öğrenci oldukları kesintisiz bir eğitimin aktörleri durumundadırlar. Temel konuları sabır ve merhamet olan eğitim sürecidir bu. Aynı ilişki biçimi Asr suresinde “Birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler.” (Asr, 3.) formülü ile verilmiştir. 


Farkında olalım veya olmayalım, ilahi rahmet sayısız bollukta nimetlerin temsilcisi olarak her an sağanak sağanak üzerimize yağıyor. Bu nimete şükredebilmenin şartı en geniş anlamı ile merhamet sahibi olmak. “Her nimete şükür kendi cinsinden olur.” 
kuralı bunu gerektiriyor. 
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Merhamet eğitiminde model almanın önemi 


Çocuk bir yaşından itibaren çevresindeki kişilerin tutum ve davranışlarını gözetler. Böylece çocuk iyi ya da kötü birçok davranışı başkalarını gözleyerek öğrenir. 





menin önemi büyüktür. Model alma, bireyin bir kişiyi örnek alması ve onda gördüğü, izlediği davranışları kendi davranışlarına yansıtması, kendisinin de yapmasıdır. Bu bir hareket olabilir, konuşma tarzı olabilir, inanç ve duygulanım durumu olabilir. Burada model alınan kişinin taklit edilmesi söz konusu olduğundan, taklit yoluyla öğrenme süreci işlemektedir. Bu süreç en etkili öğrenme biçimlerinden biridir ve çoğunlukla bilinçsizce yerleşir. 
Model alma çok küçük yaşta, bir yaş civarında gelişmeye başlar. Çocuk bir yaşından itibaren çevresindeki kişilerin tutum ve davranışlarını gözetler ve onları kopya ederek kendisi de uy- 


| šitim ve öğretimde model alarak öğrengulamaya çalışır. Böylece çocuk iyi ya da kötü birçok davranışı başkalarını gözleyerek öğrenir. Ünlü psikolog Albert Bandura'nın geliştirdiği “sosyal öğrenme kuramı” çocuğun (gözlemci- nin) modelden bilişsel beceriler, tutumlar, değerler, inançlar, eşyaların kullanımını ve duyguları açıklama biçimini öğrendiğini ortaya koymaktadır. Hz. Peygamber'in, “Her çocuk fıtrat üzere (Allah'a inanmaya ve İslam'ı kabule eğilimli) dogar. Sonra anne ve babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusileştirir.” hadisi (Müslim, Kader, 46/42.) 
sosyal öğrenme sürecinde aile bireylerinin, özellikle anne ve babanın ne kadar etkili bir model olabileceğini vurgulaması açısından çok çarpıcıdır. 





Burada önemli olan çocuğun kimleri model aldığıdır. Çocuğun bir kimseyi model alması için onda bazı özelliklerin bulunması gerekir. 
Araştırmalar modelde daha çok şu özelliklerin olması gerektiğini ortaya koymaktadır: Yüksek statü, güç ve saygınlık, sevilme ve takdir edilme, ihtiyaçları karşılama ve algılanan rol benzerliği. 


Çocuk öncelikle 1-6 yaşları arasında çevresinde en çok gördüğü, en saygın yere sahip olarak algıladığı, ihtiyaçlarını karşılayan kişiler olan anne ve babasını model alır ve onlar gibi davranma- ya çalışır. Normal gelişim sürecinde algılanan rol benzerliği olarak erkek çocuk babayı kız çocuğu da anneyi model alır. 3-4 yaşlarında erkek çocuk babası gibi yürümeye, oturup kalkmaya, konuşmaya çalışır; kız çocuğu da anne gibi hareket eder, temizlik yapar, ev eşyalarını siler, her ikisi de anne babalarının kendileriyle kurduğu iletişim şeklini oyuncaklarıyla kurarlar. Konuşma tarzları, duyguların dışa vurum şekli, tepkiler ve tutumlar çocuklar tarafından taklit edilir. Bu nedenle anne babalar çocuklarında görmek istedikleri özelliklere önce kendileri sahip olmalıdırlar. 


Eğer anne baba öfke ve nefretle hareket ediyorsa, çocuğa karşı olmasa da bunlar çocukta özellikle 1-6 yaşlarıarasında taklitle öğrenme yöntemiyle yerleşmeye başlar. Böyle ailelerde çocukların da oyuncaklarına ve arkadaşlarına karşı benzer şekilde hareket ettikleri görülmektedir. Bu çocukların merhamet duyguları yeterince gelişmemekte, bunlar empati kuramamakta ve büyüdüklerinde de acımasız olabilmektedirler. 


Buna karşılık anne baba çocuğuna 

şefkatle yaklaşıyor, başkalarını düşünerek, başkalarının acısını yüreğinde hissederek o acıyı dindirme arzusunu belirtiyor, çocuğun yanında merhamet duygusuyla hareket ediyorsa, onu model alan çocuğun da merhamet duygusu yoğunluk kazanır. 


Anne babanın bütün davranışları, çocuğuyla, diger çocuklarla ve yetişkinlerle ilişkileri çocuk tarafından gözlenir ve örnek alınır. Çocuktaki merhamet duygusunun gelişimi açısından anne babanın özellikle çocuğa karşı göstereceği şefkat ve merhamete dayalı ölçülü ve dengeli tutum çok önemlidir. Eğer çocuk daha bebeklik döneminden itibaren, hatta anne hamile kaldığı andan itibaren sevgi ve şefkatle büyütülürse, o da sevgiyle hareketeden biri olur, başkalarını sever, onlara 





Anne baba çocuğuna şefkatle yaklaşıyor, çocuğun yanında merhamet duygusuyla hareket ediyorsa, onu model alan çocuğun da merhamet duygusu yoğunluk kazanır. 





şefkat ve merhametle yaklaşır. 


Buna karşılık çocuğa yeterli sevgi göstermeyen, ondan nefret duyduğunu açıkça belirten, çocuğu acımasızca döven, azarlayan anne babalar, çocuklarının da böyle olmalarına zemin hazırlamış olurlar. Çünkü sevgi yoksunluğu ile büyüyen, söyledikleri dinlenmeyen ve kendilerine değer verilmeyen çocuklar- da aşağılık ve güçsüzlük duygusuyla beraber kin duygusu da gelişir. Bu çocuklardan bazıları kendilerini kabul ettirecek, egemen olabilecekleri zayıf ve güçsüz varlıklar üzerinde mutlak bir denetim kurarak, onlara eziyet ederek bu güçsüzlük ve etkisizliklerini telafi etme yoluna başvururlar. Böylece merhamet duyguları gitükçe zayıflar. 

Ayrıca aşırı ceza ve eziyet gören çocuklar, anne babanın bu tutumunu zamanla benimseyerek, kendilerinden daha zayıf ve güçsüz olanlar üzerinde deneyebilirler. Acımasız ve merhametsiz olabilirler. 

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da, çocuğa gösterilecek sevginin, anne babayı çocuğun her yaptığını hoş karşılayacak bir tutuma götürmemesidir. Çocuğun şımarmasına ne- 


SAYI:244 | NİSAN 2011 | DİYANET AYLIK DERGİ 21 


den olan aşırı hoşgörülü tutumlar da çocukta, başkasına hiç hak vermeme, onu ezme, ona eziyet etme ve bu hareketleri sonunda vicdan azabı duymama şeklinde bir davranış biçimi geliştirebilmektedir. 

Çocuğun çevresi geliştikçe, değiştikçe anne babadan farklı bireyleri de model almaya başladığı görülmektedir. izlediği çizgi filmlerdeki kahramanlar, okulundaki öğretmen ve arkadaşlar taklit modeli olabilmektedir. 


Okul çağı ile birlikte anne baba bir dereceye kadar ikinci plana düşerek, daha çok öğretmen ön plana geçer. Öğretmenin kişiliği, öğrencilere karşı tutum ve davranışları, özellikle ahlaki yönden öğrenci için model oluşturur. Hele ilkokul çağlarında öğretmen, çocuğun gözünde örnek alınacak üstün bir şahsiyettir. Bu nedenle öğretmen dengeli ve tutarlı davranışlarıyla, adaletiyle, güler yüzüyle, sevgi, şefkat, merhamet ve hoşgörüsüyle öğrenciler üzerinde olumlu etkiler bırakabileceği gibi, bazı öğrencilere fazla ilgi göstererek, hırçın, sabırsız ve acımasız davranarak, sınıftaki disiplini sağlamak için zora başvurarak öğrenciler üzerinde olumsuz etkiler de bırakabilir, olumsuz bir model de olabilir. 


Sınıfta sevgi ve saygı temeline dayalı bir ortam oluşturan, öğrencilerin düşüncelerine değer veren, kötü ve aşağılayıcı sözler kullanmayan, kendisi haksızlık yapmayan ve haksızlıkları, acımasızlıkları tenkit eden bir öğretmen öğrencilerin merhamet duygularını geliştirir ve onlarda hassas bir vicdan oluşturur. 


Çocuklar izledikleri filmlerdeki kahramanları da model alabilmektedirler. Günümüzde artık iki yaşlarından itibaren çocuklar televizyon kanallarındaki çizgi filmleri izlemeye başlamaktadırlar. 
Onlar televizyonda izledikleri film kahramanlarının yaşantılarını ve özelliklerini benimseyerek bunları kendi oyunlarına ve yaşantılarına olduğu gibi yansıtırlar. Ancak televizyonlarımızdaki çocuk çizgi filmlerinin daha çok şiddet içerikli olması, film kahramanını model alan çocuğun saldırganca davranışlar geliştirmesine neden olmakta, merhamet duygularını ise zayıflatmaktadır. 


Aynı şekilde okuma yazma öğrendikten sonra çocuk, okuduğu kitaplardaki benimsediği kahramanlara kendisini benzetmeye ve onların özelliklerine sahip olmaya çalışır. Onlardan o derecede etkilenir ki bazen roman veya hikâyedeki kahramanın üzüntüsüne ağlayarak iştirak eder. 
Kendini okuduğu kitabın kahramanının yerine 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koyar. O kahraman yardımsever, şefkatli, merhametli bir kişiyse çocuk da öyle olmayı tasarlar. 
Bencil, acımasız, merhametsiz bir kişiyse, o kahramanın yaptığı hareketlerden etkilenerek kendi de aynı hareketleri yapma arzusu duyar. 


Ergenlik öncesinde, arkadaşlar ve mensup olunan grup üyeleri model alınabilir. Ergenlikten sonra İse tanınmış sporcu, sinema yıldızı ve ünlü büyükler (din, devlet, sanat ve bilim adamları) gençlere model olur. 


Çocuk okula başladıktan sonra yeni arkadaşlar edinir ve ergenlik döneminde zamanının büyük bölümünü arkadaşlarıyla geçirmek ister. 
Çocuk arkadaşlarına daha çok önem verir ve böylece anne babanın çocuk üzerindeki etkisi zamanla azalırken arkadaş grubunun etkisi artar. Arkadaşlarının istekleri, tutum ve davranışları önem kazanır. Arkadaşlarının tasvibini almak, arkadaş grubunun beğenisini, saygısını kazanmak için onların gösterdikleri davranışları en üst düzeyde yapmaya çaba harcar. Aile değerlerinin yerini arkadaşların değerleri alır. Dolayısıyla arkadaşları güzel ahlaklı, şefkat ve merhametli ise çocuk da onlar gibi olur. Acımasız ve merhametsiz ise çocuk da onların değerlerini yavaş yavaş benimseyerek alışkanlık hâline getirir. “Üzüm üzüme baka baka kararır.” atasözü bunu çok güzel açıklamaktadır. 


Ancak çocuğun kuracağı arkadaşlıklar ve alacağı modeller büyük çoğunlukla daha önce aldığı eğitime ve kişilik yapısına bağlıdır. Çocuk daha ziya- de kendi ilgisine, eğilimine, amacına ve yapısına uyan arkadaşlar bulur ve onları model alır. O zamana kadar oluşan kişiliği, başından geçen olaylar ve içinde bulunduğu şartlar çocuğun model seçiminde önemli rol oynar. Mesela bazı çocukların çete liderlerini model alarak bir çete grubu oluşturmalarının en büyük nedeni, iyi bir aile eğitimi almış olmamaları ya da içinde yetiştikleri aile ortamının problemli oluşudur. Yapılan araştırmalar, bu çocukların ailelerinde şiddetli geçimsizlik, kavga ve baskının hâkim olduğunu ya da parçalanmış ailelere mensup olduklarını göstermektedir. Çocuk çete içinde bir kimlik kazanmakta, saygınlığına kavuşmaktadır. 


Sonuç olarak; çocuğun merhamet duygularının gelişmesi, iç dünyasının olgunlaşması için, başta anne baba olmak üzere çevresindeki kişilerde, izlediği programlarda, öğretmenlerinde ve arkadaşlarında bu özelliği, bu yapıyı görebilmelidir. 


DE Gündem 
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Şiddet ve 





merhametsizliğin kokenleri 


Şiddetin ve merhametsizliğin tek nedeni, şiddete uğramak ya da 


şiddete şahit olmak değildir. 





oğumuz televizyondan izler veya gazetelerden okuruz; bir adam eşine yıllardır şiddet 

uygulamaktadır; ya da bir kadın çocuğuna hasfânelik oluncaya kadar acı çektirmiş, yüzünü morluklar içinde bırakmıştır. Bir başkası komşusunu katledebilir; belki kolayca değil, ancak yine de yapabilir. Bu insanların bir kısmı ise şiddetin meftunu olmuştur artık; şiddet uygulamadan yaşayamaz, rahatlayamaz ve hatta mutlu olamazlar. 


“Peki, ama neden” diye sorar insan kendisine. 
“Neden ve nasıl bir insan bu kadar kopabilir insanlığından?” 


insan, özünde sevmeye, bağlanmaya, şefkat duymaya, “öteki”nin acısını anlamaya ve hatta ona yardımcı olmaya yatkınken, nasıl olur da bir caniye 


dönüşebilir? Merhamet hissi, hangi gücün etkisiyle kopabilir bir insanın yüreğinden ve o yürek nasıl bir başkasının acısına üzülmeden durabilir? 


şiddetin normal sayıldığı, kabul gördüğü her ortamda merhametsizliğin ve vahşetin yetişmesi elbette ki tabiidir. Aile içi şiddete şahit olan ve hatta bizzat şiddete uğrayan çocuklar, bu durum sine- ye çekildikçe kendilerine yeni ve ne yazık ki çarpık bir dünya algısı oluşturmaktadırlar. insan, bir başkasına sadece şiddet uygulayarak yaklaşabilir ve kişinin acı çekmesi önemli değildir. Çocuk, bu sebepten dolayı muhtemelen günü geldiğinde ve bir yetişkin olduğunda, bir başkasına rahatça şiddet uygulayabilir. Ötekine acı çektirmek, varoluşun tek yolu olarak görülebilir. Yaşamak, belki de 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bu kişi için her zaman içinde bulunduğu tek ortamda, “şiddet dolu ilişkilerde” mümkündür. 


Bununla birlikte şiddete uğramak, her boyutuyla, kişinin kendisini daha değersiz hissetmesine sebep olacaktır. Kişi kendisini sevilmeye layık görmez ve hatta çoğu zaman kendi varlığını “şiddetin sebebi” olarak kabul edebilir. Kendi benlik algısı kişinin çirkin, sevilmeye layık olmayan, beceriksiz ve değersiz olduğu yönünde gelişir. Bu düşünce, ileride kişinin “öteki”yle olan ilişkisinde de varoluşsal bir şiddet davranışında bulunmasına sebep olacaktır. Şiddet uygulamak için bir insanın varlığı dahi yeterli bir sebeptir. Var olmak, orda olmak, şiddet objesi olmak için yeterlidir. Zaten neticede “öteki” de bu haliyle kişinin kendisine benzemektedir; o da sevilmeye layık değildir, çirkindir ve hatta şiddeti “hak etmektedir.” 


şiddet, aslında kişinin içinde ne denli büyük fırtınalar koparmakta; inandığı değerleri ve kabullenmeleri nasıl da vahşi bir tabiata sokmaktadır. Yine de şiddetin ve merhametsizliğin tek nedeni, şiddete uğramak ya da şiddete şahit olmak değildir. 
Birçok insan, hayatlarında alenen şiddete uğramasalar dahi şiddet eğiliminde olabilir. Empati kurmak, merhamet etmek bu insanlar için nadiren, ya da hiç yaşanmamış bir deneyim olabilir. 


Korku ve çaresizlik hissi, bu durumda kişinin şiddete başvurmasında 


etkin rol oynayan ögelerdir. Korku, duygusal kişi tarafından hiçbir şekilde çö- bir değerin zümlenemeyecek bir olayın sonu- karşılığıdır. 


| 
| 
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Şiddet, kişinin kendisine ve etrafına biçtiği 


cu olarak görüldüğünde şiddet, kişinin tek kurtuluş yolu olarak algılanabilir. Kişinin böyle durumlarda hem kendisine, hem de etrafına şiddet uygulaması, irrasyonel bir çözüm arayışının yansıması olur. 
Sürekli korkutulmuş, bastırılmış, tehdit edilmiş insanlarda bu sebeple aniden büyük bir öfkenin patlak vermesi şaşırılacak bir durum değildir. O yleyse şiddet sadece yaşayarak ya da gözlenerek öğrenilen bir davranış değildir. şiddet aynı zamanda kişinin kendisine ve etrafına biçtiği duygusal bir değerin de karşılığıdır ve hatta yeri geldiğinde hatalı bir savunma mekanizmasıdır. 


Bireyin içine gömülü olduğu en küçük sosyal yapı olan aileye, büyük görevler düşmektedir. Kişinin öfke duygusuyla dolmaması ve yaşamının komutasını nefret duygusuna bırakmaması için, aileler çocuklara öfkenin dahi yaşanılabileceği sınırları olduğunu göstermelidirler. Kızmak normal olabilir, ancak kızgınlığı şiddete ve merhametsizliğe dönüştürmek kabul edilemez. Bu sebeple şiddeti onaylayabilecek en ufak tepkilerin dahi verilmemesi gerekmektedir. Kızgınlık, öteki ile konuşuldukça azalması amaçlanan bir duygu olmalıdır ve merhamet, kızgınlık her ne boyutta hissedilirse hissedilsin, varlığını insanın kalbinden hiç esirgememelidir. 


Eski insanlar çocuklarına henüz çok küçük yaşlarda merhametin ne olduğunu gösterirlerdi: Kuru bir ekmek parçasını bir karınca yuvasına ufalayarak büyüyen çocuk, aç bir kedi yahut köpek görse eve koşarak gelir ve annesinden o hayvancıklara yedirebileceği bir şeyler isterdi. 
İnsanlar yardımlaşarak büyür ve yaşardı o günlerde; bir fincan kahvenin hatırının sayıldığı o zamanlarda. Kabahatler ve kusurlar düzeltilsin diye gösterilirdi ve iyi niyetin, sevginin, hoşgörünün temsilcisi olarak dostlara selamlar gönderilirdi. Merhamet, vurdulu kırdılı filmlerden ve bilgisayar oyunlarından mahrum kalmış çocukların dünyasında “kazanılması elzem” bir duyguydu; şimdi ise neredeyse bir “nişane” haline geldi. 


Merhameti öğretmek ve öfkeyi şiddete dönüşmeden durdurmak, aslında çok kolay. insan, “ötekini anlamak, onun acısını duymak, ona yardım etmek ihtiyaçlarıyla doğuyor zaten. Beynimiz, kimyamız, hücrelerimiz bu “merhamet” hissine odaklanmış olarak çalışıyor. Onun güzel gelişimini engellememek için, çocuğumuza, eşimize, dostumuza ve hatta hasmımıza göstermemiz gereken tek şey yine sevgi ve merhamet. Ne de olsa kişi, bir yerden sonra artık “gördüğü” oluyor. 


DE Gündem 
Mustafa Özçelik 


Yerdekilerin 





yerdekilere merhameti 


Söz; davranış ve eylemle anlam kazanır. Öyleyse, çağımızdaki problemlerin temelinde merhametin yokluğunu görenler, içlerinde var olan bu duyguyu davranış ve eylemleriyle tezahür ettirmelidirler. 





eçmişte ve günümüzde insanoğlunun bütün problemleri fıtratından uzaklaşmasıyla 

ilgilidir. Çağımız bugün de böyle bir problemi bütün boyutlarıyla ne yazık ki yaşamaktadır. 
Bu yüzden bu çağa ister bilgi, ister teknoloji ve iletişim çağı diyelim bu adlandırma diğer yandan kendini bütün dehşetiyle gösteren bencilliğin, müsamahasızlığın, istismarın ve sömürünün sonuçlarını ortadan kaldırmıyor. Haber bültenleri, gazeteler kara haberlerle dolu... Gün geliyor şiddet ve istismara uğrayan bir kadının yahut çocuğun acısı bağrımızı yakıyor. Gün geliyor Afrika'da açlıktan ölenlerin haberleri lokmalarımızı boğazımıza diziyor. 
Bu hadiseler üzerinde tedbir ve çözüm anlamında bir şeyler düşünürken bu defa başka kötü haberlerle sarsılıyoruz. Sokağa atılan yaşlılar, sokak çocuk- 


pe 


i 


ları, evsizler, açlar, yoksullar, kavga, cinayet ve ihanet haberleri bizi dehşete düşürüyor. 


Bu tür olumsuzluklar, sadece insanlarla da sınırlı kalmıyor. Diğer canlılar ve tabiat da bu zulümden payını alıyor. Nesli tükenen hayvanlar, kirletilen tabiat da çok ciddi bir sorun olarak çıkıyor karşımıza... Tedbir ve çözüm adına düşündüklerimiz ve yapmaya çalıştıklarımız ise daha çok polisiye tedbirler ve ceza uygulamaları oluyor. Bunlar da çare olmuyor sonuçta; çünkü problemin kaynağını tam olarak göremiyoruz. Böylece bir esenlik yurdu olan dünya, bir dehşetin, felaketlerin, acıların yurduna dönüşüyor. 


Dünya ve insanlık, böyle hallerle her zaman yüz yüze kalmıştır aslında... Merhamet sahibi Cenab-ı 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Hak, işte böylesi zamanlarda yüce elçilerini göndermiştir. Onların her biri, meselenin asıl kaynağına inerek, insana kaybettiği fıtri değerleri yeniden kazandırmanın mücadelesini vermişlerdir. Böyle bir mücadele verilirken de ortadan kaldırmak istedikleri olumsuzluklar ve inşa etmek istedikleri değerler noktasında bizatihi kendileri örneklik yapmışlardır. Bu tür bir yenilenme- nin, arınmanın, peygamberler bağlamında son örneği ve önderi peygamberimiz Hz. Muhammed 
(s.a.s.) olmuştur. 


Söz; davranış ve eylemle anlam kazanır. Öyleyse, çağımızdaki problemlerin temelinde merhametin yokluğunu görenler, içlerinde var olan bu duyguyu davranış ve eylemleriyle tezahür ettirmelidirler. Her birimiz, birer merhamet eri olmak, davranış ve eylemlerimizle de bu duyguyu başka yüreklere de aşılamak ve böylece bir merhamet toplumu halinde yeryüzünde merhametin bayrağını yükseltmek durumundayız. 
Yeryüzünde dedim; çünkü merhametin muhatabı sadece bizim gibi inananlar, düşünenler değildir. Rahman sıfatı kâfir, mümin ayırmadan nasıl bütün insanlığı kuşatan bir sıfatsa bizim merhametimiz de öyle olmalı, bütün insanları, bütün canlıları kuşatmalıdır. Bize gerekli olan böylesi bir evrensel bakıştır. İlgili ayete tekrar dönecek olursak ondaki “âlemlere rahmet olma” ifadesi üzerinde iyi düşünmek gerekir. Öyleyse bizim merhamet şemsiyemizin altına herkes ve her şey girmelidir. Kendi ülkemizdeki bir insanın açlığı kadar, başka bir coğrafyadaki insanın açlığı da bizi ilgilendirmelidir. Hatta bu ilgi, aç bir hayvanı, susuz bir bitkiyi de içine almalıdır. Böyle yapıldığında “âlemlere rahmet olmak” ifadesi, anlamlı hale gelir. 


Burada, konuya bir başka açıdan zenginlik getirecek bir yorumu daha ekleyelim. Sevgi şairimiz Yunus Emre, Risaletü'n-Nushiyye isimli eserinde, insan varlığının ateş, su, hava, toprak olmak üzere dört unsurdan meydana geldiğini söyler. Ona göre insana topraktan sabır, yücelik, tevekkül; sudan temizlik, cömertlik; ateşten kibir, açgözlülük, 


26 DİYANET AYLIK DERGİ | NİSAN 2011 | SAYI:244 





Merhamet şemsiyemizin altına herkes ve her 

şey girmelidir. Kendi ülkemizdeki bir insanın açlığı kadar, başka bir coğrafyadaki insanın açlığı da bizi ilgilendirmelidir. 


havadan ise ikiyüzlülük, acelecilik ve sadece nefsini düşünme gibi özellikler geçmiştir. İnsan varlığında işte bu iyi ve kötü huylar bir mücadele halindedir. insan hangisi galip gelirse ona göre davranışlar sergilemektedir. 
İnsana düşen kendi varlığında iyi huyları hâkim kılmaktır. Bu da iman ve aşkla gerçekleşir. 


Yunus Emre'nin bu yorumu bize bu konuda çok önemli bir uyarıda bulunuyor. Her şey insanın kendinde başlamakta ve bitmektedir. Durum madem böyledir, öyleyse insana “iyi ol, merhametli ol...” gibi olumlu nitelikleri kazanabileceği bir toplumsal yapının kurulması gerekiyor. Bu yapı kurulmadan sadece bireysel tutumlarla meseleyi halledemeyiz. Yangın büyümüşse onu söndürmek için bir kova su yetmez. Bu yüzden bu mesele, bir eğitim, hukuk ve ahlak meselesidir ve evden mahalleye, iş yerinden fabrikaya, çarşıdan camiye hayatın her alanında hâkim kılınmalıdır ki gökyüzünden rahmet bulutları yağsın. Biliyorsunuz rahmet kelimesinin bir anlamı da “yağmur, faydalı olan yağmur”dur. İşte öyle bir yağmur (rahmet) yağmalı ki, önce içimiz dirilsin, yıkansın, arınsın, kendine gelsin. Bütün hassasiyet kanallarımızı açsın. Açsın ki gözümüz bir mazlumu görsün, kulağımız bir çığlığı İşitsin, elimiz bir yoksula uzansın, ayağımız iyiliğe ve hayra koşsun. Böylece bir çocuğu sevip okşamanın hazzını yaşayabilelim. 


Bunu yapabilmek, aslında hiç de zor değildir. Zira önümüzde kâmil bir örnek var. Hayatı boyunca merhametin de tecessüm etmiş hâli olan sevgili peygamberimiz, bize merhametin söz ve davranışlarımızda nasıl tezahür ettirileceğini kendi uygulamalarıyla gösteriyor. Yapılması gereken bir durum da bu konudaki algılarımızı değiştirmek, bütün varlıklara birlik ve sevgi penceresinden bakabilecek bir ruhsal olgunluğa ulaşmaktır. Bu da insanın kendini yenilemesi, arındırması, ruhsal özgürlüğe ve olgunluğa ulaşmasıyla sağlanabilecek durumdur. Dolayısıyla bizi kurtaracak olan, Muhammedi rahmet, şefkat ve sevgi iklimini solumak olmalıdır. 


D GÖ yl eşi BE 


Begüm Soysal 
Esra Serdaroğlu 


insani Değerler Derneği Genel Başkanı 


Mehmet Bozdemir ile 


İnsani değerler 





Değerlerin, yaratılmışların 

en şereflisi olan insanın bu payeyi korumasında önemli bir rolü vardır. “Değerler ekseninde insan” 
konusunu İnsani 
Değerler Derneği 
Başkanı Mehmet 
Bozdemir ile konuştuk... 


üzerine li 


İnsanın ruhu insani değerlerle beslenebilir. 
Sevgi saygı şefkat, merhamet... Bunlarla donan rsanz; hoşgörülü biri olursanız, kendiniz dışındakilere yardımcı 

olma gayretinde olursan z, vefa, 

şefkat, merhamet gibi erdemleri ki şisel gündeminizden çıkarmazsanız ruh dünyanızı beslemiş olursunuz. r 


İnsani Değerler Derneğinin var olma amacı nedir? Toplumsal hayatımız için önemli olan ne gibi değerleri vurgulamaya çalışmaktadır? 


insani Değerler Derneğinin asıl amacı; kendisiyle yabancılaşan insanı kendisiyle, özüyle tanıştırmaktır. İnsanı insan yapan insani değerleridir. Biz insanlık için önemli bazı temel değerleri öne çıkarmaya çalışıyoruz: Sevgi, saygı, hoşgörü, yardımlaşma, adalet, ahlak, vefa, merhamet... Bu değerlerin gün yüzüne çıkarılması sayesinde kendini unutan insanı kendisiyle tanıştıracağız. İnsanı Kur'an'ın tabiriyle “eşref-i mahlûkât” makamıyla aşi- na kılacağız. Y aratıcımız bizi yaratılmışların en değerlisi olarak yaratmıştır. 
Kâinatı da insanın hizmetine sunmuştur. 


Yaratıcı bizi “yeryüzünün halifesi” olarak yarattı. Y aratılmışların en şereflisi kıldı. Yüce kitabımızda Rabbimiz insana ruhundan üflediğini söylüyor. Bu manalarıyla düşünülünce insan çok yüce bir varlık. insan kendisinin böyle bir yüce varlık olabildiğinin bilincinde olmalı. O ki insanı yeryüzünün vekili (halifesi) kılmış, ruhundan üflemiş ve yaratılmışların en şereflisi yapmış. İnsan bu söylemlerin derinliği ve farkındalığı ile yaşadığı takdirde ayrılık, farklılıklara tahammülsüzlük diye bir şeyden bahsetmek oldukça zorlaşır. İnsan kendisindeki cevheri keşfettiği takdirde karşısındaki her insa- 
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“Batılı” fikir 


nın da bu yüce makamlara erişebilme yeteneğini düşünür ve ona göre davranır. İşte o zaman dünyada toplumsal barış sağlanır, toplumsal vicdan harekete geçer. 


“Batılı” egemen değer yargıla- 


dünyası insanı merkeze koydu ama bencil, kendi önceliklerinden başka öncelik 


yet... İyi arabalara binelim, sıfır beden olalım, güzel yemekler yiyelim... Elbette bedenimizin sağlıklı ve güzel olması önemli; çünkü bize emanet olan bir varlık. Biz de bu emanete en güzel şekilde sahip çık- 


e alar R Dimeyen © makin aca ana bir yar iniz değer yagan he Bir bir insan ortaya humuzun) da e beslenmeye ferklihk söz konusu mudur? çıkardı. ihtiyacı var. İşte bu noktada insani 


Batı menşeli materyalist felsefe hümanizm denilen bir “değerler sistemi”nin oluşumunu tetiklemiştir. Ancak hümanist ideolojide şöyle bir sıkıntı var: İnsanın en yüce varlık olduğu kabul ediliyor ancak diğer âlemlerle olan ilişkisi bir saygı çerçevesinde sunulmuyor. Orada, her şeyin insanın hizmetine sunulması insanın fütursuzca kâinatın egemeni olduğunu ilan edebilme lüksü gibi anlaşılıyor. 


Madem insan yeryüzünün halifesi, başka varlıklarla nasıl bir ilişki içine girmeli? 
Halifelik makamı insana nasıl bir sorumluluk getirir? 


Kâinatın insanın hizmetine sunulması farklı değerler sisteminde farklı yorumlanabilir. Bizim bahsettüğimiz insani değerler hümanizmin “benmerkezci” değerlerinden biraz farklı. “Batılı” fikir dünyası insanı merkeze koydu ama bencil bir insan yarattı. Egoist, kendi önceliklerinden başka öncelik bilmeyen bir insan ortaya çıkardı. Halbuki bizim “insan” tanımımız; paylaşmayı, yardımlaşmayı bilen, kendisi gibi “başka”larının yaşamlarıyla da barışık, “öteki” yaşamlara yaklaşabilen bir insan. 


İnsanı basitçe tanımlamak istesek (çünkü o; cümlelere sığamayacak, tanımlamada kelimelerin kifayetsiz kalacağı oldukça karmaşık bir yaratılmış) nasıl tanımlarız? 


insan temel olarak iki şeyden oluşuyor; beden ve ruh. Ruh ebediyete odaklanmış. Beden ise şu an, bu dünyada bizimle olan, korumamız ve sahip çıkmamız gereken bir emanet. Onu koruyacağız. Ruh bedenden ayrıldığı zaman insan ölüyor. Günümüz insanını kasıp kavuran temel anlayış; hep bedeniyle, maddi varlığıyla meşguli- 


28 DİYANET AYLIK DERGİ | NİSAN 2011 | SAYI:244 


değerler çok önemli. İnsanın ruhu insani değerlerle beslenebilir. Sevgi, saygı, şefkat, merhamet... Bunlarla donanırsanız; hoşgörülü biri olursanız, kendinizin dışındakilere yardımcı olma gayretinde olursanız, vefa, şefkat, merhamet gibi erdemleri kişisel gündeminizden çıkarmazsanız, ruh dünyanızı beslemiş olursunuz. İnsanlar artık ne yazık ki birçok şeyi sevemiyor. Sadece insana değil canlı ve cansız bütün varlıklara sevgiyle yaklaşacağız. Sevebilmek çok önemli bir anahtar. Ne kendi iç dengemizi (ruh-beden dengemizi) ne de kâinatın dengesini bozmaya hakkımız var. 
Kur'an'da Rahman suresinde kâinatın bir denge üzerine yaratıldığı, bu dengenin bozulmaması gerektiği öğütleniyor. Çevreye yeterince insani değerlerle bakabiliyor olsaydık bugün dünya gündemini meşgul eden çevre problemi olmazdı. 


İslami inançta insandan başka âlemlere de yer veriliyor. Peki, insanı diğer alemlerden ayıran özellikler nelerdir? 


İki temel kategorimiz var. Canlı ve cansız âlem. 
Sonra canlılar âleminde havyanlar, bitkiler âlemi gibi alt kategorilerimiz var... 


İnsan ise öyle bir âlemin mensubu ki; meleklerden de üstün olabiliyor, hayvandan aşağı da. 


İnsanın diğer varlıklardan üstünlüğü; bütün kâinattaki canlı ve cansızlara hükmetme ruhsatı- nın olması. Bu hükmediş onların makamına; kendi iç dünyamızın ve çevresel ilişkilerimizin kalitesi ile yaklaşma/ uzaklaşma biçiminde vücut buluyor. 
Biz inancımız gereği bütün varlıklara merhamet ve sevgiyle yaklaşacağız. İnsan canlı cansız her şeye egemen... Bu egemenlikte kesinlikle merhamet esas olmalı... 


Çevreye yeterince 


Yunus büyüğümüz ne güzel söylemiş, az ve öz olarak: 


“Gelin tanış olalım 

işi kolay kılalım 

Sevelim, sevilelim 
Dünya kimseye kalmaz.” 


Önemli olan tanış olmaktır. 

Tanışmak, tanışıklık çok önemli... Hangi inançtan, hangi etnik gruptan olursa olsun bir insanla tanıştığımız zaman işimiz çok kolaylaşır. Tanış olundukça; ayrılıklar kalkar ortadan. Selam önemlidir. insanlar birbirleriyle tanışmalı, tanıştığı takdirde birbirini sevebilecektir. Sevdiği zaman sevilecektir de. Karşısındaki insanın aynası olacaktır. 
Dünyanın en büyük sıkıntısı ön yargılı fikirler; ayrımcılık, egoizm, ideolojik ayrımlı düşünceler, siyasi farklılıkların meydana getirdiği kamplaşmalar, maddiyatçılık, menfaatçilik... 


Biraz daha açabilmeniz mümkün mü? 


Bu bahsettiklerimiz insanı kemiren şeyler. insani değerlerin ön plana çıkması ise bunları ortadan kaldırır. Yardımlaşma ve paylaşma varsa egoizm kalkar. 


Farklı düşünmek, farklı inanmak... İnsanı bir şablona sokamazsınız. Nasıl her birimizin parmak izleri farklıysa, tek yumurta ikizlerinin bile, nasıl göz bebeği farklıysa manevi dünyamız da farklıdır. 
Allah'ın vahdaniyet sıfatı burada tecelli eder. Her insan farklıdır. Güzelliği de buradadır. Kesrette vahdet diye bir kavram tanımlamıştır bizim atalarımız; çoklukta birlik, farklılıkların birlikte olabilmesi. İnsanları sadece insan olduğu için sevmemiz ve saymamız lazım. İslami literatürde insanlar tek ümmettir. Sonra ikiye ayrılır. Ümmeti davet, ümmete icabet vardır... Kim olursa olsun, insanlığın davetine icabet edecek birer adaydır. O yüzden kimseyi dışlamaya hakkımız yoktur. Biz tavsiye etmekle mükellefiz. 


Toplumsal yaşama ilişkin değerleri ön plana çıkardınız, peki aileden bahsetmek gerekirse; insani değerlerin aile için önemi nedir? 


Aile en temel toplumsal birim... Sevgi, saygı, 


insani değerlerle bakabiliyor olsaydık bugün dünya gündemini meşgul eden çevre problemi olmazdı. 


yardımlaşma, hoşgörü... Biri eksik olsa o ailede huzur ve mutluluk ortaya çıkmaz. İsterse ailenin bütün fertleri profesör olsun... İnsani değerlerini yitirmişlerse o ortamda mutluluk olmaz. Ailede insani degerler olmazsa toplumda huzur nasıl ortaya çıksın? 


Kadın-erkek ilişkileri bu noktada önemli. 
Çoğu zaman kadın veya erkek oluşumuz insaniliğimizin önüne geçen bir özellik gibi algılanıyor. İslami terminolojiden yararlanarak sormaya çalışırsak; insan cinsiyetiyle var olduğu zaman cinsiyetini hangi boyutta hissedip yaşayabilir? Bu durum kadın-erkek/in- san ilişkilerinin yozlaşmasına yol açabilir mi? 
İnsan olmanın ön plana çıktığı bir toplumsal düzlem nasıl yaratılabilir? 


Kur'an'da kadının erkeğe, erkeğin kadına üstünlüğü gibi bir şey yok... Toplumsal cinsiyet hassasiyeti bağlamında okursanız Kur'an'da kadının üstünlüğü bile var... Kadınla erkeğin öncelikle cinsiyetleri üzerinden muamele görmesi İslam aleminin geri kalmasının temellerinden biridir. Biz kadınlarımızı sosyal hayattan uzaklaştırdığımız zaman toplumun gelişmesi mümkün değil. Başarıyı kimin hak ettiği, kimin daha çok insani değerlere sahip olduğu konusunda Allah bir ayrım yapmamış. Bu ayrımlar sonradan oluşturulmuş. Yüce Kitabımız kız çocuklarının diri diri gömüldüğü, kadının insan mı diye değerlendirildiği bir tarihsel dönemde gelmiş. Batılı değer yargıları İslamiyeti bu açıdan çok yargılıyor. Ancak, bunu yargılayan değerler kadının vücudunu ekonomik bir meta haline de getirdi. Kadın ve erkek; dengeli, medeni, sevgi ve samimiyete dayanan bir ilişki çerçevesinde her zaman bir arada olabilmeli... Cinsiyet ayrımcılığı yapan toplumların iflah olması kesinlikle mümkün olamaz. 


İnsani tekâmül nereye kadardır? Bir insanın gelişimi toplumun gelişimini ne kadar etkiler? İnsan bütün insani değerlerini yitirecek davranışlar gösterse, böyle bir toplumsallık içinde yetişegelse bile özünde bu güzel va-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Kadınlarımızı 


sıflarını muhafaza edebilir mi? 


Aşırılık, insanın gelişimine zarar verebilir. Bu konu dinin siyasallaştırılması ile oldukça bağlantılı gibi gözüküyor. Cemil Meriç der ki; “İdeolojiler, insan beynine giydirilmiş deli gömleğidir.” Evet, bir şeyi ideoloji haline getirmek sınırlarınızın farkına varmanızı zorlaştırabilir. Toplumsal hayat ideolojilerle perdelenmiş durumda. Ben beşerin icat ettiği bir din olarak görüyorum ideolojileri. ideolojiler tek doğruyu kendilerinin gördüğü iddiasındadırlar. Ve kendileri dışındaki insanların yaşamasına dahi tahammül edemezler. Düşünsenize, böyle bir toplumsal düzlemde biz insani değerlerin savaşını vermeye çalışıyoruz. Böyle bir ortamda elbette meleklerden üstün olabilecek insan kendini aşağılara sürükleyebilir; ancak insan her zaman öğrenmeye, gelişmeye, özüyle buluşmaya hazırdır. 


İdeolojilerden bahsettik. Din siyasete alet edilerek, ideoloji haline getirilerek insani değerler ne gibi kısıtlamalara maruz kalıyor? 


1986'da Amerika'daydım... Amerika'da alkol ikram edildiğinde, mideme dokunuyor dediğiniz zaman saygı duyuyor karşınızdaki... İnancımdan dolayı içmiyorum deyince saygı on kart artıyor. Biz ise inancı bir ideoloji haline getirdik, siyasallaştırdık. inanca karşı duvarlar örülmesi- ne neden olduk. inanç kutsaldır. insan kutsal... 
ideolojileştirmek bu kutsallığa zarar verebilir. Dini ideoloji haline getirmek kendisi gibi inanmayanı yok sayma gibi bir alana taşıyabilir insanı. 


İnsani Değerler Derneğinin yapısına, misyonuna biraz daha değinmek gerekirse, dernek yapılanmanızdan bize biraz daha bahsedebilir misiniz? 

187 kişiyle kurduk. Bugün 526 üyemiz oldu, 5 ilimizde de şube açtık. Türkiye'nin bütün kesimlerinden kurucularımız ve üyelerimiz var. Her meslek grubundan insan mevcut yapılanmamızda. 
Rektöründen bakanına, mimarından sosyoloğusosyal hayattan uzaklaştırdığımız zaman toplumun gelişmesi mümkün değil. Başarıyı kimin hak ettiği, kimin daha çok insani değerlere sahip olduğu konusunda Allah bir ayrım yapmamış. 


na, generalinden astsubayına... İlk panelimizde şöyle dile getirmiştük: Her insan farklı yaratılmıştır ve farklı bir sinerji yayar. Hiç okuması yazması olmayan da, çok okumuş olan da... Zengin olan da fakir olan da... Her insandan farklı bir enerji alırsınız. Ne kadar çok farklı insanla temas kurarsanız o kadar mutlu olursunuz aslında; çünkü kendinize ait değerleri keşfetmeniz kolaylaşır. Mevlana; “Gel kim olursan ol gel” diyor. Mutlaka tanışmamız lazım. Empati yapıp tanışıklık kurabildiğimiz noktada egoizm biter. 


On iki özel çalışma kurulumuz var... Güçlü bir STK (Sivil Toplum Kuruluşu) olmak hedefimiz... 
Küresel boyutta faaliyet gösterip tanınan bir STK olmak istiyoruz... 


Sivil örgütlenmenin (sivil toplumun) toplumsal uzlaşmaya ne gibi katkısı olabilir? 


Sivil toplum örgütleri güçlü olan ülkeler toplumsal uzlaşmaya en açık toplumlardır. Bizim ülkemizde sivil toplum örgütlenmesi hala oldukça zayıf... Dünyada şu an Birleşmiş Milletlere kayıtlı akredite edilmiş 78.000 küsur sivil toplum örgütü var. Türkiye'de ise Birleşmiş Milletler düzeyinde akredite edilmiş hiç dernek yok. insani Değerler Derneği olarak bütün Türkiye'de örgütlenip Birleşmiş Milletlerin tanıdığı bir sivil toplum örgütü olmak istiyoruz. Bu neden önemli? 
Dünyanın her yerinde diplomatik tanınırlığın artyor bu sayede. Yurt dışından gelen heyetler burada Birleşmiş Milletlerin kabul ettiği, diplomatik olarak tanıdığı bir STK varsa önce bunlarla görüşüyorlar. inşallah biz insani Değerler Derneği olarak dünya çapında tanınarak bütün insani değerleri insanlığa sunmak istiyoruz. 


Bizi insan olmanın yüceliğiyle buluşturdugunuz bu güzel söyleşi için teşekkür ediyoruz. “Beşer”i, “insan”lık ummanında yüzdürme çabanızda; gönül fenerinizin ışığının hiç sönmemesi umuduyla... 


DO Din-düşünceyorum 


Prof. Dr. M. Şevki Aydın 
Din işleri Yüksek Kurulu Üyesi 





Kur'an kursunun farklı din eğitimi taleplerini karşılaması 


Din eğitiminde öğrencinin merkeze konulması, öncelikle öğrencinin öğrenme-öğretme sürecine aktif katılımını esas almaktadır. 


i steğe bağlı din eğitim-öğretimini yürüten biricik Jimi kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığının, Kur'an kurslarıyla toplumun bütün kesimleri- ne hizmet götüremediği, İslam içi çoğulculuktan kaynaklanan farklı din eğitimi taleplerini yeterince karşılayamadığı bilinen bir gerçektir. (Bk. Aydın, Mart, 2011.) Farklı din eğitimi talepleri, bireylerin eğitim düzeylerinin çeşitliliğinden kaynaklandığı gibi farklı din anlayışlarından da kaynaklanmaktadır. Kur'an kurslarının, toplumun tümüne ulaşarak farklı din eğitimi ihtiyaçlarını yeterince karşılar noktaya getirilmesi için Başkanlık, 2004 yılından itibaren bilimsel bir yaklaşımla köklü değişimler öngören çalışmalar başlattı. Ancak, bütün bu tür çalışmalarını, yeni sorunlara, polemiklere neden olmayacak biçimde mevcut yasaların elverdiği çerçevede yerine getirme titizliğini göstererek gerçekleştirdi. Kur'an kurslarının, toplumun bütününe ulaşması ve İslam içi çoğulculuktan kaynaklanan farklı din eğitimi ihtiyaçlarını yeterince karşılayabilmesi açısından bu çalışmaların bir kısmından kısaca söz etmek istyorum. 


2004-2005 öğretim yılında uygulamaya konulan ilk Yaz Kur'an Kursu ve yeni kış Kur'an Kursu programları, sözü edilen hususlar açısından son derece önemli ve hayati bir adımdır. Zira bu programlar, din eğitim öğretimi için çerçeve çizen esnek programlardır. Bu programlar, öğreticiye geniş bir manevra alanı bırakmaktadır. Bu alanda öğretici, inisiyatifi elinde tutarak öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre muhtevanın sınırlarını belirleyebilme gibi gerekli eğitsel adımları atma imkânına sahiptir. 
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Bu programlar, belli dini bilgi kalıp- # 


larını ezberletmekle yetinen ezberci eğitim yerine anlamlı öğrenmeleri ve bu öğrenmeler sayesinde dinin esaslarını öğrencinin kavrayıp içselleştirmesini hedefleyen yeni bir din eğitimi anlayışını öngörmektedir. 


Böyle bir amaca sahip olan bu yeni programlar, öğretim sürecinde öğrenciyi merkeze almayı şart koşmaktadır. Bütün kapasitesi ve müktesebatıyla öğrenciyi merkeze alan eğitim anlayışı, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre öğretimi düzenlemeye yönelik olabildiğince manevra imkânı sağlamaktadır. Bu imkân, farklı din eğitimi taleplerini karşılayabilme yolunda, önemli fırsatlara kapı aralamaktadır. Bunu biraz açalım: 


yönelik 


Din eğitiminde öğrencinin merkeze konulması, öncelikle öğrencinin öğrenme-öğretme sürecine aktif katılımını esas almaktadır. Öğrenme eylemi- nin öznesi öğrenci olduğundan dolayı, mevcut bilgilerini kullanarak yenilerini keşfetme/ üretme onlarla varlık dünyası, kendi hayatı, sorunları arasında bağ kurma, analizler yapıp sentezlere varma, değerlendirme gibi öğrenme sürecine ilişkin iş ve işlemleri bizzat onun yapmasını gerektirmektedir. 


Öğrencinin merkeze alınması, onun kapasitesinin, ön öğrenmelerinin, diğer alanlarla ilgili bilgi birikiminin, kültürel müktesebatının, hayatının, sorunlarının merkeze alınmasını kapsamaktadır. Bunlar merkeze alınınca ister istemez her öğrenci, derste kendi inançlarını, kültürünü, dünya görüşünü degerlendirme ve onlar üzerinden yeni bilgileri sorgulayıp anlamlandırma fırsatını yakalamaktadır. 
Her öğrenci bunu yapacağına göre, her biri, kendisininkiyle birlikte diğerlerinin din anlayışlarını, kültürlerini ve dünya görüşlerindeki farklılıkları tanıyıp onlarla etkileşime girme fırsatı bulacaktır. 
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Öğrenciyi merkeze alan eğitim anlayışı, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre öğretimi düzenlemeye 


olabildiğince manevra imkânı sağlamaktadır. 


Öğrenme-öğretme sürecinin bu yaklaşımla düzenlenip yürütülmesi, diğer imkânların elverişliliğiyle birlikte özellikle ve öncelikle öğretmenin bilgi ve beceri donanımına bağlıdır. Onun için öğreticilerin hizmet içi eğitimlerine özel önem verilmeye başlandı. Bu çerçevede, ders kitapları, kılavuz kitap, öğretici ders kitabı, görsel-işitsel araç gereçler gibi çeşitli eğitim materyalleriyle öğreticileri destekleme çalışmaları başlatıldı ve bu çalışmalara süreklilik kazandırıldı. Bu çalışmaların kesintisiz sürdürülmesi gerekmektedir. 


ilke olarak mezhepler üstü din eğitimi yaklaşımı benimsenmiş olsa da, yeni din eğitimi paradigmasının öğrenme öğretme sürecine ilişkin koyduğu eğitsel ilkeler, her öğrencinin sahip olduğu farklı din anlayışlarının derste şu veya bu ölçüde yer bulmasına dolaylı olarak imkân vermektedir. Ne ki, derste farklı dini yorumlara ancak belli bir muhteva çerçevesinde yer verilebilmektedir. Oysa herkese, belli bir formatta temel dini bilgilerin kazandırılmasıyla yetinmek yerine, bu standart içeriğin ötesindeki bilgileri kazanmak isteyenlerin taleplerini karşılamaya yönelik düzenlemeler üzerinde kafa yormak, yeni imkânlar oluşturarak din eğitimi faaliyetlerini çeşitlendirmeye ihtiyaç duyulmaktadır. 


Diyanet İşleri Başkanlığı, sorunun bu boyutuyla çözüme kavuşturulmasına yönelik de çalışmalar başlattı. Bu amaçla, söz gelimi, Kur'an kurslarında kur esasına dayalı program geliştirme çalışmaları tasarlandı ve önce bir Yaz Kur'an Kursu Programı buna göre hazırlanıp 2005 yılında uygulamaya konuldu. Bu uygulama geliştirilerek sürdürülürken aynı şekilde uzun süreli Kur'an kurslarında da kur esasına göre din eğitimi faaliyetlerini yapılandırma- nın hazırlıkları yapıldı. Ancak bunda acele edilmedi. Çünkü öğreticilerin sistemi kavramaları için zamana ihtiyaç vardı. Bu nedenle, yaz kurslarında uygulamaya konulmuş olan kur sistemi, diğeri için bir tür pilot uygulama olarak görüldü. 


Yapılan çalışmalar sonunda, kış Kur'an kurslarında da kurlu sisteme geçme kararı verildi ve 2010-2011 öğretim yılında sekiz ilde pilot uygulaması başlatıldı. Uygulamalar izleniyor. Problem görülmezse, ya bu uygulamanın diğer illerde ilgili personel tarafından da kavranmasını sağlamak amacıyla 2011- 
2012 öğretim yılında bütün illere bu pilot uygulama yaygınlaştırılacak ve 2012-2013 öğretim yılında genel uygulamaya geçilecektir. Ya da, diğer il- 


lerde pilot uygulamaya gitmeden, 2011-2012 öğretim yılında, bütün illerde genel uygulama başlatılacaktır. Personelin sistemi iyi tanıyıp rahat uyum sağlayabilmesi için birinci şıkkın daha uygun olduğu söylenebilir. 


Bu kur sistemiyle, tek bir blok olarak sekiz ay süreli Kur'an kursu uygulaması yürürlükten kaldırılmış olmaktadır. Örgün eğitim kurumları için söz konusu olan sekiz aylık bir öğretim süresi, yaygın eğitim kurumu için oldukça uzundur; insanlar buna zaman ayırmakta gerçekten zorlanmaktadırlar. Bu yüzden, eğitsel sorunlar oluştuğu gibi, idari birçok olumsuzluklar, ahlaki ve hukuki olmayan durumlar yaşanmaktadır. Oysa yaygın eğitim kurumunun şartları ve düzenlemeleri, insanların fırsat bulunca ve olabildiğince rahatlıkla ulaşıp yararlanmalarına imkân sağlayıcı nitelikte olmalıdır. Kur'an kursunun süresinin böylesine uzun bir zaman dilimini kapsaması, en azından bu açıdan mahzurludur. 


Yeni sistemde bu sekiz aylık kursun yerine, Temel Kur'an Kursu diye adlandırılan ve üç kurdan oluşan programlar konuldu. Bu kurlara ait programlar haftalık on beş saatlik din eğitimini öngörmektedir. Buna devam edemeyecekler için aynı programların muhtevaları, haftalık ders saati daha az (2 saat gibi) kurlara bölüştürüldü. Bunların dışında ihtiyaçlara göre çeşitlenebilecek başka programlar hazırlandı. Benzerleri de, yine vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine göre hem merkezde hem de mahallinde hazırlanabilecektir. 


Temel Kur'an kursu programlarında Kur'an-ı Kerim, Dini Bilgiler, Siyer ve Ahlak alanlarına ait muhtevalar, tek bir kur içinde yer almaktadır. Diğerleri ise bu bakımdan da çeşitlendirilebilmektedir. Bazı kurların programları, böyle düzenlenebileceği gibi, ayrı ayrı ve birbirini takip eden Kur'an-ı Kerim kurları, dini bilgi kurları, ahlak kurları ve siyer kurları oluşturulabilir. 


Bütün bu programlar, zaman ve mekân bakımından oldukça esnek olacak; halkın şartlarına göre, haftanın istenen günlerinde, günün istenen saatlerinde ve uygun görülen mekânda düzenlenebilecektir. Kur esasına dayalı bu yeni sistem, yaygın din eğitimi kurumu olan Kur'an kurslarına halkın her fırsat bulduklarında hemen başvurup yararlanmalarını kolaylaştıracaktır. Ayrıca, bu sayede herkesin kendi ilgi, ihtiyaç ve taleplerine denk düşen programı tercih edebilmesine imkân hazırlanmış olacaktır. Böylece Kur'an kursu, daha verimli ve etkin bir din eğitimi yapma imkânına kavuşacaktır. Bu tür bir yapılanma, Anayasa'nın 24. mad- 


desinde öngörülen devletin gözetim ve denetimi altında isteğe bağlı din eğitimi hakkından herkesin istediği gibi yararlanabilmesi için okullarda gerekli düzenlemenin yapılmamış olmasının yol açtığı eksikleri, Kur'an kurslarının daha fazla giderebilmesi- nin yolunu açacaktır. 


Böyle bir düzenleme ile mevcut uygulamada görülen idari ve eğitim-öğretimle ilgili önemli sorunların çözülmesi hedeflenmiştir. Bu kurlu sistemde de yukarıda sözü edilen yeni din eğitimi anlayışına göre öğretme-öğrenme süreci düzenlenip yürütülecektir. Hem bu din eğitimi yaklaşımı sayesinde, hem de programların çeşitlendirilmesi suretiyle, islam içi çoğulculuktan kaynaklanan farklı din eğitimi ihtiyaç ve taleplerini karşılama imkânı, sınırlılıklara rağmen daha da artmış olacaktır. 


Kur'an kursu, bunu yapmakla İslam içi çok sesliliği görmezden gelmek yerine ondan eğitsel yarar elde etme fırsatını yakalamış olur. Bu çok sesliliğin Kur'an kursunda yankılanması, yürüttüğü din eğitimini daha nitelikli, daha tutarlı hale getirebilir. Bu çok sesliliğin akustik ortamı haline gelen Kur'an kursu, anlamlı öğrenmelere liderlik etme niteliğini geliştirir. 

Şunu da hemen belirtelim ki, farklı yorumların degerlendirilmesi, farklılıkların sentezlenmesini sonuçlandıracak değildir. Belki, söz konusu farklılıkların arasındaki yapay duvarların yıkılmasını ve aralarında diyalojik ilişkilerin oluşmasını sağlayacaktır. Böylesine bir ilişkiler ağının teşkili, öğrenme-öğretme sürecine canlılık/hareketli- lik getirebilir. Çeşitli yorumlara referansla herkes kendi yorumunu gözden geçirip yeniden oluşturma imkânına kavuşur. Bu imkân, öğrenme sürecine dinamizm kazandırır. Bu dinamizm sayesinde farklı yorumların daha bir yakından farkına varmak, her şeyden önce benimsenen yorumun daha derinden kavranmasına katkı sağlar. Bu ise, her şeyden önce bağnazlıkları, körü körüne bağlanmaları önler. 


Her halükârda, isteğe bağlı din eğitiminin yapıldığı kurum olan Kur'an kursunun, İslam içi çoğulculuktan kaynaklanan farklı talepleri, halkın istediği her düzeyde ve ilgili herkesi tatmin edecek biçimde nasıl karşılayabileceği konusunda düşünmeyi sürdürmek, yeni yeni bilimsel cevaplar/çözümler üretmek zorundayız. 


Kaynak 
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Mart, 2011. 
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er ve gökler gündoğumunu bekleyen insan gibi bu kutlu doğumun sabahını bekliyordu. 


Kutlu doğumun sabahı, işte o cana can katan sabah, işte o mutlu ve kutlu saat, işte o mesut andır. 
“Bu gece, Kisra'nın sarayında on dört sütun devrildi. İran'ın ateş tapınağında yüzlerce yıldır yanan ateş söndü, Sava deresi kurudu.” 


O geldi ve bütün gurur anıtları devrildi, Mecusi ateşi Söndü, Sasani sarayı Yıkıldı. 

Abdullah'ın yetimi, Amine'nin ciğerparesi, Kâbe'nin sultanı, yeryüzünün imamı, iki cihan sultanı, kutsal âlemden geçici âleme şeref vererek, azamet ve ihtşamla doğup geldi. 

“Bir vakit de Meryem oğlu isa şöyle demişti: ‘Ey İsrailoğulları, ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı tasdik edicisi ve benden sonra gelecek bir peygamberin de müjdeleyicisi olarak geldim ki, onun ismi Ahmed'dir. 

Yesrib'de, yani Medine'de bir Yahudi bağırıyor: 'Ey Yahudi cemaati! Ahmed'in doğumunda doğacak olan yıldızı, bu gece doğdu" 

Suriye yolculuğunda on iki yaşında olan Muhammed'in omuzları arasında “peygamberlik mührünü” gören rahip Bahira, peygamberliğini müjdeliyordu. 


gir 
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Kâdim Kelam, Hz. İsa'nın dilinden Allah'ın, “en çok övülmeye layık” anlamına gelen “Ahmed” isminde bir peygamber göndereceğini muştuluyor. 

Son Rasul, Yuhanna incili'nde vaat edilen paraklet, yani “en çok övülmüş olan” ve Hz. İsa'nın haber verdiği, eserini tamamlayacak olan kutsal ruh olarak müjdeleniyordu. 
Müjdeleyen/müjdeleyici 
Beşir ve mübeşşir (müjdeleyici, müjde veren), nezir ve münzir (uyarıcı) bütün peygamberlerin ortak vasfıdır. Peygamberler, müminleri, Allah'ın rızası, cennet ve nimetleriyle müjdelerler. Hz. Muhammed (s.a.s.) de Kur'an gibi, bütün insanlara müjdeci ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. 


Son peygamber insanlara Allah'ın rahmet ve nimetini müjdeler, inanmayanları ise Allah'ın azabıyla korkutur ve uyarır... Nefret ettirmeden ve en güzel hikmetle, yumuşaklık ve nezaketle... 

Emir; âlemlerin Hâkimi'nden: “Ey örtüye bürünen (Muhammed). Kalk ve uyar! Rabbini yücelt! 
Özünü temiz tut! Kötü şeyleri terk et! (Yaptığını) çoksunarak başa kalkma! Rabbin için katlan” Gönüller birliğini, müjde inşa edecek... Zira hakiki müjde, daimi ve sürekli bir tevhidi gerçekleştirir. Müjdeciye nida edilir; “Korkut ve müjdele, korkutarak bir araya getir, müjdeleyerek, bu birliği, bu beraberliği sürekliliğe çevir, kurumlaştır, temellendir.” 

Müjde, ruhu yücelten bir oluştur, diriliştir; alın terinden karılmış bir yazgı donanımıdır. 


Toplumu ya da insanlığı belli bir dönemde diriltecek kahramanlar için, müjde bir kaderdir. 


Müjde, umudunu kaybetmiş insanlara, hakikat kapılarını açan bir mucize gibi gelir. 


Ruhun derin yaralarına şifa veren müjde, gerçek gözlere görünen fizikötesi beldeden ilahi yağmur taneleriyle gelen bir haberdir... Aşkın âlemden insanlığa gelen hazineler hazinesidir. 

Peygamberlerin getirdiği müjde, insanı zamana mahküm olmaktan kurtaran kutsal haberler kaynağı ve kurumayan Allah çeşmesidir. “Bütün dünyanın ağaçları kalem, denizleri mürekkep olsa” bu 


İnfak eden ve hesaplamadan hesapsız dağıtan, narın har ve ateşinden emin olur... Nurun şavkıyla da aydınlanır. 





müjde yazmakla bitmez... 


Varlık âlemindeki en büyük müjde, Allah'ın varlığıdır. İnsanların birbirlerine taşıyabilecekleri en büyük ve tek muştu budur. 


Allah'a inanmanın müjdesini taşımak, bu dünyanın dar ufuklarında boğulan insanlara başka dünyaların da varlığını müjdelemek demektir. 


Allah'a inanma, göklere yükselen suların üstüne çıkaran bir müjdedir, yakıcı ateşi soğutan ve insanı yakamaz hale getiren bir müjdedir, denizi yardıran ve orduları içinden geçiren bir müjdedir. Allah'a inanma, örümceğe ve güvercine perdelik ettiren bir müjdedir. 


Allah'ın müjdesi firavunları, nemrutları yıkan bir müjdedir. Gizli hakikatleri açığa çıkaran, sırları kalplerden kalplere geçiren, zalimi en gururlu anında yerle bir eden, yoksulu en beklenmedik anda umuda ve nimete boğan bir müjdedir. 


Müslüman olmak bir müjdedir. 

islam, insanlığa ve çağlara bir müjdedir. islam, adeta çağların karanlığını şerha şerha yaran bir ışık gibi insana müjdelerin en güzellerini sunmuştur. 


Amentü bir müjdedir... Hâlık'a inanmak, sağlam bir ip gibi yeter bir müjdedir. 
Melekler, gayptan gelen en güzel müjdelerdir. 


İlahi kitaplar, kutlu ve kutsal anlamları, sözleri ve ruha işleyen diri bağışlarıyla bir şölendir ve insan ruhu için içine girilen düğünlerdir... ruhun dügünleridir. 

İlahi siteyi kuran mutlu seslerdir ilahi kitaplar. 
Tevrat, ilahi bir kuruluştur. Zebur, ilahi bir nağmedir. İncil, bir müjdedir. Kur'an kurtuluştur, yani müjdeler müjdesidir. 


Peygamberler, insanların en umutsuzluğa ve zulme battığı çağlarda varlıklarıyla müjde olan hakikat kahramanlarıdır. 


Ölümden sonra dirilme, bir müjdedir. Diriliş bir müjdedir. Haksızlığa uğrayan için bir müjdedir. 
Allah'ın yaratıcılık sırrı ve aşk, varoluşun temel müjdesidir. 

Her şey O'ndan geldi ve O'na gidecek. işte müjde- 
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"A BU yk eli . Peygamberler, e n e ihayet namaz, oruç, hac, z -; $ F il fen öteki dün, İnsanların en rine verilecek ve sunulacaktır. 


rer müjdedir; ahiretten, öteki dünyadan, erdem ve ülkü dünyasından, ideal siteden... 


Allah'ın insanlara gönderdiği son elçi, güzel haberleri ve müjdeleri ümmetine taşır: 


Yaratan'la sınırların ve hudutların kalktığı anlar, yani secde ve kulluk; secdeler çoğaldıkça, mertebeler arşıdlâya yükseltecek ve hataların kayıtları su üstüne yazılan yazı gibi silinecek ve yok olacaktır. 

Ceylanın aslandan kaçtığı gibi, büyük günahlardan uzak durmak, namazlar arasında işlenen küçük günahlara karşı bir keffarettir. 


Karanlık gecelerde, kulluğun en güzel anlarını yaşamak ve manevi zevkini almak için yollara düşen Hakk sevgilileri için müjdeler olsun ki, onlar kıyamette nurlu sabahlarla müşerref olacaklar... 


Her daim camiye ve cemaate dâhil olanlar, saadet halkasının bereket ve nefasetinden tadanlar, cennetin ikramıyla muhatap olacaklar... 


Dostuna karşı düşmanlık yapan, Allah'ın kılıcı ve öfkesiyle karşılaşır. Yaklaşmak... Hakk'a yaklaşmak ancak kesin emirleri yerine getirmekle gerçekleşir... Nafile ibadetler ise, Rahman'a ulaşma- nın ve O'nunla buluşmanın, O'nun sevgisine nail olmanın, O'nun gözü, kulağı, eli ve ayağı olmanın sırlarını bünyelerinde taşırlar... Onlar ne isterlerse 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umutsuzluğa 

ve zulme battığı çağlarda varlıklarıyla müjde olan hakikat kahramanlarıdır. 


Müjdeler olsun ki, Allah ve 
Rasulünün sevgisinin aşkın hediyesi, görünen ve görünmeyen iki âlemde ve iki hayatta da insanın sevdikleri ve sevgilileri ile bir ve beraber olmasıdır. 


Cennet'in hediyeleri, pehlivanların bile kudret yetiremediğini yapan, yani öfkeli anında öfkesine sahip olanlara sonsuz ve sınırsız bir şekilde takdim edilir. 


Tahammül ve sabredilen her türlü imtihan ve sıkıntının karşılığı, cennette sonsuz nimetlerin sırlarıyla buluşmak ve müjdelenmektir. 


infak eden ve hesaplamadan hesapsız dağıtan, narın har ve ateşinden emin olur... Nurun şavkıylada aydınlanır. 


Dünyadayken müjdelenen on güzel insan... Ne mutlu onlara ne şeref onlara... Birinci âlemde, sonsuz âlemin müjdeli haberlerini alanlar... 


işte o müjdelerin en güzeline nail olanlardan İbn Nüfeyl (r.a.), sonsuz ve sınırsız güzelliklerin hikmetine muhatap olan şehitleri tarif eder: “Malı uğrunda öldürülen şehittir; kanı uğrunda öldürülen şehittir; dini uğrunda öldürülen şehittir; ailesi uğrunda öldürülen şehittir.” 

Son peygamber, ümmetine, bekleneni on beş asır önce müjdeler: “istemeyenler dışında, ümmetimin 


tamamı cennete girer.” 


O'nu isteyenler ve O'na tabi olanlar ve son sözü “Allah'tan başka mabut yok, Hz. Muhammed O'nun kulu ve Rasulüdür” ifadesi olanlar, cennetin misafirleridir... Eşsiz mekânın kalıcı ev sahipleridir. 

En ağır ve büyük günahlar için sonsuz bağışlayıcı olan Gafür'un müjdesi açık ve kesindir: “Allah Teala gündüz günah işleyenin tövbesini kabul etmek için gecenin elini açar. Geceleyin günah işleyenin tövbesini kabul etmek için de gündüzün elini açar. Güneş battığı yerden doğuncaya kadar bu böyle devam edip gider.” 


Son nefese ve can çekişmeye kadar, tövbe ve mağfiret kapıları ardına kadar açık, bağışlanma duaları kabule şayandır... 


Münkirin ve kâfirin iyilik müjdesi, dünyalıktır... 
Müminin en güzel haberleri ahirete saklanır, ertelenir. Ona dünyada kulluğu nispetinde nimet ve rızık sunulur... 


Yevm-i kıyamette, müminin affı, en küçük ameller karşılığında büyük müjdeler olarak hayat bulur. 


Cehennemin nârından ve azabından müstağni olanlar, müjdeleyenin ağzından kelimelere dökülür: “Cana yakın olan, herkesle iyi geçinen, yumuşak başlı olup insanlara kolaylık gösteren kimseleri cehennem yakmaz.” 


Cennet ehlinden olmanın sırrı da orta yolda ve dosdoğru olmak ilkesinde gizlidir. Yine de Hakk'ın kerem ve bağışlanma müjdesi olmasaydı, sadece ameller ve ibadetler beşeriyetin kurtuluşu- na kifayet etmezdi. 


Gelmeseler de, yakın akrabaları ziyaret eden, kötülük yapsalar da onlara iyilik yapan, kaba davransalar da onlara anlayışlı davrananları, irfan ve hikmet peygamberi Allah'ın yardımıyla müjdeler. 


iyilik, hayır ve hasenata öncülük ve rehberlik edenler, ne mutlu insanlardır ki, onu yapmış gibi ecir ve hüsnükabul görecekler... 


Cihadın en yüksek ve üstün olanı, aynı zamanda dünyadaki en çetin işlerden birisi olan, zalim sultan ve yöneticinin karşısında hak, adalet ve hakikati haykırmak ve seslendirmektir. 


Kim ki, görünen dünyada bir kardeşinin ve insanın ayıp ve kusurunun üzerini kapatıp küllerse, ayıp ve günahların zahir olduğu o mahşer gününde Yaratan'ın himayesinde muhafaza olunmakla müjdelenir. 


Borcu olanı ferahlatan veya onu borcundan dolayı 


azat edene müjdeler olsun ki, Hak hiçbir gölgenin bulunmadığı günde, onu ferahlatacak ve nefes aldıracak olan gölgesinde şereflendirecektir. 


Beşir, Allah'a yemin eder ve müjdelemeye devam eder: “Allah'ın senin aracılığınla bir tek kişiyi hidayete kavuşturması, senin, en kıymetli dünya nimeti olan kırmızı develere sahip olmandan daha hayırlıdır.” 

Müjdelerin en güzeli ilim taliplilerine verilir: İlim ve hikmet yolu, cennete giden yolu ve istikameti inşa eder, kurar ve kavileştirir... 


Müjdeler bitmez, güzel haberleri taşır ve bize bildirir. Son müjdeci: “Kim bana bir defa salatüselam getirirse, bu sebeple Allah Teala da ona on misli merhamet eder.” Yine “Her kim günde yüz defa tövbe istiğfar ederse, Allah onun bütün günahlarını bağışlar. 


Efendimiz güzel haberleri bize ulaştırmaya devam eder: “Her namazdan sonra kim otuz üç defa sübhanallah, otuz üç defa elhamdülillah, otuz üç defa Allahü ekber, derse, günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile affedilir.” 


Hz. Fatıma'nın dışında sağlığında tüm çocuklarını kaybetmiş bir baba olarak Allah'ın Rasulü, hüzünlü bir müjdeyi de bizlere taşır: “Henüz ergenlik çağına ulaşmamış üç çocuğu ölen her Müslümanı, Allah, çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar.” 


Efendimizin güzel ve heyecanlandıran müjdelerinden birisini de, burada Hz. Aişe'nin dilinden dinleyelim: Bir adam -ki bunun Sevban olduğu tespit edilmiştir- Peygamber (s.a.s.) Efendimiz'e gelerek dedi ki: “Ya Rasulellah! şüphesiz ki sen bana hem çoluk çocuğumdan, hem de malımdan daha sevgilisin. Doğrusu seni düşündükçe sabrım tükeniyor, gelip görünceye kadar bu halim devam ediyor. Bir de kendi ölümümü ve senin ölmeni düşünüyorum da büsbütün üzülüyorum. Biliyorum ki sen cennete girince peygamberlerle birlikte yüce makamlara yükseleceksin. Ben de cennete girince ayrı bir yerde bulunacağım ve bir daha seni göremeyeceğim!” 
Bunun üzerine şu ayet-i kerime indi: “Öyle ya, kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet sunduğu peygamberler, sıddikler, şehitler ve salihlerle beraberdirler. Bunlar ise ne güzel arkadaşlardır.” 


Nihayetinde, Efendimiz, el-Beşir, “En güzel haberleri getiren peygamberdir... Ve en son müjdecidir. 


Ne mutlu el-Beşir'in müjdelerine nail olanlara... 
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Ziyaret kastıyla 


Hacıların Peygamber Efendimiz'in kabrini ziyaret etmeleri, mescidinde namaz kılmaları, peygamber sevgisini yenilemenin ve onun sünnetine bağlılığı kuvvetlendirmenin önemli bir vasıtasıdır. 





utsal mekân kavramı ve bu yerleri ziyaret, 

insanlık tarihi boyunca bütün din ve inanç 

sistemlerinde görülmüştür. (Harman, Ö. F., “Hac”, DİA, 14/382.) Müslümanlar hac ve umre ibadetini yerine getirmek, Hz. Peygamber'in sevgisini daha yakından hissetmek, yaşadığı yerleri, yürüdüğü, çalıştığı her yeri bizzat yakından müşahede ederek ona olan muhabbetlerini, bağlılıklarını aşk ve şevk içerisinde yerine getirmek için asırlardır dünyanın dört bir tarafından kutsal topraklara yönelmektedirler. Bu kutlu yolculukta kutlu şehir Mekke'nin önemi büyüktür. Hac ve umre menasikinin yerine getirildiği müstesna mekânlara ev sahipliği yapar Mekke. Medine ise Kur'an'ın büyük kısmının indiği, Rasulüllah'ın müşriklerin eziyetlerine karşı sığındığı hicret yurdu, âleme İslam nurunun yayıldığı kutlu beldedir. Allah'ın mesajını insanlığa ulaştırmakla görevlendirilen Sevgili Peygamberimiz bu minvalde ehlini, akrabalarını 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ve hemşerilerini Hakk'a davet etti. Bu uğurda kendisi ve ona tabi olan ilk Müslümanlar ağır sıkıntılara maruz bırakıldılar. Hz. Peygamber Mekke-i Mükerreme'de Müslümanlara yapılan işkencelerin dayanılmaz hâle gelmesi ve İslami tebliğin engellenmesi üzerine Medine'ye hicret etti ve orayı yurt vatan edindi. İslamiyet bütün dünyaya buradan yayıldı. Peygamber Efendimiz son nefesini burada verdi, buraya defnedildi. Bu mübarek yer, Rasulüllah ve ashabının yaşadığı, ayaklarının değdiği, vahyin indiği ve tebliğ edildiği beldedir. Bu nedenle Medine ziyaretinin ayrı bir önemi vardır. 
Müslümanlar Medine'ye ayrı bir özlem duyarlar. 
Bu özlemin altında da aslında Rasulüllah'a duyulan derin hasret yatmaktadır. 


Allah Rasulü'nün kuşatıcı rahmeti ve onun maneviyatı nurlu şehir Medine'yi ayrı bir iklime dönüştürür. Medine Allah'ın nuru ile İslam ile aydınlan- 


mıştır. Medine'ye varan müminler bu manevi atmosferi teneffüs ederler. Tabii bu manevi iklimden tam olarak yararlanmak için kibir, gurur, gösteriş, kendini beğenme, başkasını hor görme, bencillik, hiddet, asabiyet gibi kötü huylardan sıyrılmak ve 
Allah için birbirini sevenlerden olmak gereklidir. ihlas, samimiyet, içtenlik ve her türlü kötülüklerden arınma bu manevi atmosferi doya doya tadabilmenin olmazsa olmazlarıdır. 


hac ve umre 


Hacca ve umreye giden 
Müslümanın Medine'ye de giderek Rasulüllah (s.a.s.)ın kabr-i saadetini ziyaret etmesi ve 
Mescid-i Nebevi'de namaz kılması makbuldür ve bu ziyaret Müslümanlar arasında terk edilmeyen bir sünnet olarak devam edegelmiştir. Bu ziyaret esnasında Medine'ye gelirken Hz. Peygamber'e çokça salatüselam geürilir. Evlere yerleşip gerekli ihtiyaçlar giderildikten ve hazırlıklar yapıldıktan sonra, Mescid-i Nebi ve Hz. Peygamber'in kabri ziyarete gidilir. 
Vefatından sonra kendisini ziyaret edenler hakkında Peygamberimiz'in: “Beni vefatımdan sonra ziyaret eden sağlığımda ziyaret etmiş gibidir.” 
(Darekutni, 11/278, No: 192; Beyhaki, Şuabü'l-iman , 111/488, No: 4151, es-Sünenü'l-Kübra, V/246; Heysemi, Mecmau'z-Zevâid, IV/2 Hadis No: 1412.) “Kabrimi ziyaret eden şefaatimi hak eder.” (Darekutni, 11/278, No: 192; Beyhaki, Şuabü'l-iman, 111/488, No: 4151; es-Sünenü'-Kübra, V/246; Heysemi, Mecmau'z-Zevâid, IV/2 Hadis No: 1412.) buyurduğu rivayet edilmektedir. Bu itibarla hacıların Medine-i Münevvere'ye giderek Peygamber Efendimiz'in kabrini ziyaret etmeleri, mescidinde namaz kılmaları, peygamber sevgisini yenilemenin ve onun sünnetine bağlılığı kuvvetlendirmenin önemli bir vasıtasıdır. Mescid-i Nebi'de namaz kılmak da çok faziletlidir. Kutlu Nebi'yi ziyarete giderken güzel ve temiz elbiseler giyilmeli, güzel koku sürünmelidir. Salatüselamlar getirilmeli, Rasulüllah'ın huzurunda olduğunu unutmamalıdır. Tevazu içerisinde ziyarette bulunurken bizlere tevdi edilen selamları da ona ulaştırmalıyız. Sonra onun yanında bulunan Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer de ziyaret edilerek selamlanmalıdır. 


taşımaktadır. 


Müminler hac ve umre esnasında Hz. Peygamber'in ve ashabının yaşadığı coğrafi mekânlarla kar- 


Kutlu yolun yolcusu hem bu yolculukta hem de hayat yolculuğunda 


ibadetinin gerektirdiği sorumluluğun 

ve onurun idraki içerisinde olmak durumundadır. Arınmış bir ruh hali içerisinde ziyaretin idraki ve bu idrakin kalan hayata aksettirilmesi önem 


şılaşmakta ve bu yerlerin manevi ikliminden nasiplenmektedirler. 
Ayrıca hac vazifesini yerine getiren müminler, İslam'ın ilk muhatapları olan asrısaadet Müslümanlarının yaşadığı yerleri gezerek Allah'ın Rasulü'nü kitaplarda aktarılan bilgilerle tarihi bir kişilik olarak tanıma- nın ötesinde, sanki onu bizzat görerek imanını ve ikrarını tazelemiş olurlar. Bu ziyaretin en önemli hedeflerinden biri de, kutlu yolun yolcularının İslam Tarihini yerinden ve yeniden okumak suretiyle Allah'a ve Rasulü'ne karşı bağlılıklarını arttırmaları ve manevi arınmaya kavuşabilmeleridir. 


Ziyaret yerlerinde adaba uygun 

bir şekilde hareket etmek, kimseye eziyet vermemek, hak ve hukuka riayet ederek nezaketle ve vakur bir eda ile davranmak ölçü olmalıdır. İslam Dininin onaylamadığı davranış biçimlerinden uzak durmak da ayrıca önem arz etmektedir. Allah ve Rasulüllah aşkıyla gönülden dile dökülen mısralar ziyaretin veçhesine ışık tutucudur: “Ziyaret kastıyla ulu serveri / Selam kapısından girsem içeri / Kemali edeple varsam ileri / Diyerek dahilek ya Rasulellah.” 


Ziyaret esnasında bizlere düşen hürmet ve sükünettir. Büyük bir edep, saygı ve dikkatle ziyarette bulunmaktır. Özellikle mescitlerde yüksek sesle konuşmaktan, bağırıp çağırmaktan kaçınmalı, dualar sükünetle yapılmalıdır. Herkese karşı edepli ve saygılı olmalı, kimseyi küçük görmemelidir. Başkalarının hatalarını araştırmaktan çekinmeli, kendimizle meşgul olmalı, bolca Kur'an okumalı, ibadetle, tefekkürle meşgul olmalıyız. 
Ziyaret yerlerini gezerken ibret nazarları ile bakmalı, Rahman'ın misafirleri ile kaynaşmaya çalışmalıdır. 


Hac ve umre ibadetinin, kişilere kazandırdığı olumlu nitelik ve güzel hasletlerle Müslümanların nezdinde ayrı bir önemi ve değeri bulunmaktadır. 
Toplumumuzda bu ibadeti yerine getirenlere de ayrı bir değer verile gelmiştir. Kutlu yolun yolcusu hem bu yolculukta hem de hayat yolculuğunda hac ve umre ibadetinin gerektirdiği sorumlulugun ve onurun idraki içerisinde olmak durumundadır. Arınmış bir ruh hali içerisinde ziyaretin idraki ve bu idrakin kalan hayata aksettirilmesi önem taşımaktadır. 
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Hayatınızın kontrolü sizde mi? 



































on yıllarda yaşamımız nerdeyse bağımlılıklarımız üzerine kurulu. Bilgisayar bağımlılığından tutun da, insana bağımlılığa kadar... Bir şeye bağımlı olmanın bu kadar önemli hale gelmesi- nin en önemli nedenlerinden biri, duygusal ih- 


Bağımlı tiyaçlarımızı sağlıklı bir şekilde gideremememiz. 
kişilerin Yaşadığımız tramvalar, duygusal açlık, inançla- i rımız, değer yargılarımız... Birçok bileşen kişiyi 

e kendi bağımlılığa götürür. Tüm bağımlılıklarda çaresizenaılerıni lik, değersizlik ve güçsüzlük en belirgin duygularkandırma dır. Bağımlı kişinin davranışları bu üçlünün yöneçabasıyla timindedir. Bağımlılar yaşam içinde güçlü olmak, 


olayların kontrolünün kendilerinde olması için 


geçer. Bağımlı çabalarken süreç tam aksi yönde gelişir. Kontrolü 


olmaları için kaybettikleri gibi, yaşadıkları olaylar nedeniyle 

nedenleri kendilerini çok güçsüz hissettikleri zamanları da 

vardır sıklıkla yaşarlar. Hayatlarının kontrolü kendilerin-Lá 


den çıkıp bağımlılıklarına geçer. Bağımlılık de- 


bırakmamaları yince akla birçok bağımlılık gelir. Alkol ve madde için nedenleri kullanımına bağlı bağımlılıklar, yemek yeme ba- vardır ğımlılığı, kumar bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı, 


seks bağımlılığı, egzersiz bağımlılığı... 


- Bağımlılıklar kişinin kendisine, bir süre sonra da çevresindeki insanlara eziyet etmesine neden olur. Örneğin alkol bağımlısı olan kişi alkol aklına düştüğünde onu bulmak için her yolu dener. 
Tüm parasını alkole yatırır. Parası kalmayınca ailesinden ister. Ailesi vermeyince kredi kartı ile alır. Kredi kartı limiti doluysa veresiye almaya çalışır. Hiçbiri olmazsa kolonya içerim diye çevresini tehdide kadar varır. Bu nokta cümlelerin bitti-Si, çevrenin tamamen çaresiz kaldığı bir noktadır. 
Alkolün kendini esir aldığını görmekte zorlanan alkolik kişi, alkol karşısında çaresiz kalır. Aileler “de kendi payına düşeni alırlar. Ne yapacakları- = nı bilemezler. 


- Sorunlar karşısında kendini çıkmazda gören kişi önce kızgınlık, ardından çaresizlik duygularının -etkisiyle bağımlı olduğu nesneye yönelir. 
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Bu kişiler bağımlı oldukları nesneye sahip olabilmek için her şeyi göze alırlar. Bu da kendilerine saygıyı yitirmelerine neden olur. 
Maddeye 

sahip olurken, kendilerine saygıyı yitirirler. 
Dee] 


- Bağımlı kişilerin yaşamı kendi kendilerini kandırma çabasıyla geçer. 
Bağımlı olmaları için nedenleri vardir, bırakmamaları için nedenleri vardır. Y aşadıklarının sorumlusu kendileri değildir. Y aşadıklarından “eşi, çocukları, patronu” sorumludur. O yaşamın ve insanların kurbanı olmuştur. Y aşadıklarının sorumluluğu kendine ait değildir. 

- Bağımlı kişiler kendi düşünce şekillerinin birçok kişiden farklı olduğunun farkında değillerdir. 


- Kendi limitlerini aştıklarının farkına varmazlar. Bunu önemsemezler de. Bu nedenle sıklıkla problemler yaşarlar. Maddi olarak fazla harcama yapmayı önemsemezler. Önemli olan maddeye ulaşmaktır. Seks bağımlısı, hastalanıp hastalanmayacağını dikkate almadan ilişkiye girebilir. 


- Madde kullanımında aynı etkiyi alabilmek için kullanılan doz miktarın- da artma olur. Madde daha çok alınır. 
Kumar bağımlılığında ise küçük miktarlarla başlayan oyunlar, büyük miktarlara dönüşür. Dozların artışı kişide sınırların kaybına neden olur. 


- Madde kullanan kişiler başlangıçta bunu kontrol edebileceğine inanırlar. 
İstesem bırakırım, istemiyorum, benim kontrolümde diyerek kullanıma devam ederler. Bağımlılık haline geldiğini fark etmeleri uzun zaman alır. 


Bağımlılığı aşabilmekte; 


- İnanç ve değer yargıları oldukça önemlidir. İnanç ve değer yargıları çocukluk döneminden gelir. Bu nedenle bu dönemde öğrenilen değer yargıları ve inançlar ilerisi için koruyucudur. 


- Sınırlar oldukça önemlidir. Kişinin kendi fiziksel ve psikolojik sınırlarını görmesi, kendini korumasına neden olur. Midesi ağrıyan ve sürekli kusan bir alkolik buna rağmen alkol almaya devam eder. 


- Sorumluluk almayı öğrenmek oldukça önemlidir. Bu, kişiye hayat içinde sahip oldukları şeylerin sürekliligini sağlaması için emek ve çaba 


sarf etmesi gerektiğini gösterir. İşini devam ettirebilmesi için belli bir saatte kalkması, belli süreler içinde orada bulunması vb... Bağımlı kişiler için öncelik bağımlı oldukları şey olduğu için sorumluluk almakta zorlanırlar. 
Düzenli yaşamları yoktur. 


- Bu kişiler bağımlı oldukları nesneye sahip olabilmek için her şeyi göze alırlar. Bu da kendilerine saygıyı yitirmelerine neden olur. Maddeye sahip olurken, kendilerine saygıyı yitirirler. 
Kokain bağımlısı bir kadın maddeyi almak için sevmediği biriyle birlikte olur. Bu birliktelik maddeyi almasını sağlar ancak kendine saygısını yitirir. Ya da seks bağımlısı bir adam kadınla birlikte olmak için her türlü yalanı söyler. Sonunda kadınla birlikte olur. Ancak olay bittikten sonra söylediği yalanlardan dolayı pişmanlık yaşar. Ancak bu pişmanlık süresi de oldukça kısadır. Bu nedenle bağımlı kişilerin kendilerine saygıları arttıkça bağımlılıktan uzaklaşırlar. 


- Belirli bir gruba ait olmak da oldukça etkilidir. Bağımlı kişilerin süreklilik gösteren sağlıklı ilişkileri yoktur. 
Bağımlı oldukları maddeyi kullanabilecekleri ortamda bulunurlar. O rtak payda bağımlılık olunca bu durumdan sıyrılmak oldukça zordur. Oysa süreklilik oluşturan aile ortamı, arkadaşlıklar oldukça önemlidir. 


- Bağımlılıklar aşmada iradenin yetersiz kaldığı anlar vardır. Bu noktada önemli olan, kişinin kendini kontrol edebilmeyi öğrenmesidir. Dıştan bir kontrol sağlamak değil, iç kontrolü sağlayabilmektir önemli olan. 


- En önemli noktalardan biri de yaşamın bir alanında kendini ifade etme- de başarılı olabilmektir. Başarılı olmak bu kişiler için oldukça koruyucudur. Bir işe yaradığını bilmek kişiyi motive eder. 


- Kişinin sorunlarla başa çıkma ve kontrolü öğrendiği yer aile ortamıdır. Bu nedenle aile ortamı bağımlılığın önlenmesinde oldukça önemlidir. 
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“Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler.” 
(Nahl, 16/49) 








Deprem, tusunami derken, arkasından bir de nükleer santral felaketi geldi. Mart ayı içerisinde Japonya'nın yaşadığı bu korkunç felaketler, bütün dünyanın ibret ve dehşetle izlediği gelişmeler oldu. Bu sefer ki tabii afeti öncekilerden ayıran, bir de nükleer santral faciasının patlak vermesiydi. Bütün dünya nefesini tutarak bu olayı takip etti. Son elli yıldır insanı iyice meşgul eden çevre tahribatı, böylece bir kere daha insanın gündemine girdi. 

Acaba gezegenin sonu mu yaklaşmakta idi? insanoğlu eliyle yeryüzü bir felâkete mi sürüklenmekte idi? Radyasyon sızıntısı, bu sefer insan ve diğer canlılarla ilgili acaba hangi vahim sonuçları doğuracaktı?Bu sorular zihinlerde geldi gitti ve gezegenin geleceğine dair kaygılar yeniden tazelendi. 


insanoğlu, elbette ki, bu hale durup dururken gelmedi. Önce Batı medeniyeti rehberliğinde köklü bir zihniyet değişimi yaşandı. Manevi değerler hafife alındı, ikinci plana itildi. Kalkınma, gelişme ve ilerleme kavramları nerdeyse kutsandı. Bu, yeraltı ve yerüstü kaynaklarının talan edilmesi sonucunu doğurdu. Zaten günümüzde yaşanan çatışma ve savaşlar da, enerji kaynaklarını ele geçirme mücadelesi değil miydi? 


Sanayileşmedeki hızlı gelişme, doğal yapının çok yönlü tahribatına yol açtı. Hava ve su kaynakları kirletildi, deniz sularına zehir atıklar karıştı, birçok ormanlık alan çöl haline geldi, bazı bitki ve canlı türleri yok oldu. 
insanlık tarihinde ilk defa tabiattaki denge bu denli bir tehlike ile karşılaştı. 


İnsanın çevre krizini en az zararla atlatabilmesi için, her şeyden önce bir zihniyet değişikliğine ihtiyacı vardır. Allah-insan-tabiatilişkisi yeniden kurulmalıdır. insan, kendisini yeryüzünün asıl sahibi ve maliki olarak görmemelidir. Tabiatın kendisine Allah'ın bir emaneti olduğunu unutmamalıdır. Dolayısıyla bencil arzularını ve doymak bilmez ihtiraslarını dizginlemelidir. Burada müslüman toplumlara önemli bir görev düşmektedir. 
Çünkü onlar, doğal çevrenin korunması noktasında önemi günümüzde daha iyi anlaşılan köklü bir geleneğe sahiptir. 


Şöyle ki, Kur'an'ın nazarında taşından toprağına, kuşundan ağacına bütün doğal varlıklar, değersiz, ruhsuz nesneler değildir. Aksine mahlükatın hepsi, bizimle beraber Yaratıcı'yı tespih ve takdis etmekte, O'nun şanını her daim yüceltmektedir. Kur'an'ın tasvirinde tabiat canlanmakta, adeta ibadete düşkün bir insan gibi karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Allah'ın doğal varlıklara vahyinden (Fussilet, 12; Nahl, 68.), doğal varlıkların da ilâhi buyruklara teslimiyetinde söz edilmektedir. (Âl-i imrân, 83; Fussilet, 


a i SES tik. Her biri onun ahengine katılır, be- 


raber zikrederlerdi.” (Sâd, 18-19.) 


11.) Yine doğal varlıkların hamd, haş- Biz, doğal Kur'an'ın dikkat çeken en önemli ye epin tim varla zikre de doza arn í e balın sembol melk görülmeyen ama ları “ayet” olarak isimlendirmesidir. 
lerle beraber zikredilmektedir. (Rad, hissedilen bir MESRA m MAN bayani: puna Omek 


13.) Dolayısıyla melekler, canlı cansız- bütün varlıklar ve müminler aynı ortak payda da buluşmaktadır. O da, Allah'ı tespih ve tazimdir. 


Bahsedilen bütün bu sebeplerle biz, doğal varlıkları sadece istifade edilecek, kullanılacak nesneler olarak görmeyiz. Onların önemi, sadece işimize yaramalarından ileri gelmiyor. Bunun ötesinde ayrı bir anlamları vardır; < çünkü bizim gibi kulluk etmektedirler. Bu anlamda ay, güneş, çiçek, böcek, su, deniz, sırtlan, kaplan bize hiç de yabancı değildir. Ortak noktalarımız bulunmaktadır. Yüce Allah, hepimizin yaratan yaşatan ve gerçek sahibidir. Onlar da bizim gibi her an Allah'tan istemekte ve O'na yönelmektedirler. (Rahman, 29.) 


Biz, doğal varlıklarla görülmeyen ama hissedilen bir beraberliği yaşarız; onlarla aynı yolun yolcularıyız. Çünkü aramızda var oluşun anlamıyla ilgili çok önemli bir rabıta vardır. Onlar, yaratılıştan müslüman, biz ise kendi irademizle müslümanız. 
Onları gördükçe kulluk yolculuğunda yalnız olmadığımızı düşünürüz ve Allah'a yönelmede külli bir şuur kazanırız. Bu sebeple onlara karşı bir ülfetimiz ve muhabbetimiz vardır. Canlısıyla cansızıyla bütün doğal varlıklar ve biz müminler hep beraber aynı ilâhi koronun mensuplarıyız. Nitekim bu duygular, Allah aşığı Yunus Emre'ye şu dizeleri söyletmemiş midir? 


“Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlâm Seni, Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlâm Seni, Sular dibinde mahi ile sahralarda ahü ile, Abdal olup, ya hü ile çağırayım Mevlâm Seni.” 


Yunus Emre'deki bu duygu derinliği Kur'an'dan kaynaklanmaktadır. Çünkü Kur'an, dağlar ve kuşların zikrine iştirak ettiği bir peygamberden bizlere bahseder; o da Hz. Davut'tur. Tabiat bizzat onun tespihine iştirak eder, tevhidi beraber terennüm ederlerdi. Tabiatla insanın tevhitte “birleşme”si onun şahsında bizlere şöyle anlatılır: “Biz, sabah akşam kendisiyle zikir ve ibadet etmeleri için dağları, toplu haldeki kuşları onun hizmetine vermiş- 


beraberliği yaşarız; 
onlarla aynı yolun yolcularıyız. Çünkü aramızda var oluşun anlamıyla ilgili çok önemli bir rabıta vardır. 
Zİ 


verebiliriz. “Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, insanlara faydalı olan şeylerle denizde yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirdiği ve kendisiyle ölümden sonra yeryüzüne hayat verdiği suda, orada yaydığı her türlü canlıda, rüzgârları ve gök ile arz arasında emre amade bekleyen bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için ayetler (işaretler) vardır.” (Bakara, 164.) 


Mahlükatın ayet olarak isimlendirilmesi, doğal çevrenin manevi bir anlam kazanmasına sebep olmaktadır. Çünkü Kur'an ayetleri nasıl Allah Teala'ya götürmekte ise, doğal varlıklar da O'nun nihayetsiz kudret ve ihtişamına işaret etmektedir. 
Bu anlamda mümin, gördüğü her şeye ibret nazarıyla bakar. Böylece onun iman hayatında, duygu ve düşünce dünyasında mahlükatın ayrı bir yeri olur. Yaratıklara bakınca Y üce Mevla'nın eşsiz ilim ve kudretini hatırlar, onlar adeta bir köprü vazifesi görür. Göze takılan her güzellik, kulağa ulaşan her nağme ötelere açılan bir penceredir. Onun yaratma Sıfatı Söz konusu olunca da, bin bir çeşitliliši ile doğal varlıklar insanın aklına gelir. Tabii çevreyi zihinsel süreçlerden çekip aldığınızda, insanın işi zorlaşacaktır; gayba ve Allah'a olan imanı delil ve dayanaktan yoksun kalacaktır. iman ilkeleri, insanın aklına ve gönlüne yatan müşahhas değerler olmaktan çıkıp mücerret bir hale dönüşecektir. 


Bütün bunlar, müslüman hafızada tabii olgu ve süreçlerin işgal ettiği müstesna yeri ortaya koymaktadır. Bu şuura sahip bir zihnin, tabiat karşısındaki pratik tavrı da elbette ki farklı olacaktır. Tabii çevreyi iman dünyasının bir parçası görenle, onu manevi değerlerden soyutlayan bir zihnin çevreye karşı olan tutumu farklı olacaktır. Birincisi çevreyi, adeta Y üce Y aratıcı'ya taşıyan her türlü güzellik ve yaratılış sırlarının sergilendiği bir müze olarak görürken, diğeri, böyle bir bilinçten yoksun olacaktır. Dolayısıyla birincisi doğal çevreyi, özenle korunması gereken bir imkân olarak görürken, diğeri bu sorumluluğu gösteremeyecektir. 
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BİM Bir hadis bir yorum 


Prof. Dr. i. Hakkı Ünal 
Din İşleri Yönetim Kurulu Üyesi 





MERHAMET GÜNEŞİ 


Cabir b. Abdullah (ra 


dan nakledildiğine göre Allah Rasulü (s.a.s.) şöyle buyurdu: 


“Benimle sizin durumunuzun örneği ateş yakan bir adamın örneğine benzer. Pervane ve 


kelebekler ateşe düşmeye başlayınca adam onları engellemeye çalışır. Ben de sizi kuşağınızdan tutup ateşten korumaya çalışıyorum ama siz elimden kaçıp gidiyorsunuz.” (Müslim, Fedâil, 19.) 





W 


Hz. Muhammed 
(s.a.s.), bütün hayatı boyunca sefkat ve merhametin timsali olmus, toplumsal hayatın her alanında, söz ve uygulamalarıyla ümmetine âdeta bir merhamet eğitimi vermistir. 
Onu elçi gönderen 
Allah'ın beyanıyla, çevresindekilerin sıkıntı çekmesi ona ağır gelmistir. Çünkü o, müminlere karşı son derece şefkatli 


ve merhametlidir. 
yü 


A 
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Hadis-i şerif, Cenab-ı Hakk'ın, kullarına merhametinin bir tecellisi olarak, âlemlere rahmet olarak gönderdiği (Enbiyâ, 107.) sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s.)'nın, insanları ebedi felaketten kurtarmak için gösterdiği çabanın çarpıcı bir tasviridir. Bir ışık kaynağı olarak yöneldikleri ateşin biraz sonra kendilerini yakacağından habersiz kelebek ve pervaneler nasıl kendilerini adeta ateşe atıyor ve ateşin başındaki adam da onları uzaklaştırmaya çalışıyorsa, sevgili peygamberimiz de, ebedi bir felakete ve can yakıcı bir azaba yöneldiklerinin farkında olmayan gafil insanları birer birer yakalayıp sahil-i selamete çıkarmak için çırpınıyor fakat onlar ısrarla ateşe doğru koşuyorlar. Onun bu canhıraş çabasına, “Bu söze (Kur'an'a) inanmazlarsa, neredeyse onların ardına düşüp kendini helak edeceksin.” (Kehf, 6); “Onlar iman etmiyor diye, neredeyse kendini yiyip tüketeceksin.” (şuarâ, 3.) ayetleriyle şahitlik eden Cenab-ı Hak, dalalet ve hidayetin kendi elinde olduğunu bildirdikten sonra, “O halde, iman etmemelerinden ötürü üzülüp kendini mahvetme! Çünkü Allah onların ne yaptıklarını çok iyi biliyor.” (Fâtır, 8.) buyurarak rahmet elçisini teselli etmiştir. 


Rahmeti her şeyi kuşatan (A'râf, 156.), şefkat ve merhameti kendisine ilke edinen (En'âm, 12, 54.) ve müminlerin birbirlerine merhamet tavsiyesinde bulunmalarını isteyen (Beled, 17.) Cenab-ı Hakk'ın insanlara merhametinin en açık delillerinden biri de gönderdiği elçilerdir. Bu elçilerin sonuncusu olan Hz. Muhammed (s.a.s.), bütün hayatı boyunca şefkat ve merhametin timsali olmuş, toplumsal hayatın her alanında, söz ve uygulamalarıyla ümmetine âdeta bir merhamet eğitimi vermiştir. Onu elçi gönderen Allah'ın beyanıyla, çevresindekilerin sıkıntı çekmesi ona ağır gelmiştir. Çünkü o, müminlere karşı son derece şefkatli ve merhametlidir. 
(Tevbe, 128.) Allah'ın rahmetinin bir yansıması olarak etrafındakilere yumuşak davranmış (Âl-i imran, 159.), onları asla kırmamıştır. Bilmeyerek üzdüğü 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ve ağır gelebilecek sözler söylediği kimselere, bu sözlerinin bir tezkiye ve rahmet vesilesi olması için Allah'a dua etmiştir. (Müslim, 
Bir, 89.) Müminlerin, birbirlerine merhamette, sevgi ve ilgide, rahatsızlanan bir organın ızdırabı- na ortak olan bir beden gibi olmalarını tavsiye etmiştir. (Buhâri, Edeb, 27.) “İnsanlara merhamet etmeyene Allah'ın da merhamet etmeyeceği” (Buhâri, Tevhid, 2.) hadisiyle bu merhamet şemsiyesi- nin sadece müminleri değil, bütün insanları kapsadığına işaret etmiştir. “Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.” (Buhâri, Edeb, 
27.) genel uyarısıyla da, hayvanlara kötü muameleden, (Müslim, Tevbe, 25; Nesâi, Dahâyâ, 41.) bireysel ve toplumsal hayatın her alanına kadar, şiddetten ve aşırılıktan uzak durulmasını istemiştir. Bu sebeple, Allah'ın nimetlerinden kendilerini mahrum etmek isteyenlere müsaade etmemiş, (Buhâri, Savm, 51; Ahmed b. Hanbel, 5/266.) ailesine şiddet uygulayanlara göz yummamıştır. (Nesâi, Talak, 53.) Çocuklarına ve torunlarına gösterdiği sevgi ve şefkati yadırgayan bedevi araplara merhamet dersi vermiştir. (Buhâri, Edeb, 18.) Oğlunun ve torununun hastalık ve vefatlarında tutamadığı gözyaşlarına şaşıranlara, merhametin insani bir duygu olduğunu hatırlatmıştır. (Buhâri, Cenâiz, 43; Merdâ, 9.) Onun merhameti, çocuğu ağlayan anneye sıkıntı vermemek için, uzun kıldırmak istediği bir namazı kısa kesmesine kadar uzanmıştır. (Buhâri, Ezan, 65.) Nihayet, kendisine ve müminlere karşı en ağır baskı ve zulmü reva gören Mekkeli müşriklere karşı, eli- ne fırsat geçtiği halde, engin merhametinden dolayı, misilleme bile yapmamış, peygambere yakışan bir âlicenaplıkla onları affetmiştir. 
(Siretu İbni Hişam, 4/41.) 


Her işine, sonsuz merhamet sahibi Allah'ın Rahman ve Rahim isimleriyle başlayan mümin, aslında, bütün varlık âlemiyle bir merhamet ilişkisi kuracağının sözünü de vermiş olmaktadır. Bu söz, bir bakıma, canlı-cansız bütün varlıklara karşı sevgi, şefkat ve merhametle yaklaşma yükümlülüğüdür. Bu bilinç- 


O) 
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Onun merhameti, çocuğu ağlayan anneye sıkıntı vermemek için, uzun kıldırmak istediği bir namazı kısa kesmesine kadar uzanmıstır. 


A 


le hareket eden insan, başkalarına zarar vermek bir yana bilerek bir karıncayı incitmekten bile rahatsız olur. Başkalarının acısını paylaşır, derdiyle hemdert olur. 
Dünyanın neresinde olursa olsun zulme ve haksızlığa uğrayanlara, felakete düçar olanlara, açta açıkta kalanlara, yardım için çaba sarf eder, hiç olmazsa dualarıyla kalbinde onlar için bir yer ayırır. 
islam'ın merhamet eğitiminden geçmiş mümin, başta ailesi, akrabaları, komşuları ve çalışma ar- 


co~ kadaşları olmak üzere toplumun 


her kesimiyle sağlıklı bir ilişki ve 

iletişim içinde olur. Mümkün olduğunca çatışmadan, kavgadan ve stresten uzak bir hayat sürdürür. Sevgi dolu yüreğinde kine, nefrete, düşmanlığa, fesada ayıracak yer bulamaz. Mevlana'nın dediği gibi, öfke ve kızgınlıkta ölü gibi, şefkat ve merhamette güneş gibi olur. Yunus'un; “Sövene dilsiz gerek / Dövene elsiz gerek” diyerek tanımladığı dervişlik kadar olmasa da, dilini sövmeden, elini dövmeden uzak tutar. 


Geçmişten günümüze, sevgisizliğin ve acımasızlığın ne büyük felaketlere yol açtığı dünyamızda bugün de muhtaç olduğumuz en önemli hasletler sevgi ve merhamettir. 
Bireylerden toplumlara kadar, hangi kamuflaj altında olursa olsun, her çatışmanın, bölüşemediğimiz her şeyin altında sevgi, anlayış ve merhamet eksikliğinin yattığını söylemek yanlış olmaz. “Ben gelmedim dava için / Benim işim sevgi için / Dostun evi gönüllerdir / Gönüller yapmaya geldim” diyen Yunus Emre gibi gönül yıkmak yerine, dostun yani, Allah'ın evi olan gönülleri yapabilsek, kırılmış kalpleri onarabilsek, yaptığımız kavgaların ne kadar boş, üç günlük dünya için ebedi yurdumuzu viran etmenin ne kadar anlamsız olduğunu göreceğiz. Yorumunu yaptığımız hadis, kaynağını Rahman'dan alıp ışığını bütün insanlığa yayan merhamet güneşi sevgili Peygamberimizin, bu güneşe gözlerini kapatıp karanlığa koşanlara ne kadar üzüldüğünü ve onları kurtarmak için ne büyük gayret sarf ettiğini gözler önüne sermektedir. 
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Dönemleri ve öne çıkan hizmetleriyle Diyanet İsleri Başkanları 


Hasan Hüsnü Erdem (1889-1974) 


Türkiye Cumhuriyeti'nin altıncı Diyanet İşleri 
Başkanı (Görev Yılları: 06.04.1961-13.10.1964). 


Akseki'nin Sadıklar kö- 


MüderrisSadık Efendi'dir. 
İstanbul'da fetva emini 


Muğlalı Ali Rıza Efendi ve Fatih dersi- ri 


amlarından Bayındırlı Mehmet Şükrü Efendi'nin derslerine devam ederek 1912'de icazetname aldı. 1916'da Dârülhilafe Medresesinin âli kısmını tamamladı. Medresetü’l-Mütehassısin’in fıkıh ve usul-i fıkıh bölümünden mezun oldu. 1918'de kendisine “İstanbul Müderrisliği” ruüsu verildi. 


Memuriyet hayatına 1920'de dersiam olarak başlayan Hasan Hüsnü Erdem'in Milli Mücadele'yi destekleyen vaaz ve hutbeleri halk kitleleri üzerinde etkili oldu. Erdem, 1922- 
1924 yılları arasında Şer'iyye ve Evkaf 


Hasan Hüsnü Erdem'in 
Milli Mücadele'yi destekleyen vaaz ve hutbeleri halk kitleleri yünde doğdu. Babası Üzerinde etkili oldu. 





Vekâleti Tedrisat Heyeti azalığı yaptı. 
Şer'iye Vekâleti'nin lağvedilmesinden sonra Antalya imam ve Hatip Mektebinde meslek dersleri, ortaokulda din dersleri verdi. imam ve Hatip Mekteplerinin kapatılması, okullardan da din derslerinin kaldırılması sonrasında, Antalya ve Isparta'da uzun yıllar çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. Isparta Ortaokulu'ndaki Türkçe öğretmenliği on üç yıl sürdü. Nitekim Müşavere Heyeti azalığına tayin olmadan önce bu görevde bulunuyordu. 1944'te Diyanet İşleri Reisliği Müşavere Heyeti azalığına tayin edilen Erdem, bu göreve 1961 yılına kadar 17 yıl boyunca devam etti. Bu görevi sırasında, 1952-1959 yılları arasında Ankara ilahiyat 
Fakültesi'nde tefsir, tefsir ve hadis tarihi dersleri verdi. 6 
Nisan 1961'de Diyanet işleri Başkanı olan Hasan Hüsnü Erdem, yaklaşık üç buçuk yıl başkanlık görevinde kaldı. 
13 Ekim 1964 tarihli ve 2955 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla emekliye sevk edildi. Emekliye ayrıldıktan sonra, 
1966 yılında on ay kadar Din işleri Yüksek Kurulu üyeliği yaptı. 20 Ağustos 1974'te vefat etti. Doğum yeri olan Akseki'nin Sadıklar Köyü'ne defnedildi. 


Hasan Hüsnü Erdem'in, çoğu Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasında yayımlanmış ve bir kısmı küçük çaplı hadis tercümelerinden oluşan birçok eseri vardır. Riyazüzü's-Salihin 
Tercümesi, ilk akla gelen eseridir. Ayrıca Eşref 
Edib öncülüğünde hazırlanan ve 1941 yılından itibaren yayımlanmaya başlayan İslam- 
Türk Ansiklopedi'sine 
250 civarında biyografi 
maddesi yazdı. Şahsi kütüphanesinin önemli bir kısmını Konya Yüksek islam Enstitüsü'ne bağışladı. 


Hocamızın eserlerinden Başkanlık yayınları arasında yayımlanmış olanları, yayın tarihleri itibarıyla şöyle sıralayabiliriz: Allah'ın Peygamberlerine 
Emanet Ettiği Ebedi 
Risalet (Abdurrahman 
Azzam'dan tercüme, 
1948), Riyazü's-Salihin 
Tercümesi 1-111 (Muhyiddin 
Nevevi'den, birinci ve ikinci ciltleri Kıvamüddin Burslan ile birlikte tercüme, 1949-1958), Kırk Kutsi Hadis (Aliyyü”- Kari'den tercüme, 1952), Berat Gecesi Hakkında Bir Tetkik (1953), Oruç ve Ramazan ibadetlerine Dair 101 Hadis (1953), Abdest Almanın Diş ve Göz Sağlığı Bakımından Önemi (1963), ilahi Hadisler (1963), Riyazü's-Salihin Hadislerinin Ravileri Olan Ashab-ı Kiramın ve Hadis imamlarının Hal Tercemeleri (1964). 


Dönemin genel durumu 


Hasan Hüsnü Erdem'in başkanlığı döneminde Diyanet ve din hizmetlerindeki gelişmelere ve bu dönemde Başkanlığın öne çıkan faaliyetleri- 





1952-1959 yılları 

arasında Ankara İlahiyat 
Fakültesi'nde tefsir, tefsir ve hadis tarihi dersleri veren Hasan Hüsnü 
Erdem, 6 Nisan 1961'de 
Diyanet İşleri Başkanı oldu ve yaklasık üç buçuk yıl baskanlık görevinde kaldı. 





ne geçmeden önce, döneme ilişkin genel bazı tespitlerde bulunmak gerekiyor. 
Bundan da önce şu iki hususa değinme ihtiyacı duyuyoruz. Birincisi, okuyucularımızın dikkatini çekmiş olmalıdır; Diyanet İşleri Başkanlarımızdan merhum 
Ömer Nasuhi Bilmen hocamız gibi merhum Hasan 
Hüsnü Erdem hocamızın da hizmet cetvelinde ortaokul ve liselerde öğretmenlik görevi önemli bir yer tutmaktadır. Bir medrese hocasının, icazetli bir İslam aliminin ortaokul veya lisede Türkçe, felsefe, psikoloji gibi, doğrudan ilgi alanına girmeyen derslerin öğretmenliğini yapmış olması elbette calibi dikkattir. Nedeni açıktır; 1924'te medreselerin ve birkaç yıl sonra da bunların yerine açılmış olan imam ve Hatip mektepleriyle İstanbul Darülfünun 
İlahiyat Fakültesi'nin kapatılması, okullardan da din derslerinin kaldırılmasıyla medrese hocalarının birçoğu boşta kalmış, bir kısmı maişet sıkıntısı çekmeye başlamış ve bunlardan bazıları zorunlu olarak, kendi branşları olmayan derslerin öğretmenliğini yapmak durumunda kalmışlardır. 


İkinci notumuz, 1960'lı yıllarda görev yapan Diyanet İşleri Başkanlarının görev süreleri ve yaş durumlarıyla ilgili olacaktır. 


Ahmet Hamdi Akseki hocamızın vefatı üzerine 1951'de başkanlığa getirilen Eyüp Sabri Hayırlıoğlu, dokuz yıl gibi uzun bir süre görevde kaldı; ancak ondan sonra başkanlığa getirilen kişilerin görev süreleri kısa sürdü. Nitekim 1960'tan 1968'e kadar 9 yıl içinde 5 kişinin Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığına şahit oluyoruz. Hasan Hüsnü Erdem hocamız da görev süresi kısa olan (yaklaşık üç buçuk yıl) başkanlarımızdan sayılabilir. Yine bu yıllarda 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ve hatta Başkanlığın kuruluşundan itibaren, Diyanet İşleri 
Başkanlığına getirilen şahısların yaşları- nın bir hayli ilerlemiş olduğunu görüyoruz. 
Buna göre; Eyüp Sabri 
Hayırlıoğlu 67, Ömer 
Nasuhi Bilmen 76, 
Hasan Hüsnü Erdem 
72, M. Fehmi Gerçeker 
66, Ali Rıza Hakses 74 
ve İbrahim Bedrettin 
Elmalı da 62 yaşlarında Başkanlık koltuğu- na oturmuşlardır. 


Bu iki hususa değindikten sonra, 
Hasan Hüsnü Erdem dönemine ilişkin bir genel durum tespiti yapmak istersek satırbaşları halinde şunları söyleyebiliriz: 


Hasan Hüsnü Erdem'in Diyanet İşleri Başkanlığıyla birlikte, süreç olarak 1960'lı yılların başına gelmiş olmaktayız. Bu süreç, 27 Mayıs ihtilali ve sonrası dönemi kapsar. 


Öncelikle belirtelim ki, 1960 yılı itibariyle, kuruluşunun üzerinden 36 yıl geçmiş olmasına rağmen Başkanlık ihmal edilmiş bir kurum olmaktan hâlâ kurtulamamıştır. Özetle belirtecek olursak: 


Bu yıllarda Başkanlığın 60 bin civarında personeli vardı. Maaşlı din hizmetlisi sayısı ihtiyaca cevap vermemekteydi; nitelikli, iyi yetişmiş, ehil eleman sayısı ise daha da azdı. Başkanlık merkezinde de yeterli sayıda idari personel bulunmamaktaydı, hatta Başkanlığın bir daktilo memuru kadrosu dahi yoktu. Başkanlığın kurum müfettişleri bulunmuyordu. Teftiş görevini gezici vaizler yerine getiriyordu. Personelin maaş ve özlük hakları acınacak bir du- 


Hasan Hüsnü Erdem hocamızın ortaokul ve liselerde öğretmenlik görevi önemli bir yer tutmaktadır. Bir medrese hocasının, icazetli bir 
İslam âliminin ortaokul veya lisede Türkçe, felsefe, psikoloji gibi, doğrudan ilgi alanına girmeyen derslerin öğretmenliğini yapmış olması elbette calibi dikkattir. 





rumdaydı. 


1962 yılı itibarıyla 40 bin kadar köy imamı, Köy Kanununa göre halkın sağladığı ücretle görev yapıyordu. İl ve ilçeler- de görev yapan 10 bin kadar imam ve müezzin 200-240 lira, İmam-Hatip Okulu mezunu olanlar ise 300-350 lira arasında maaş almaktaydılar. 


Bu şartlar muvacehesinde, önceki dönemlerde olduğu gibi bu yıllarda da halkı din konusunda sağlıklı bir şekilde aydınlatmak, düzeyli bir irşat faaliyetinde bulunmak bir yana, asgari din hizmetleri bile hâlâ gereği gibi yapılamamaktaydı. 


1962 yılı devlet bütçesinde Diyanet işleri 
Başkanlığı'na ayrılan pay, genel bütçe- 


E nin yüzde yarımı kadardı. Yatırım için Diyanete ayrılan 


miktar ise sadece 20 bin lira idi; o da Başkanlık binasının onarımına ayrılmıştı. 


Başkanlığın hizmet binaları, araç ve gereçleri son derece yetersizdi. 


Yayın faaliyetleri de son derece kifayetsizdi; kütüphanesi ihtiyaca cevap vermekten çok uzaktı. 


1962 yılında Diyanet ve Vakıflardan sorumlu devlet bakanı olarak hükümette görev alan Hıfzı Oğuz Bekata, bir çeyrek asır boyunca din hizmetlilerinin cahil bırakıldığını ve bunun, devlet yetkilileri olarak kendileri için büyük bir kusur oluşturduğunu açık yüreklilikle ifade etmişti. 
Bekata ayrıca, eğitimli din görevlisi sayısının artırılacağını ve din hizmetlerinin terfihinin sağlanacağını vaat etmişti. 
Ancak kamuoyu, önceki yıllardaki benzer vaatlere dikkat çekerek bunları inandırıcı bulmamıştı. 


Bu bağlamda, “Aydın din adamları yetiştirmek ve bunları layık oldukları refah seviyesine ulaştırmak için gerekli tedbirleri almak”, 2 Temmuz 1962 tarihli hükümet programın- da bir taahhüt olarak yer almıştı. Bu doğrultuda bazı çalışmalar yapılmışsa da bu girişimlerden kayda değer bir sonuç alınamadığı anlaşılmaktadır. 


Başkanlığın yeni bir teşkilat yasasına olan ihtiyacına bu yıllarda da sürekli temas edilmişti. Hatta Milli Birlik Komitesi'nce dahi çıkartılması düşünülen yeni teşkilat yasası üzerinde birtakım çalışmalar yapılmış; ancak tamamlanıp Kurucu Meclise getirilememişti. Bu bağlamda, 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Başkanlığın 1962 yılı bütçe tasarısına ek raporda, teşkilat sayısal olarak genişlerken buna uygun bir yasanın yapılamamış olması gerçeğini vurgulama sadedinde, “... gövde ihtiyaçların tatbi- ki ile büyümüş, baş gövdeyi çekemeyecek vaziyette kalmıştır.” denilmişti. Buna rağmen, hazırlanan yasa tasarıları üzerinde yapılan çalışmalardan bir sonuç alınamamıştır; ta ki 1965 yılına kadar... 


Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun tasarısında, Diyanet İşleri Başkanı Hasan Hüsnü Erdem'in de önemli katkıları olmuştu. Deklare edilen tasarı, dönemin ve özellikle 1963 yılının basın yayın organlarında ve ilgili dernek ve federasyonların kongrelerinde de geniş bir şekilde tartışılmıştı. 


Bir not olarak, bu yıllarda Diyanet konusuna partiler üstü bir yaklaşım sergilenmesi hususunda siyasi partiler arasında bir konsensüs sağlandığını eklemek isteriz. 


Din eğitimi kurumları 


Hasan Hüsnü Erdem'in başkanlığı yıllarında Diyanet ve din hizmetlerinde yaşanan Sıkıntıların benzerinin mesleki din eğitiminde de yaşandığına şahit oluyoruz. Şöyle ki, 


1962 yılı itibariyle İmam-Hatip okullarının açılışı üzerinden on bir yıl geçmişti ve o yıl itibariyle 20 imam-hatip okulu vardı. Bir ara bu okullar için “İslam Lisesi” adı önerilmişti. Bu tarihe kadar bu okullar 2800 civarında mezun verebilmiş, gerekli maddi-manevi ilgiyi göremediklerinden, bunların da sadece 348'i Diyanet teşkilatında görev almıştı. 


Bu yıllarda mesleki dini eğitim kurumlarının gelişmesi için yeterli çabanın 


sarf edildiği söylenemez. Bilakis, imam-Hatip Okullarının sayılarının Sınırlı tutulması, hatta orta kısımlarının kapatılması zaman zaman gündeme getirilmiştir. Örneğin 1962 
yılında gerçekleştirilen VII. Maarif şürası'nda İmam-Hatip okullarının orta kısımlarının kaldırılması kararlaştırılmış, Bakanlık da bunu uygulayacağını deklare etmişti. 


Öte yandan, 1963 yılı Eylül'ünde bir kongrede yaptığı konuşmada dönemin koalisyon hükümetinin Milli Eğitim Bakanı Dr. ibrahim Öktem, din eğitiminin Türkiye'nin geleceğini tehlikeye sokacak yolda olduğunu ifade ederek artık yeni İmam-Hatip O kullunun açılmayacağını; yani bu okulların sayısının dondurulacağını belirtmişti. (Sebilürreşad, 15, 351 Ekim 1963.) 


Bir önemli sorun da bu okulların yeterli eğitim öğretim kadrolarına sahip olmayışlarıydı. Misyonuyla bağdaşmayan nitelikteki öğretmenlerin de buralarda görev almaları ve bunların öğrenciler nezdindeki menfi telkinleri önemli bir handikaptı. Nezihe Araz'ın tam da bu yıllarda, 1960'lı yılların başında kaleme aldığı bir yazıda ifade ettiği gibi, “Açılan İmam-Hatip Okulu ve Yüksek İslam Enstitülerinde hem öğretmenliği kabul eden hem de her girdiği sınıfta 'Ne Allah var, ne peygamber ne mukaddes kitap; bunların hepsi safsatadır” diye nutuklar çeken hocaların elinde bu okullar nasıl gelişirdi?” 


1960'lı yılların Türk basınında din görevlileri 


1960'lı yıllarda din hizmetlilerinin basında farklı bir konseptte yer aldıklarına şahit oluyoruz. Bu yıllarda basında, “örnek/aydın/ilerici/modern”, hatta “devrimci” ve benzeri tavsiflerle çok sayıda haber ve yoruma yer verildi. Küçük çapta da olsa, sosyal içerikli bazı faaliyetlerde bulunan cami görevlileri, müftüler, vaizler “örnek din adamı” olarak takdim edildi. Basında bu bağlamda yer alan haberlerin bir kısmının iktibas edilerek Başkanlığın yayın organı Diyanet işleri Başkanlığı Dergisi'nde de yer verildiğini görüyoruz. Ayrıca bu tür haberlere konu olan personelden bir kısmının bazen Başkanlıkça ödüllendirildiğine de tanık oluyoruz. 


Hasan Hüsnü Erdem hocamızın başkanlığı yıllarında Diyanet İşleri Başkanlığındaki önemli gelişmelere de bir sonraki sayımızda ele almak istiyoruz. 


Düzeltme: 
Dergimizin bir önceki sayısında yayımlanan makalemizde, Prof. Dr. 
Adnan Erzi'nin soyadı sehven “Ezgi” olarak çıkmıştır. Düzeltirim. 
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Selva Özelbaş 
Üsküdar Vaizi 


D- Din görevlisinin hatIra defterinden Emmm 


Sizleri unutmadık 








abbim senin güzel adın zikrinle yoğrulmuş tadın / Mevlam bize bizden yakın ruhum arzuladı seni / Rabbim senin merhametin, açıver sekiz cennetin / Ümmetiyiz Muhammed'in ruhum arzuladı seni.” 


İstanbul'un oldukça büyük ve gelişmiş bir bakım evine yapılan ziyarette yanık sesle söylenen ilahinin sözleri bulunduğumuz sitenin yaşlı ve yorgun sakinlerini ve tabii ki bizleri de derinden etkiledi. 


Kimsesiz ve ilgiye muhtaç olanlara ilgi göstermek, onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışmak insani ve dini görevlerimiz arasındadır. Diyanet görevlileri olarak biz de şehrimize ait bakım evine mutat ziyaretler yapıyoruz. Onlara haftada bir değişik yüzler göstermek, “sizleri unutmadık” demek, hal hatır sormak, ilgilenmek, hayatlarına hareket vermek, durgunluktan bir nebze olsun kurtarmak belki de meşgul etmek gibi bir şey bizim yaptığımız. Gerçekten de insan yaşlandıkça eli tutmaz, ayağı ermez olunca oturduğu yerden hatıralarına takılıp kalabiliyor ve bir huzur evinde de olsa huzur bulmak daha da imkânsızlaşıveriyor. 


Aklımıza dahi getirmek istemediğimiz bir gerçek, şehrimizin ortasında bir yerde bize ibretlik olması gereken bambaşka bir âlem var. Pek çoğumuzun bundan haberi dahi yoktur. Yaşlı, hasta, sakat ve kimsesiz insanlar bizimle birlikte bu şehirde nefes alıp yaşama mücadelesi verirler, bu öyle bir mücadeledir ki ne sağlıklı yaşamak için çaba gösterebilir insan ne de ölüp gitmek temenni edilir. Ne var ki, bir türlü evlere ve yüreklere sığmayan insanlar için açılan bu kapı, sunulan bu imkânlar aslında bü- 


yük bir nimettir. Buna rağmen sakinleri tarafından bu nimetin dahi kadrü kıymeti takdir edilebilecek durumda değildir. 


Bir grup arkadaşla birlikte gittiğimiz oldukça büyük bir araziye oturmuş bakım evinin kapısından içeri giriyoruz, oldukça geniş salonlar ve deri kaplı koltukları var. Selam vererek, merhabalaşarak yaklaşıyoruz. Sabahın erken saatleri. Hoş geldiniz diyorlar, eğer biraz hafızası yerinde olan varsa hatırlıyor, çünkü her hafta bu gün buraya mutat olarak görevliler ziyarete geliyorlar, program yapıyorlar. Biz de görevli geldiğimizi anlatıyoruz. Hatırlarını soruyoruz. 


Oldukça geniş ve ferah, amaca uygun inşa edilmiş binanın her bir yerinde koltuklara adeta serpiştirilmiş oturmakta olan teyzelerden bir kısmı eğer yardım edilirse bir yerden başka bir yere gidebilir... Sakat arabalarını birileri hareket ettirirse ancak iki adım öte gidebilen başkalarına bağlı hayatlar... İnsanın hemen kendi yaşlılık zamanları aklına geliyor. 
Acaba ben ne halde olacağım diye düşünmemek , “Kimin ömrünü uzatırsak, onun yaratılışını tersine çeviririz (kuvvetini gideririz). Hâlâ akıl etmezler mi?” (Yasin, 68.) ayetini hatırlamamak mümkün değil. 


Orada oturanları sohbet etmek için bir alt kata davet ediyoruz. Bayan görevli arabadaki teyzeyi götürürken “kızlar hadi bakın kim gelmiş hadi aşağı” diye sesleniyor. Her zamanki salonda toplanılıyor. Aynı salonda sohbetimizden sonra da yemek yiyorlar. Onlar asansörle biz merdivenlerden inerek salona ulaşıyoruz. 
Her taraf tertemiz. Yemekler bir taraftan hazırlanırken biz de sohbete başlıyoruz. Güzel sesle bir Kur'an arkasından çok uzun ve sıkıcı olmayan konuşma, arada yine bir ilahi ve karşılıklı konuşma... Hem bedenen hem zihnen hem de psikolojik olarak yorgun bu insanları fazla konuşup sıkmamak gerektiğini bilerek ona göre davranıyor, onları da konuşturmak istiyoruz. Bir teyze “yavrum içimizi genişletyorsunuz” diye gelişimizden memnuniyetini belirtiyor. “Öyle mi teyze, gerçekten mi?” 
diye sorunca memnuniyetini daha bir coşkuyla aktarmaya çalışıyor. Bir başkası idrarını tutamadığı için namazını kılamadığından bahsediyor. Namaz her yaşta insana arkadaş ve her halükârda beraber olunabilecek bir yoldaş. Böyle olunca yaşlılıkta da kişi aklı erdikçe kolaylıkları ile birlikte namazını eda edebilmelidir. Bizim görevimiz ise yaşlı da olsa ümidi kesmeden herkese yol göstermektir çok zorlamadan. Bir teyze ise umreye gideceğini müjdeliyor bize ve daha önce hacca gittiğini anlatıyor, kendisinden dua istiyoruz ki biz de gidelim diye... Duanın haddi hesabı yok... 
Karşılıklı konuşmalarımız bu minvalde devam ediyor ve salonda farklı bir hava esiveriyor. 


Gördüğümüz bu insanların her biri bir evin hanımı, bir erkeğin eşi, çocuklarının annesi idi. 
Hatta kapı komşuları, mahallede toplandıkları ya da ayaküstü lafladıkları arkadaşları vardı. Geçirdiği onca hatırayı, yaşadıklarını silip atmak, alışkanlıklarını bırakmak hiç kolay olmasa gerek. 


Kısa bir dua ile programımızı noktalıyoruz, dua hiçbirinin vaz geçemediği yakın duruş Rabbe... Eller huşu ile semaya kalkıyor ve aminler yürekten söyleniyor. Doğrusu böyle bir ortamda dua etmek onlardan çok bizim için önemliydi. Peygamberimiz'in, “aranızda yaşlılarınız, acziyet içinde olanlarınız olmasaydı bela gökten sağanak sağanak üzerinize inerdi” mealli sözü burada kendini daha iyi hissettiriyor. 

Programımız bitip dualarımıza karşılık kat kat fazla dualarla çıkışa doğru ilerliyoruz. 
Güzergâhta bazı teyzelere rastlıyoruz. Âdeta özür dilercesine; inemedim, gelmek istedim falan demeye yelteniyor, hele bir tanesi ağlayarak kesik ayağını ve felçli kolunu gösteriyor. 
Çaresiz, uzuvlarından yoksun kalmış bir insa- 





na hiçbir şey yapamayan çaresizler olarak “biz senin için de dua ettik” deyip teselli ederek oradan ayrılmak zorunda kalıyoruz. 


Güya, hasta yaşlı ve kimsesizleri ziyaret etmek için gittiğimiz bu yerde aslında kendimiz ve toplumumuz için önemli bir iş yapmış olduk. Oradan dualarla ayrıldık onlar için gittigimiz yerden kendimiz için kazandığımızı anladık. Bu yeterli miydi? Elbette hayır!... Hem yaşlılık döneminde hem de sakat olup muhtaç duruma geldiğinde insanlar daha da hassas olmaktadırlar. Dolayısıyla daha sıcak ilişkilere ihtiyaçları vardır. Âdeta dünyası tersine dönmüş insanın en yakınları tarafından merhametle kucaklanmaya, sıcacık sarılmaya ihtiyacı vardır. 


Merhamet ve şefkat timsali peygamberimiz de “Merhamet edenlere Allah da merhamet eder. 
Yaratılanlara merhamet ediniz ki, Allah da size merhamet etsin.” (Ebu Davud, Edeb, 58.) SÖZÜ gereği kişi sıranın bir gün mutlaka kendisine geleceğini ve Rabbin takdirinin eğer, yaşlanabilirse böyle kaçınılmaz olacağını bilerek hayatına çeki düzen vermesi, yaşlısına merhamet etmesi en başta gelen görevidir. 
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DU Kültür - sanat 


Hayrettin Durmuş 





Çağları aşan 
PEYGAMBER SEVGİSİ 


Kız çocuklarına Gül, Gülderen, Gülseren, Gülistan, Ayşegül isimlerini veren, oğullarını Ahmet, Mehmet, Mahmut diye adlandıran, askerini Mehmetçik olarak ünleyen bir millet bütün bunları niçin yapıyor dersiniz? 





evgi, ilmik ilmik dokuduğumuz kilim. Akordunu 

bozmaya yeltenemeyeceğimiz “ezelden bize 

baht olan” gönül ezgimiz... Sevgi, dağları taşları eriten, nefret tohumlarını çürüten, pare pare bulutları yürüten, suları köpürtüp coşturan, umutsuz kapıları açtıran esrarlı güç, muazzam hazine, ilahi lütuf... 


Sevgi olmasaydı Y unus karlı ovaları dolanır mıydı? 
Ferhat külüngünü var gücüyle dağların bağrına vurur muydu? Mecnun çöllerde gezer miydi deli diva- ne? Arı kovanını örer miydi petek petek? Bal tatlanır mıydı sevgi olmasa? İpekböceği kozasını örer miydi ölüme gideceğini bile bile? Keklikler öter miydi yanık yanık? Kelebek çırpar mıydı kanatlarını? Ceylanlar iner miydi pınara? Karlı dağlar baharı çeker miydi iple? Sevgiyi ağını ören örümceğe sormalı. Bir hurma kütüğünün ağıtından anlamalı, mağaradaki yılanın gözlerinden okumalı sevgiyi. 


Milletimizin peygamber aşkı 


Hz. Peygamber'siz, Habibullah'sız sevgiden bahsetmek mümkün mü? Onu nasıl sevmeli? Ona nasıl bağlanmalı? Tuzlu balık yiyip rüyasında çeşmeler, pınarlar gören dervişe hocasının yaptığı ikazı akıl- da tutmalı. Güzeller güzeli peygamberimizin “Şimdi oldu ey Ömer!” diyerek razı olduğu bir doruk sevgi süslemeli kalplerimizi. 


Türk Milleti'nin peygamber sevgisi destanı yazılacak bir olaydır. Gönlü Muhammed (s.a.s.) sevgisiyle dolu bir Türkmen Beyi, Selçuklulardan Muzafferüddin Gökböri'nin tarihte ilk kez aylarca devam eden şenliklerle Hz. Peygamber'in do- 


ğumunu kutlaması bugünkü “Kutlu Doğum” haftasının temellerini atan muazzam bir hadisedir. 
Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'nin sevgisine ne demeli? Kaç kişi kendisini gün ışığından mahrum edebilir Y esevi'ce?Gün ışığından mahrum ama Muhammed'in nuruyla aydınlanmış bir gönül... 
Yunus olmayı göze almak kolay mı? Güzeller güzeli rasulün ayak izlerine kavuşmak için karlı dağları aşacak aşkı nasıl anlatmalı bilmem ki? 


30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi imzalanmış 
olduğu halde Fahrettin Paşa kendisine gelen elçileri reddederek “Sözümüz var. Peygamberimiz'i asla yalnız bırakmayacağız. Al bayrağımız Medine semalarında dalgalanacak” demişti. Sözünü detuttu. 7 
Ocak 1919 tarihine kadar 324 kahramanıyla birlikte bekledi peygamberin kabrini. “Medine Müdafaası” isimli kitap bu kahramanlığı anlatır. 


Kız çocuklarına Gül, Gülderen, Gülseren, Gülistan, Ayşegül isimlerini veren, oğullarını Ahmet, Mehmet, Mahmut diye adlandıran, askerini Mehmetçik olarak ünleyen bir millet bütün bunları niçin yapıyor dersiniz? Yürekleri yakan peygamber sevgisinden başka nasıl açıklayabiliriz kültür hayatımızdaki bu güzellikleri? 


Anadolu kadını her hafta perşembe-cuma günleri bir komşunun evinde toplanıp Yasin okumayı, peygamberimize selam göndermeyi âdet haline getirmiştir. Hacca, umreye gidenlere “ne olur selamımı Rasulüllah'a arz et” demesi, peygambere duyduğu hasretin, özlemin, sevgisinin ifadesi değil mi? 


Osmanlıyı cihan devleti yapan sır 


Osman Gazi'nin; “Bu diyara geldiğimde henüz zayıf bir bey olduğum halde Hz. Muhammed (s.a.s.) 
Efendimiz'in yolunda yürüdüğüm, onun tebliğ ettiği dini korumakta kararlı, azimli, gayretli davrandığım için Cenab-ı Hakk'ın çok büyük yardımlarına eriştim.” sözünü okuyunca üç kıta yedi deniz hükümranı cihan devletinin temelindeki harcın peygamber sevgisi olduğunu anlıyorsunuz. 
l. Kosova Meydan Savaşı'nın kahramanı Murat Hüdavendigâr'ın, Mekke ve Medine fukarasına sırf peygamberimizin hemşehrileri olduğu için yılda üç bin beş yüz altın gönderdiğini biliyor muydunuz? Fatih'in babası Il. Murad'ın, Hz. Peygamber'in müjdesine nail olmayı hayatının gayesi edinmesi, “Hz. Muhammed (s.a.s.)'in mucizelerinin bereketiyle onun izinden giderek ümit ederim ki, devletim, din düşmanlarına galip gelir.” diyen Fatih Sultan Mehmet Han'ın, Mısır seferi sırasında “Görmüyor musunuz? Önümüzde iki cihan güneşi efendimiz yürüyor” diyen Yavuz Sultan Selim'in peygamber sevdası bizim de yüreklerimizi yakmalı biraz. 


Avrupalıların “Muhteşem Süleyman” diye atının üzengilerini öptüğü cihan padişahı Kanuni de Hz. 
Peygamber'den medet uman, onun karşısında aczini itiraf eden bahtiyarlardandır. “Yüce Mevla'dan umarım ki her bir ismin başka şefaat eyler, Ahmed ü Mahmud Ebu'l-Kasım Muhammed Mustafa!” der Muhibbi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün peygamberimize olan hayranlığını Şemseddin Günaltay, Falih Rıfkı Atay ve Ahmet Gürtaş'ın kitaplarından öğreniyoruz. “Dünya Müslümanları Allah'ın son peygamberi Hz. Muhammed'in gösterdiği yolu takip etmelidir” sözü Atatürk'ün vasiyetleri arasındadır. 


Peygamberimizin ayak izini başına sorguç yə pan padişah 


Hz. Peygamber'in ayak izini resmeden bir sorgucu başında taşıyan bir padişahımız var. Bu padişah; “Peygamberlerin şahı Hz. Muhammed Mustafa (s.a.5.)'nın tertemiz ayağının değdiği nalınları tacım gibi başımda taşımak, o gülün ayağına yüzümü sürmek benim için şereftir.” diyen padişah 1. Ahmet'tr. 
(1603-1617) 


Hele ki “Ulu Hakan” II. Abdülhamit Han'ın Medine demir yolu yapılırken “Peygamberimiz rahatsız olmasın” diyerek raylara keçe döşetmesini, işçilere ahşap çekiç kullandırmasını nasıl anlatmalı? 
Peygamberimiz'e hakarete yeltenen Volter'in piyesinin Fransa ve İngiltere'de sahnelenmesini engelleyen diplomatik dehası karşısında ne yazmalı bilmem ki? 


Süleyman Çelebi'nin “Mevlit” olarak bildiğimiz “Vesiletü'n-N ecât”ı, Fuzuli'den Arif Nihat Asya'ya ve zamanımıza kadar birçok şairimizin yazdığı güzide naat örnekleri bu milletin peygamber sevgisini anlatan canlı belgelerdir. Şair Nabi'nin yerinde olmayı, o kutlu rüyada yer almayı hangi şair istemez ki? 


insanlık Hz. Peygamber'e o kadar çok muhtaçtır, ondan o kadar çok şey öğrenmiştir ki bu satırlara sığmaz. Cafer'in Habeş kralı Necaşi'ye söylediği sözler ne kadar anlamlı. Medeniyet peygamberinin insanlığa hediye ettiği o muhteşem değerleri, ölçüleri biran için çekip aldığınızı düşünün. Bakalım insanlığın elinde ne kalacak? 


Biliyorum sizin de yürekleriniz fahr-i kâinat efendimizin aşkıyla coşmakta. Onun adını anarken bile gözleri buğulanan, sözler boğazında düğümlenen peygamber sevdalılarına selam olsun. 


Selamların en güzeli sana olsun ey şah-ı Rasul! 
Kıyamet gününde sancağının altında buluşabilsek daha ne isteriz? Ne olur elimizden tut, şefaat eyle bize... 
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Sözün özü / Berceste beyitler 
Vedat Ali Tok 


Ârızun yâdıyla nemnâk olsa müjgânum n'ola Zayi olmaz gül temennâsıyla virmek hâre su 


Fuzuli 


“Senin yüzünü anmaktan dolayı gözlerim yaşarsa bunda sasılacak ne var? Gül alacağını umarak dikene su vermek bosa gitmez.” 


alnız Türk Edebiyatının değil dünya 

edebiyatının da ender güzelliğe sahip 

bir beyti bu. Fuzuli'nin şiirleri bugünün insanlarına da hitap ediyor olmasına rağmen dilimizdeki hızlı ve sürekli değişme sebebiyle ne yazık ki onu artık tam olarak anlayamıyoruz. Böylece Fuzuli ile aramızda bir iletişim kopukluğu yaşanıyor. Onu iyi anlayabilmemiz için sözlüklere bakmanın yanında, yaşadığı dönemi, 16. asrın geleneklerini, göreneklerini, zihniyetini, yaşadığı dönemin askeri, siyasi, coğrafi özelliklerini de bilmek gerekiyor. Bütün bunlar külfet gerektirdiği için ne yazık ki bu büyük şairi gerçek manada okumaktan çok uzağız. 
Öğrendiğimize göre Batı'da klasik eserler zamanın diline göre uyarlandığı gibi bir de ilköğretim çağından üniversite mezununa kadar her yaş ve tahsildeki insanlara hitap edebilecek şekilde yeniden yazılıyor. Bizde ise ne yazık ki böyle bir müessese henüz hayata geçirilmemiştir. Eğer öyle yapılacak olsa ilk söylediğimiz cümlede- ki hükmün havada kalmadığı rahatlıkla görülür. 


Edebiyatta Hz. Muhammed (s.a.s.) için yazılan şiir türüne na't denilmektedir. Bilinen ilk na't, Peygamber Efendimiz'in, şairine hırkasını hediye ettiği Kaside-i Bürde isimli şiirdir. Ka'b bin Züheyr tarafından Efendimize hediye edilen bu kaside karşılıksız kalmamış, Peygamber Efendimiz tarafından ödüllendirilmiştir. Bu hadisede aslında çok büyük dersler var. Zira cahiliye döneminde açık saçık gazel yazıp bunları da panayırda yarışa çıkaran güçlü cahiliye dönemi şairlerinin yaptıkları şey Kur'an-ı Kerim'de 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kınanmış ve Şuara suresinde de şairlerin durumları hakkında güzel şeyler ifade edilmemişti. Bu durumu öğrenen Müslüman şairler, acaba şiir yazmak günah mıdır, meselesiyle karşılaşmışlardı. Bu sorunun cevabı bizzat Peygamber Efendimiz tarafından kaside şairine hırka hediye edilmek suretiyle verilmişti. 


Nakledilen şu hadise de şiir sanatının caiz olup olmadığı sorusuna tutulan başka bir ışıktır. Hassan bin Sabit'e, Bedir gazasına bedenen katılamadığı için, “Cihat sevabına ve verilen müjdelere kavuşamadın.” diyenler olduğunda şair buna çok üzülmüştü. Fakat Peygamber Efendimiz, onun İslam düşmanlarına karşı yazdığı şiirlerle cihat ettiğini ve düşmanlara karşı yazdığı şiirlerin her bir kelimesine verilen sevabın, başkalarının gazada kazandığı sevaptan daha çok olduğunu bildirerek buyurmuştu ki: “Hassan'ın beyitleri düşmana atılan ok darbesinden daha tesirlidir.” Hassan bin Sabit bir defasında kdfirlerin yüz karalarını ortaya koyan bir şiirini okuduktan sonra Peygamberimiz: “Ey Hassan, müşriklerin, kâfirlerin yüz karalarını ortaya koy! Cebrail seninledir. Ashabımın silahla harp ettikleri gibi sen de dil ile harp et!” buyurmuşlar. 


Demek ki şiirin, sözün güzeli, faydalısı, insanlara estetik bir güzellik sunanı yasaklanmamış, hatta teşvik edilmiştir. Kur'an'da, sanat yapma adına insanları kötü yönde etkileyen, süfli duygulara götüren sözler yasaklanmıştır. 


Her Müslüman şairin Peygamber Efendimiz'e 


En güzel na't yazan şairlerin başında Fuzuli gelir iddiası ise mübalağa sayılmamalı; çünkü o Türkçe Divanının her harf başlangıcına bir na'tla baslamayı itiyat etmiştir. 


götüreceği bir hediye şiiri, bir na'tı olması beklenir. Özellikle Türk Edebiyatında bu felsefe ile hareket eden şairlerimiz ta Y unus'tan bu güne kadar yüzlerce güzel na't yazmış, kâinatın Efendisine hediye etmiştir. Ne mutlu onlara; çünkü na't özellikle Osmanlı döneminde padişahlara, paşalara sunulduğu anda hemen karşılığını bulacak bir tür kaside türü değildir. Bu bakımdan na't, dünya nimetleri beklentisi içinde olanların yazabileceği bir şiir değildir. 

Müslüman dünyasında çok sayıda na'tyazılmış, fakat işin doğrusu ve ilmi olanı şu ki en güzel na'tlar Türk edebiyatında yazılmıştır. Klasik Türk şairleri dini-tasavvufi olmayan bir esere başlarken bile tevhit ve münacattan sonra na't yazmayı asla ihmal etmemiştir. En güzel na't yazan şairlerin başında Fuzuli gelir iddiası ise mübalağa sayılmamal; çünkü o Türkçe Divanının her harf başlangıcına bir na'tla başlamayı itiyat etmiştir. Fakat Fuzuli deyince akla ilk gelen: 


“Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su 


Kim bu denlü tutuşan odlara kılmaz çâre su” beyti ile başlayan şiiri Su Kasidesidir. Şair bu kasidesin- de su kavramına çok değişik özellikler yüklemiştir. 


Yazımızın başına koyduğumuz beyitte şair Peygamber Efendimiz'in yüzünü, görmekle degil, hatırlamakla gözleri yaşarıyor ve diyor ki benim bu hâlimde şaşılacak, garipsenecek bir durum yok; çünkü bahçıvan gül elde etmek için dikene su verse hiç kimse, bu adam ne yapıyor, diye hayret etmez. 





Beyitte Hz. Muhammed-gül münasebetine yer veriliyor. Bunun çeşitli sebepleri vardır. Bir defa Peygamber Efendimiz şairler tarafından çiçekler içinde çiçeklerin şahı olan güle teşbih edilir. Bu bir mazmundur. Başka bir sebep ise Peygamber Efendimiz'in mübarek terlerinin gül gibi kokmasındandır. Hatta Efendimiz, hangi çocuğun başını okşasa o çocuk günlerce gül kokarmış. 


Yüz ile gül, kirpik ile de diken arasında bir benzerlik ilgisi vardır. Bahçıvan gül yetiştirmek için sadece gülü değil, gülle birlikte dikeni de sular. Şair de güle benzeyen Peygamber Efendimiz'in yüzünü belki de rüyasında görebilme hasretiyle ağlıyor; yani dikene benzeyen kirpiğe su veriyor, onu ıslatıyor. Birinci mısradaki “ârız (yüz/yanak), yâd (hatırlamak/anmak), nemnâk olmak (ıslanmak) ve müjgan (kirpikler)” kelimelerine mukabil ikinci mısrada sırayla “gül, temennâ (istemek/arzu etmek), su vermek ve hâr (diken)” kelimelerini kullanıyor. Bunlar çeşitli bakımlardan birbiriyle ilgili kelimelerdir. Ârız (yanak) güle benzer. Yâd kelimesi temenna ile yakın anlamlıdır. Nemnâk olmak, ıslanmak demektir ki su vermek ile ilişkilidir. Müjgân (kirpikler) şekil itibarıyla hâr (diken) gibidir. Böylece şair bir çeşit söz ustalığı olan leff ü neşr sanatı yapıyor. 


Ağlamak kalp yumuşaklığına işarettir. Mümin kalbi katı değildir; Allah ve peygamber zikriyle dolu bir kalpte ancak merhamet ve hilm vardır. Allah ve peygamber yolunda gözyaşı dökenler ise tıpkı en güzel gülü elde etmek için, görünüşte bir diken parçasından ibaret gülfidanını her gün sulayan, ona itina ve sevgi ile yaklaşan bahçıvan gibidir. 
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Cevat Akkanat 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stanbul, Türk mimarisinin kendisine has 

üslubuyla oluşturulmuş abidevi camilerin 

ihtişamıyla donanmıştır. Bununla birlikte, Osmanlı Devleti'nde Batılılaşma eğiliminin başlaması, mimaride de kendisini göstermiş ve Batı etkisinde yapıların inşa edilmesini gündeme getirmiştir. Önce Dolmabahçe ve Çırağan Sarayları mimarisinde görülen batı üslubu, zamanla cami mimarisinde de görülür. 
Dolmabahçe Camii, Beylerbeyi Camii, Ortaköy Camii, Tophane Nusretiye Camii, Beşiktaş Mecidiye Camii ve Aksaray Valide Camii bu dönemin başlıca eserleri olarak zikredilebilir. 


Bu camilerden Aksaray Valide Camii (Pertevniyal Valide Sultan Camii) Fatih'te, Aksaray Meydanı'nın kuzeybatı kesiminde, Adnan Menderes Bulvarı, Millet Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nın kesiştiği köşede yer alır. 


Caminin yapım serüveni... 


Sultan II. Mahmut'un eşi ve Sultan Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Valide Sultan tarafından yaptırılmış olan Aksaray Valide Sultan Camii'nin temeli 1869 yılında atılmış, üç yıl süren inşaattan sonra yapı 1871'de tamamlanmıştır. Fakat bundan önce, Pertevniyal Valide Sultan'ın işbu camiyi yaptırma serüveni ile ilgili ayrıntılara temas etmek yerinde olacaktır. 


Bu türden eser yaptıran pek çok padişah ve valide sultanda olduğu gibi, Pertevniyal Valide Sultan da kendisini rekabet arzusundan kurtaramamıştır. 
Bu doğrultuda caminin inşasındaki bütün sorumluluğu yüklenmiş olan kâhyası başkalfa Hüseyin Bey'e gereken direktifleri vermiştir. Başkalfa, caminin Süleymaniye Camii'nden sağlam ve büyüklük bakımından da Valide Sultan'ın talep ettiği şekilde Ortaköy Camii'yle benzer olacağını taahhüt etmiş, avlusunun benzeri camilere göre hayli geniş tutulacağını bildirmiştir. Nihayet, inşaatın yapılacağı alan da hayli geniş olduğundan, camiye ayrı bir üstünlük katacaktır. 


Bu arada Valide Camii'nin yaptırılacağı yerde, harap vaziyetteki Hacı Mustafa Efendi Camii (Kâtip Camii)'nin bulunmakta olduğunu belirtmekte fayda vardır. Söz konusu cami yıktırılmış, ayrıca çevresindeki diğer yapılar da istimlâk edilerek Valide Sultan'ın şanına uygun bir alan elde edilmiştir. Bu arada istimlak masrafı olarak 753.865 kuruş harcandığı tespit edilmiştir. 


Valide Camii'nin inşa sürecine bağlı olarak 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Pertevniyal Valide Sultan'la ilgili anlatılan kimi olaylara değinmeden geçemeyiz: Valide Sultan'ın hassasiyetine binaen müneccimbaşından gelen bir tezkerede 20 Ramazan 1285 (4 Ocak 1869) Pazartesi günü saat dördü on beş geçenin eşref saati olduğu, dolayısıyla caminin temelinin o saatte atılması lazım geldiği bildirilmiş ve buna uyulmuştur. Temel atma töreni Valide Sultan'ın şöhretine denk bir şaşaa ile gerçekleştirilmiş, devlet ricali, din adamları ve kanaat önderleri dışında on binlerce insan Aksaray civarını doldurmuştur. 
Tören bir yandan mistik bir huşu ile sürdürülmüş, diğer yandan büyük bir gösteriş ihmal edilmemiştir. Bazı kaynaklarda belirtildiği üzere, cami temellerine gömülen paralar, ki toplam 3225 lira olduğu kaydedilir, bu gösterişten yansıyan bir numunedir. 


Burası bir külliyedir... 


Aksaray Valide Camii bir külliyenin merkezi unsurudur. Külliyenin diğer elemanları mektep, türbe, türbedar odası, kütüphane, muvakkithane, karakol, altı adet çeşme ve yedi adet dükkândır. Bu dükkânlar ise duhancı, kaymakçı, sütçü, çörekçi, kasap, helvacı ve bakkal olarak belirlenmiştir. 
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Külliyeyi inşa eden mimarın kimliği konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bazı kaynaklar caminin üslubundan bahsederken “italyan mimarisi” ifadesini kullanırlar ve baş mimar olarak Montani Efendi'yi gösterirler. Bir kısmı ise mimarın Sarkis Balyan olduğunu belirtip çizimlerini Osep ile yamağı Agop'un yaptığını söylerler. 
Duvarcı Ohannes ile dülger kolbaşısı Dimitri de ismi zikredilenler arasındadır. Yapının mimarı konusunda aydınlatıcı bilgiyi, külliyenin yirmi dört evrak halinde Topkapı Sarayı Arşivi'nde bulunan 1867-1871 yıllarına ait inşaat defterinde bulabiliriz. Bu defterde, inşa faaliyetinden mesul olan kişiler şöyle sıralanır: Bina emini Hüseyin Bey, yardımcısı Hüsrev Bey, kâtibi Sami Efendi, vakıf idarecisi Bogos Bey (daha sonra Mihran Bey), kalfa (mimarı) Serkis (Balyan) Bey, yamağı kardeşi Agop ve Bedros beyler, mermere ve sıva üstüne işlenecek motifleri çizen Osep Bey ile yamağı Agop (Balyan) Bey'dir. Bu listeden de anlaşılacağı gibi, bazı kaynaklarda yapının mimarı olarak İtalyan Montani'nin gösterilmesi yanlış bir bilgidir. Bu arada, caminin üslubu konusu da İtalyan tarzda olmayıp, Gotik üsluptan Türk ve Hint mimari üslubuna kadar çok çeşitli mimari üslupların karışımından müteşekkildir. Genel olarak bakıldığında herhangi bir tarza bağlanamayan camiin bu 'eklektik” (karma) üslubunu bazı kaynaklar “neogotik” olarak adlandırmaktadır. 


Avlu kapılarını inceleyelim... 


Pertevniyal Valide Sultan Camii'nin avlusuna doğu, batı ve kuzeyde olmak üzere üç kapıdan girilir. 
Doğu avlu kapısından girildiğinde cami, güney yönde kalmaktadır. Doğudaki bu kapının iki yanı oval biçimde düzenlenmiş ve nişlerle hareketlendirilmiştir. Basık kemerli kapı açıklığının Üzerinde üç satır halinde altı beyitlik bir kitabe bulunur. Bu kitabenin üstünde ise tuğra yer almaktadır. 


Caminin Aksaray Meydanı'na bakan (batı) avlu kapısı, abidevi bir nitelik gösterir. Osmanlı taş oyma sanatının nadide eserlerinden olan bu göz kamaştırıcı kapı son derece süslüdür. Kapının mermer kabartmalı lotus ve rumilerden oluşan bitkisel süslemeli kemerinin ortasında Sultan Abdülaziz'in bir tuğrası yer alır. Tuğranın altında, yeşil zemin üzerine yazılı bir kitabe bulunur. Kapının, bir kaide üzerine oturan, alttan 1 m. yüksekliğe kadar kabartma motiflerle işlenmiş, iyon tarzına benzer başlıklara sahip sütunlarla taşınan sivri kemerinin konturları ince bir antrolog kuşağı ile çevrelenmiştir. Kemer koltukları bitkisel süslemelerle dolgulanmış, bunun üzerine mukarnas frizi yapılmış ve iri palmetlerden oluşan bir tepelikle kapı taçlandırılmıştır. Dışa doğru taşırılarak iyice belirginleştirilmiş olan bu kapının, arşiv belgelerinde kaydedilmemesine rağmen, mimar Giorgio Cociffi tarafından yapıldığı ileri sürülür. Batıdaki bu abidevi kapının iki yanında, kapı kütlesinden daha alçakta biten ve yanlarda ikişer, ortada birer adet sütunla ayrılan bölümlerde, ikişer palmet başlıklı, sütunçeli ve kemerli derin çeşme nişleri yer alır. Bunların tarih kitabeleri şair Saffet'e ait olup sülüs hatla yazılmıştır. 


Doğu ve batı avlu kapılarındaki kitabelerde şair Nüzhet'e ait 1288 (1871) tarihini veren altışar beyitlik manzum metinler vardır. Bu kitabeleri hattat Abdülfettah Efendi ta'lik bir hatla yazmıştır. 
Oldukça sade olan kuzey avlu kapısının üzerindeki kitabede ise Hattat Mehmed Rifad'ın celi sülüsle yazdığı “Selamün aleyküm tıbtüm fe'dhuluha hali- din” ayeti vardır. 


Caminin genel görünümü... 


Yapı, tek kubbeli bir ibadet mekânı ile kuzey cepheyi tamamen kaplayan ve iki yana taşan iki kat lı hünkâr köşkünden oluşur. İbadet mekânı kare 





planlıdır. Bu mekân, köşelerin içeriye doğru taşırılması ile oluşturulmuş olan dört büyük ayağa basan dört büyük kemerin üstündeki 10 m. çapındaki tek kubbe ile örtülüdür. Kemerler dıştan belirtilmemiş, kubbenin üzerine oturduğu onaltıgen kasnak ise hayli yükseğe yerleştirilmiştir. Her kenarında gotik tarzda dev bir pencere bulunan bu kasnağın tepesi çok süslü bir parapetle tamamlanmakta, kubbe eteği bunun arkasında kaldığı için dışarıdan görünmemektedir. Caminin köşelerinde öne çıkarılan büyük ayaklar birer kule gibi yükseltilmiştir. Bu kulelerin arasına alınmış olan yapının cepheleri, doğu, güney ve batıda orta kısımlarından dışarıya taşırılmıştır. Bu çıkıntılı kısımlardan güney cephe duvarında iki sıra halinde, altta iki, üstte üç; diğer iki duvarda altta ve üstte üçer adet sivri kemerli gotik pencere yer alır. Pencerelerin sivri kemer dolguları mermerden işlenmiştir. ince bir işçiliğe sahip olan dökme şebekeleri ise klasik Osmanlı tarzında rumili palmetli bir çerçeve- nin ikili bir şekilde kullanılmasıyla oluşturulmuştur. Her bir cepheyi hareketli kılan bir diğer unsur, çıkıntılı kısımların iki yanında pencere dizileriyle aynı hizaya gelecek şekilde sıralanmış toplam dört adet sathi iri niştir. Bu nişler yapının bedeninde klasik dönemi hatırlatmaları bakımından da önemlidirler. 


Camiin söz konusu üç cephesi en üstte birer üçgen alınlıkla bitirilmiş, üçgen alınlıklar daha küçük ebatlarda olmak üzere alt kat orta pencerelerin üzerinde de tekrarlanmıştır. Hem en üstte- ki, hem de pencere üstlerindeki bu alınlıklarda iri rumi palmet süslemeler yer alır. Alınlıklar orta katta iki sıra, alt katta ise tek sıra mukarnas dizisiyle sınırlanmıştır. Alınlıkların altındaki kartuşlar içinde ise celi sülüs bir hatla “Maşallah la kuvvete illa billah” yazılmıştır. 


Bunların dışında, cephelerde ve avlu kapılarında karşımıza çıkan oyma ve kabartma bezemeler, yapının karma mimari üslubuyla ilgilidir. Bu bezemelerde klasik dönem Osmanlı mimarlığının hatai ve rumi desenlerinden kıvrık dallara, arabesklere, Hintmimarlığına özgü örgelere kadar pek çok şey bir araya getirilmiştir. 


Ek bölüm ve harime giriş... 


Yapının kuzeyinde, camiye ek olarak yapılmış yatay vaziyette dikdörtgen planlı iki katlı sahanlığa, bünyesinde caminin cümle kapısının da bulunduğu kareye yakın bir görünümü olan giriş holüyle ulaşılır. Buradan sağlı sollu koridorlarla, haremlik-selamlık tabir edilen bölümlere varılır. Bu bölümlerden sağdaki kütüphane olarak da 


SAYI:244 | NİSAN 2011 | DİYANET AYLIK DERGİ 59 





kullanılmıştır. Kütüphane sonradan Süleymaniye Kütüphanesi'ne taşınmıştır. Soldaki bölüm ise üst kattaki valide sultan dairesine çıkış merdivenleri- nin bulunduğu kısımdır. Üst katta, valide sultan dairesi dışında onun misafirleri için ayrılmış odalar ve harem namazlığı da yer alır. 


Sahanlıktan ikinci bir kapıyla harime açılan bir ara bölüme varılır. Burası dönemin üslubuna bağlı olarak harime dâhil edilmiş bir son cemaat yeridir. 
Bu bölümün iki yanı dikdörtgen planlı mahfiller şeklinde düzenlenmiştir. Bu bölümün batı tarafında kalan mahfilde hünkâr mahfiline çıkışı sağlayan merdiven aralığı görülür. Hünkâr mahfili olarak planlanmış olan üst kat üçlü düzende ana mekâna açılır. Hünkâr mahfili, tavana açılmış olan elips biçimindeki pencereler ile aydınlatılmıştır. 


Ana mekânın güzelliği... 


Pertevniyal Valide Sultan Camii'nin ana mekânı, 10x10 metrelik kare alt yapıya oturan bir kubbe ile örtülüdür. Kubbe altındaki mekân, dört yöndeki iri askı kemerlerinin pandantifleri geniş tutularak yanlara doğru açılmıştır. Böylece kubbenin büyük olmayan çapına karşılık daha geniş (14 m. genişliğinde) bir mekân elde edilmiştir. 


Pertevniyal Valide Sultan Camii, süsleme yoğunluğu ve çeşitliliği ile dikkati çeker. Yapının dış cephelerinde görülen bezeme zenginliği iç mekân için de geçerlidir. Altın yaldızla parlatılan mavi rengin egemen olduğu kalem işi süslemeler, iç mekânı baştan sona donatmıştır. Gözü yoracak derecedeki bu süslemelerde bitkisel unsurların yanı sıra yıldız düzenlemeleri de görülür. Örneğin pandantiflerde birer büyük yıldız, kubbe merkezin- de ise çevresi girift süslemeli yazı madalyonu yer almaktadır. Bu süslemelerin arasında, pencereler ile kubbe arasında kalan bölümde, bütün duvarları boydan boya dolaşan çift sıra mukarnaslı mermer bir süsleme şeridinin üzerinde bir kitabe kuşağı vardır. Bu kitabede celi sülüs hatla Mülk suresi yazılıdır. 


Caminin mermerden yapılmış mihrap ve minberi, yukarıda özellikleri verdiğimiz bezemelerin yanında oldukça sadedir. Mihrabı mukarnas dolgulu ve salbekli şemseli tepeliği ile klasik formdadır. Aynı sadelikteki mermer minberin yan tarafında istirid- ye motifi görülmektedir. Minber üstte külah yerine bombeli dilimli bir kubbe ile tamamlanmaktadır. Caminin kürsüsü ise sekiz köşeli ve oymalı olup mermerdir. 


Aksaray Valide Sultan Camii'nin birer şerefeli iki minaresi vardır. Gövdeleri yivli bu ince minareler cami ana kütlesinde ayrı, hünkâr köşkünün bulunduğu ek yapının iki yanına bitişik olarak inşa edilmiştir. 

Diğer hususlar... 


Aksaray semtinde yaşanan kimi tabii olaylar ve uygulanan sosyo-ekonomik ve kentsel değişimler, Pertevniyal Valide Sultan Camiini doğrudan etkilemiştir. Örneğin külliyenin bir unsuru olarak yapılmış olan mektep 1911'de yanmıştır. Bunun dışında ilk defa 1926-1929 yıllarında tramvay yolunun genişletilmesi için Valide Sultan'ın caminin kıble tarafından bulunan türbesi sökülüp geriye alınmıştır. Fakat özellikle 1956-59 yıllarında yoğunluk kazanan imar faaliyetleri ve yol düzenlemeleri sebebiyle külliye unsurları restorasyona tabi tutulmuş, bunun sonucu olarak türbe, sebil ve caminin hemen karşısında yer alan muvakkithane kaldırılmıştır. Valide Sultan'ın türbesi 1957'de yıkılmış, parçaları III. Selim Türbesi haziresine nakledilmiştir. 1968-1969'da abidevi avlu kapısının sol köşesi- ne, kalan parçaları kullanılarak tekrar inşa edilmiştir. Önce Topkapı Sarayı'na, ardından Il. Mahmud Türbesi'ne nakledilen naaşı ise, daha sonra kendi türbesine taşınmıştır. 


1974 yılında bölgeye üst geçit ve yeraltı çarşısının 
yapılmasıyla cami yol kotunun altında kalmıştır. 
1985-1995 yılları arasında yapılan restorasyonda ise bahçe duvarları onarılmış, cephelerde taş değişimleri yapılmış olup, kalem işi yüzeylerde yapılan plastik uygulama yine bu dönemde gerçekleştirilmiştir. 


Son olarak 2007'de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarıma alınan yapı, üç buçuk yıllık bir çalışmadan sonra 04 Mart 2011'de tamamlanan çalışmalardan sonra tekrar ibadete açılmıştır. 
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Ed ebiyat 


Ayla Abak 





Merhamet seferberliği 


y müminler! And olsun ki, içinizden size, Sıkıntıya uğramanız kendisine ağır gelen, size düşkün, müminlere şefkatli ve merhametli bir peygamber gelmiştir.” (Tevbe, 128.) 


Melekler; arşıdalâdan yeryüzündeki bozgunları, bozgunculuk yapanları; kan döküp cana kıyanları, kibirli zalimleri, adaletsizleri, hainleri gözlerken Peygamber Efendimiz (s.a.s.)'i anarlar mı? 


“Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik.” dendi ona. Bu rahmeti yeryüzünde egemen kılmak içi her türlü sıkıntı ve meşakkate katlanmaya razı oldu. 

Mazlumlar, mağdurlar, suiistimal edilen, hakkı gasp edilen herkes için, 

İçlerinde sönmeye yüz tutmuş insanlık kandilinin yeniden tutuşturulması için, 

Bencillerin, kıskançların ve şiddet sevenlerin önüne geçip “dur!” demeye, 

Nasıl da fedakârdı. Başkasının nefsini daima kendi nefsine tercih ederdi. 

Gönüllüydü buna. Karşılığında, insanlardan hiçbir şey beklemezdi. 

Hep kazanmak ve hep tüketmek isteyenlerin doymazlığından, mutsuzluğundan uzak, Kimsenin acısına kayıtsız kalmazdı. Ne açlığına, ne hastalığına, ne pişmanlığına, 

Başkasının acısını kendi acısı gibi hissederdi. 

Ne yetime, ne kimsesize, ne ihtiyara kayıtsız kaldı. 

Ne de Ümmetinin cehennemde yanmasına... 
Yeryüzündeki varlık sebebi merhametti onun. 
Yaralara merhem olmak, 

insanları kendi merhamet pınarında yıkamak, Kirlenen gönülleri arındırmak, 

Kaynağı Allah'tı merhametinin, 

Sübhanallah! 

Sübhanallah! 

Sübhanallah! 


- o Er-Rahim, Er-Rahman, 

- Allah merhametini yüz parçaya ayırdı, doksan dokuz parçasını kendi yanında tuttu. 

- Bir parçasını indirdi yeryüzüne. 

- İşte bu bir parça rahmet sebebiyle mahlükât birbirine merhamet etti. 


- Hatta yavrulu hayvan, bir tarafını incitir endişesiyle ayağını yavrusundan sakındı. 


- Ne oldu yeryüzündekilere, unutmaya yüz tuttular merhameti? 


- Herkes önce kendini, yalnız kendini düşünür oldu. 


- Sübhanallah! 

- Sübhanallah! 

- oEr-Rahim, Er-Rahman... 

- İnsanın hatırlaması gerek. 


- Rabbine verdiği sözü unuttu ama peygamberin sözü o kadar uzak değil. 


- İçlerinden bazıları ileri çıkmalı, 
- Çıkıp da bir merhamet seferberliği başlatmalı. 
- Merhamet edenin güçlü olduğunu söylemeli, - Peygamber onlara en mükemmel örnekti, - Bilenler bilmeyene anlatmalı, 
- Engüzel şekilde anlatmalı, 
- Herkes yaşadığı yerde bir gönüllü nefer gibi, - İyilik elçisi olmalı. 
- Nefsinin gemi elinde, 
- o İnsan ki, hem yücenin yücesi, hem sefilin sefili, Âlemin çekirdeği, 
Kulluğuyla cennetlik, 
Rabbin ruhundan bir nefes, 
- Fakatbirtalihsizlik ki pek azı istiyor. 
- Pek azı şerefleniyor şefkatle, 
- Merhamet seferi düzenlenmeli o memlekete, - Fethedilmeli, kararmış şehirleri kalp ülkesinin... 
Derler mi? 
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DE Portre 


Doç. Dr. Âdem Apak 
Uludağ Univ. İlahiyat Fak. 


Müminlerin annesi 


HZ. HAFSA (r.anh) 


Hz. Hafsa (r.anh)'nın, Allah elçisinin (s.a.s.) yanında önemli bir mevkii vardı. O, 
Hz. Âişe (r.anh) ile birlikte 
Hz. Peygamber (s.a.s.)'in diğer hanımlarına göre daha mümtaz bir mevkie sahip oldu. O, babasından kalıtım yolu ile devraldığı anlasılan hâlet-i ruhiyesiyle biraz 

sert mizaçlı bir hanımdı. 
Belki de bu sebeple babası 
Hz. Ömer (r.a.), zaman zaman kızına tavsiyelerde bulunur, Rasulüllah (s.a.s.)'ı incitmemesini tembih ederdi. 


z. Hafsa (r.anh) Hz. Ömer (r.a.)'in kızı olup miladi 
605 yılında Mekke'de dünyaya geldi. Annesi Kureyş'in 
Cumahoğulları kolundan Zeynep bint Maz'un'dur. 
Sahabilerden Osman b. Maz'un (r.a.) ile Kudame b. Maz'un (r.a.) onun dayıları, kendisinden altı yaş küçük olan muhaddis ve fakih sahabi Abdullah b. Ö mer (r.a.) de ana baba bir kardeşidir. (ibn Sa'd, et-Tabakâtü'l-Kübrâ, I-VIII, Beyrut ts. (Dâru Sâdır), VIII, 81; ibn Abdirberr, el-istiâb fi Ma'rifeti'l-Ashâb, I-VI, Kahire ts, (Dâru Nehdati Mısr), IV, 1811.) 


Hz. Hafsa (r.anh), gençlik döneminde ilk Müslümanlardan Abdullah b. Huzafe (r.a.)'nin kardeşi Huneys b. Huzafe (r.a.) ile evlendi. Daha sonra eşiyle birlikte Medine'ye hicret etti. Bedir Gazvesi'nin ardından, Huneys'in dönüş yolunda rahatsızlığının artması, kısa süre sonra da vefat etmesi üzerine Hz. Hafsa (r.anh) dul kaldı. (Buhâri, Meğazi, 12.) 


Babası Hz. Ömer (r.a.), evine girdiği zaman onu daima hüzünlü görüyor ve buna çok üzülüyordu. Onu bu sıkıntılı halinden kurtarmak için bir çare bulması gerekiyordu. 
Çarelerden biri de onu, her bakımdan güvenilebilir bir kimse ile evlendirmekti. Bu amaçla Hz. Ömer (r.a.), kızını kendisine yakın hissettiği bir arkadaşıyla evlendirmeye karar verdi. İlk önce aklına arkadaşı, aynı zamanda eşi Rasulüllah (s.a.5)'ın kızı Rukıyye (r.anh)'yi yakında kaybeden Hz. 
Osman (r.a.) geldi. Hz. Osman (r.a.) bu hususta ondan birkaç gün düşünmek için zaman istedi. Ancak daha sonra nazik bir şekilde evlenmek niyetinde olmadığını söyleyince Hafsa (r.anh)'nın babası aynı teklifi Hz. Ebubekir (r.a.)'e yaptı. Onun da kızıyla evlilik konusunda kendisine olumsuz cevap vermesi üzerine gücendi, ardından bu hususta- ki hislerini Hz. Peygamber (s.a.s.) ile paylaştı. Onu tesel-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Allah Rasulü (s.a.s.)'ne karsı davranışlarında 


li eden Allah Rasulü (s.a.s.) 
yakında Hafsa (r.anh)'nın 
Osman (r.a.)'dan daha hayırlı biriyle evleneceği müjdesini verdi. Kısa süre sonra da bu dul hanımla bizzat kendisinin evlenmek istediğini beyan etti. Hz. Ömer 
(r.a.) bu karardan son derece memnun oldu ve hemen kızını Hz. Peygamber 
(s.a.s.)'e nikahladı. Bu şekilde Rasul-i Ekrem (s.a.s.) hicretin 3. yılı Şaban ayında (Ocak 625) Hz. Hafsa (r.anh) ile evlenmiş oldu. Ümmehatü'l-müminin arasına dahil olan Hz. Hafsa (r.anh) artk Rasulüllah (s.a.5.)'ın sevgili hanımlarından biri olmuştu. (ibn Sa'd, vill, 82-83.) HZ. 
Peygamber (s.a.s.) bu şekilde Hz. Ebubekir (r.a)'den sonra en çok sevdiği ve islam için büyük fedakârlıklarda bulunan arkadaşı Hz. Ömer (r.a.)'i de akrabalık bağları ile kendisine bağlamıştı. Üstelik bu evlilikle Hz. Peygamber (s.a.s.), Hz. Ömer (r.a.)'i de teselli etmiş bulunuyordu. Bu izdivaç Hz. 
Ömer (r.a.)'in, gerek Hz. Osman (r.a.) ve gerekse Hz. Ebubekir (r.a.)'e karşı kırgınlığını da tamamen ortadan kaldırdı. Sonunda hadise, herkesin memnun kalacağı bir şekilde halledilmiş oldu. (ibn Hişam, IV, 294.) Allah Rasulü (s.a.5.)'nün Hz. Hafsa (r.anh) ile izdivacından kısa bir süre sonra da Hz. Osman (r.a.), Allah Rasulü (r.a.)'nün diğer kızı Ümmü Gülsüm (r.anh) ile evlendi. 
(Buhâri, Nikah 33; ibn Sa'd, VIII, 83.) 


Hz. Hafsa (r.anh)'nın, Allah elçisinin (s.a.s.) 
yanında önemli bir mevkii vardı. O, Hz. Âişe (r.anh) ile birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.)'in diğer hanımlarına göre daha mümtaz bir mevkie sahip oldu. O, babasından kalıtım yolu ile devraldığı anlaşılan hâlet-i ruhiyesiyle biraz sert mizaçlı bir hanımdı. Belki de bu sebeple babası Hz. Ömer (r.a.), zaman zaman kızına tavsiyelerde bulunur, Rasulüllah (s.a.s.)'ı incitmemesini tembih ederdi. 


Her ne kadar zaman zaman aralarında rekabet hissinden doğan sürtüşmeler vaki 


daha dikkatli olan Hz. 
Hafsa (r.anh) onu üzecek hareketlerden titizlikle uzak durmuştur. Hz. Peygamber 
(s.a.s.)'in vefatından sonra 

meydana gelen siyasi olaylara mümkün mertebe karısmamayı tercih etmişti 


olsa da Hz. Hafsa (r.anh), 
Allah Rasulü (s.a.s.)'nün hanımları arasında en çok 
Hz. Âişe (r.anh) ile iyi anlaşmıştır. Bu nedenle ikisinin Rasulullah (s.a.s.)'ı diğer hanımlarından kıskandıkları ve zaman zaman bu konuda iş birliği yaptıkları olmuştur. 
Nitekim bir defasında Hz. 
Peygamber (s.a.s.)'in hanımlarının odalarını dolaştığı sırada Ümmü Seleme (r.anh)'nin (veya Zeynep bint Cahş (r.anh)'ın yanında diğerlerinden fazla kalmasının sebebini araştırmış ve ev sahibinin Rasul-i Ekrem (s.a.s.)'e bal şerbeti ikram ettiğini öğrenmişlerdi. Hz. Peygamber (s.a.s.) 
yanlarına geldiğinde üzerinde tuhaf bir koku bulunduğunu, bunun da yediği baldan kaynaklandığını ima edip onun bazı hanımları- nın yanında fazla kalmasını âdeta protesto etmişlerdir. Ancak daha sonra bu yaptıklarından pişmanlık duymuşlardı. Üstelik Allah Rasulü (s.a.5.)'nü bu davranışıyla üzdüğünden dolayı Hz. Ömer (r.a.) kızını şiddetli bir şekilde azarlamıştır. (ibnü'l-Esir, Üsdü'l-Gâbe, (thk. Muhammed İbrahim-Muhammed Ahmed Aşür), I-VII, 21970 (Kitabü'ş-Şi'b)., VII, 66.) 


Hz. Hafsa (r.anh) ile ilgili bir diğer olay da Allah Rasulü (s.a.s.)'nün ona (veya diğer bir eşine) bir sır vermesi, onun da bu sırrı saklamayıp rivayete göre Hz. Âişe (r.anh)'ye haber vermesi üzerine Allah Teala'nın Hz. 
Peygamber (s.a.s.)'i durumdan haberdar etmesidir: “Hani peygamber eşlerinden birine, gizli bir söz söylemişti. Fakat eşi o sözü (başkasına) haber verip Allah da bunu peygambere bildirince, peygamber bunun bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona (sırrı açıklayan eşine) haber verince o, “Bunu sana kim bildirdi?” dedi. Peygamber, “Bunu bana, hakkıyla bilen ve hakkıyla haberdar olan Allah haber verdi” dedi.” (Tahrim, 3.) Bu sırrın ne olduğu hususunda kaynaklarda başlıca üç ihtimal üzerinde durulur: Bal şerbeti olayı üzerine Rasulüllah (s.a.s.)'ın bir daha bal şerbe-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Hz. Hafsa (r.anh) Allah 
Rasulü (s.a.s.)'nden ve babası Hz. Ömer (r.a.)'den altmış hadis rivayet etti. 
Bu hadislerin dördü hem 
Sahih-i Buhari hem de 
Sahih-i Müslim'de, altısı sadece Sahih-i Müslim'de bulunup, rivayetlerinden kırk dördü Ahmed b. 
Hanbel'in Müsned'inde yer almaktadır. 


hâlinde bir araya getirilen Kur'an ayetleri onun ölümünden sonra halifeliği üstlenen Hz. Ömer 
(r.a.)'de kalmış, onun vefatı üzerine de kızı ve müminlerin annesi Hafsa 
(r.anh)'ya intikal etmiştir. 
Hz. Osman (r.a.) Mushaf nüshalarını çoğaltma kararı alınca asıl nüshayı ondan istemiş, çoğaltma işle- mi tamamlandıktan sonra 


ti içmeyeceğine dair yemin etmesi, cariyesi Mâriye'yi 
Hafsa (r.anh)'nın evde bulunmadığı bir sırada onun odasına alması sebebiyle üzülen Hafsa (r.anh)'ya bu olayın bir daha tekrarlanmayacağını söylemesi, nihayet kendisinin vefatından sonra devlet yönetiminin Hz. Ebubekir (r.a.) 
ile Ömer (r.a.)'e kalacağını bildirmesi. Allah'ın he- 


lal kıldığı şeyleri, eşlerini 

memnun etmek için kendine haram etmemesi gerektiğine dair ayetin “Ey peygamber! Eşlerinin rızasını arayarak, Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Tahrim, 1.) 
ilk iki olaydan biri üzerine nazil olduğu belirtilmektedir. Sebebi kesin olarak bilinmemekle beraber muhtemelen sır saklamadaki kusuru yüzünden Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Hz. Hafsa (r.anh)'yı ric'i talak ile boşadığı, olayı öğrenen Hz. Ömer (r.a.)'in, Rasulüllah (s.a.5.)'ı gücendirmenin Allah'ı gücendirmek olacağını düşünerek çok üzüldüğü, bunun üzerine Allah Teala'nın Rasul-i Ekrem (s.a.5.)'e Hz. Hafsa (r.anh)'yı boşamamasını emrettiği (Heysemi, IX, 392.) veya Cebrail'in, “Hafsa çok oruç tutan ve çok namaz kılan bir hanımdır ve cennette senin eşindir.” demesi üzerine onu boşamaktan vazgeçtiği rivayet edilmektedir. (Nesâi, Talâk 76; ibn Sa'd, VIII, 84-85; İbn Abdirberr, IV, 1812.) Bu hadiseden sonra Allah Rasulü (s.a.s.)'ne karşı davranışlarında daha dikkatli olan Hz. Hafsa (r.anh) onu üzecek hareketlerden titizlikle uzak durmuştur. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in vefatundan sonra meydana gelen siyasi olaylara mümkün mertebe karışmamayı tercih etmişti. Bu bakımdan gerek Hz. Ebubekir (r.a.), gerekse babası Hz. Ömer (r.a.)'in halifeliği zamanında oldukça mütevazı bir hayat yaşamıştır. 


Hz. Ebubekir (r.a.) devrinde sahabeden Zeyd b. Sabit (r.a.)'in çalışmalarıyla Mushaf 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da sahibine geri vermiştir. 
(Buhâri, Fedâ'ilü'i-Ku'ân, 3.) 


Hz. Hafsa (r.anh) hicretin 45. yılının Şaban ayında (Ekim 665) 60'lı yaşlarında iken Medine'de vefat etti. Onun cenaze namazını zamanın Medine Valisi Mervan b. Hakem'in kıldırdığı ve Baki” Mezarlığı'na defnedildiği belirtilmekte, bazı kaynaklarda ise 41 yılının Cemaziyelevvel ayında (Eylül 661) ve bir kısmında 27 (647-648) yılında vefat ettiği ileri sürülmektedir. Onun Şam'da Babu's-Sağir mezarlığında çokça ziyaret edilen bir makamı da bulunmaktadır. (ibn Sa'd, VIII, 86.) 


Hz. Hafsa (r.anh) yaşadığı dönemde okuma yazması olan nadir kadınlardan biriydi. 
O, Şifa bint Abdullah adındaki akrabasından bu konuda yardım almıştır. (ibn Sa'd, VIII, 84.) 


Hz. Hafsa (r.anh) Allah Rasulü (s.a.s.)'nden ve babası Hz. Ömer (r.a.)'den altmış hadis rivayet etti. Bu hadislerin dördü hem Sahih-i Buhari hem de Sahih-i Müslim'de, altısı sadece Sahih-i Müslim'de bulunup, rivayetlerinden kırk dördü Ahmed b. Hanbel'in Müsned'inde yer almaktadır. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 283-288.) Ondan hadis rivayet edenler arasında kardeşi Abdullah b. Ömer (r.a.), Abdullah'ın oğlu Hamza, yine ashapdan Harise b. Vehb (r.a.), Şüteyr b. Şekel (r.a.), Muttalip b. Ebu Vedâa (r.a.) ve Abdullah b. 
Safvan el-Cumahi (r.a.) gibi isimler vardır. 
(ibn Abdirberr, IV, 1812. Ayrıca bk. Kazıcı, Ziya, Hz. 
Muhammed'in Aile Hayatı ve Eşleri, İstanbul 2003, s. 
188-208; Kandemir, M. Yaşar, “Hafsa”, DİA, XV, 119- 
120.) 





* Kırk ayette merhamet 
* Kırk hadiste merhamet 


Yurt içinde Diyanet yayınları satış yerlerinden, yurt dışında Müşavirlik ve Ataşeliklerimizden temin edebilirsiniz. 





Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya 


düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok 


şefkatli ve merhametlidir. 
(Tevbe, 128.) 
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